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Solid State Drive 


*Samsung 850 SSD serisine göre. 
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Fark Yaratan SSD 


Dayanıklı performans 


W-NAND SSD 860 PRO |EVO 


Üstün dayanma gücü. İleri mühendislik. 


Genişletilmiş uyumluluk özelliğiyle, daha fazla hız ve daha üstün 


samsung.com/ssd | samsungssd.com 


performansı* deneyimleyin. 860 SSD serisi en son V-NAND teknolojisiyle üretildi. 
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yenilikler bir arada gem 
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AKIL ÖĞRENCİLER 
YAZ ros SİLE GEÇİRECEK 


Neffos Xl Max 

* 5.9“ PAD (1170x1080) 

e İEĞBRAM * 3//bEGB KİM 

e ÇİFTSIM KARI (4G LTE) 

» 17068 MTCRO SD KART DESTEĞİ 

e 3 MP ARKA KAMERA, 5 MP ÜN KAMERA 
e 11/46, 36, 7 
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e (GB RAM * 10CB ROM BELLEK 

» ÇİFT SM KARI 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e İSMP ARKA, 9MP ÖN KAMERA 
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İnternetin ilk mesajı 'LOG' 
29 Ekim 1969 - UCLA / Los Angeles 


“İnternet'in temelini oluşturan ARPANET çerçevesinde bir bilgisayardan diğerine ilk mesaj 1969 yılında Kaliforniya Üniversitesi'nden (UCLA) Stanford Araştırma Enstitüsü'ne (SRI) gönderilmek üzere hazırlandı. Prosedür basitti; UCLA'dan 'LOG' kelimesi yazılacak, SRI'daki makine ise komutun geri kalanını tamamlayarak 'LOG IN' kelimesini oluşturacaktı. Mesaj 


gönderilmeden önce merkezler arasında telefon bağlantısı kuruldu. UCLA'dan ilk harf 'U gönderilip SRI'a mesajı alıp almadıkları 


soruldu. Karşı taraftan mesaj alındı yanıtı geldi. Ardından 'O' harfi gönderilip yine mesajın alınıp alınmadığı soruldu ve gelen yanıt yine olumluydu. Ancak “G' harfi gönderildiğinde karşı tarafın onayı alınamadan sistem çökmüştü. İkinci denemede ise internetin ilk mesajı 'LOG' başarıyla gönderilmişti.” 


Tam |0 yasında! 


2007 yılında dünyada sevgisini hiçbir şeye değişemeyeceğim oğlum Ateş'i 
sıcak bir haziran gününde kucağıma aldım. Aradan geçen bir yılın ardından yine sıcak bir haziran gününde LOG elimdeydi. Genç yaşta 2. kez baba olmuştum... Yine sıcak bir haziran ayında tekrar birlikteyiz. 

Ve LOG tam 10 yaşında! 


Bir derginin büyüklüğü nasıl ölçülebilir? Üst üste sayıları dizerek? Peki ya uç uca sayfaları ekleyerek? Cevap vereyim bir derginin büyüklüğü sevgisini ve saygısını kazandığı okurlarla, bıraktığı izlerle ve ilklerle ölçülür. LOG ekibi olarak bu konuda çok şanslıyız. LOG sizlerle çok büyük! Bundan 10 yıl önce elimizde bir manifesto ile dağıtım şirketinin kapısını çalıp hayallerimizi paylaştığımız günü hiç unutamam. O günden bu yana büyük bir emek ve tutkuyla hazırladığımız LOG sizlerin de desteğiyle hakettiği yerde. 

Steve Jobs sahneye elinde iPad ile çıktığı gün tablet yayıncılığına girişimiz ve henüz iPad Türkiye'de satışa çıkmadan dijital dergimizin tamamen ücretsiz olarak yayın hayatına başlaması bugüne kadar aldığımız en cesur kararlardan biriydi. Elbette bu cesur kararlarda aldığımız desteğin yeri çok 


büyük. Güneş Reklamcılık'ın kanatları altında Metin Öztürk'ün paha biçilmez 


desteğiyle ezber bozan ve sektöre yön veren işlere imza attık. Buradan bir kez daha tüm okurlarımıza, izleyicilerimize, iş birliği yaptığımız tüm değerli şirketlere tüm LOG ekibi adına teşekkür ediyorum. 


Şanslı olduğumuzu söylemiştim ama bir de şansa bırakmadığımız bir konu var. O da her dönem mükemmeli hedefleyen editör ve tasarım kadromuz. 
Bugüne kadar LOG ekibinde yer almış o kadar değerli kişiler var ki... 

Bir teşekkür de LOG'da emeğiyle yer almış tüm arkadaşlarıma. Hepiniz 

iyi ki vardınız, iyi ki varsınız! LOG, hepinize çok şey borçlu. 


10'uncu yılımızda da birçok yenilik ve ilkle sizlerle olacağımızdan en ufak bir şüphem yok. 


Desteğinizin hiç bitmemesi dileğiyle... 
Teknoloji sizinle olsun. 


Volkan Yılmaz 
Genel Yayın Yönetmeni 


yorid 
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LOG Dergisi'nin isim ve yayın hakkı Hybrid Reklam ve Ticaret Ltd. Şti'ye aittir. 
Yayınlanan yazı, fotoğraf ve illüstrasyonların tüm hakları LOG Dergisi'ne aittir. 

LOG Dergisi'nden izin alınmadan kullanılamaz. İmzalı yazıların sorumluluğu yazara, ilanların sorumluluğu ilan sahiplerine aittir. 


d App Store'dan Google Play 
İndirin d DEN ALIN 


0850 724 55 00 / anadoluhayat.com.tr 


OTOMATİK £yizlı ve kala KATILIM'A'GEÇİŞ! 


Çalışan sayısı 10-49 arası olan şirketler için Otomatık Katılım 
1 Temmuz 2018'de başlıyor. Bu süreçte Anadolu Hayat Emeklilik 
size hızlı ve kolay bir çözüm sunuyor. 


Online Otomatik Katılım sayfamıza şimdi giriş yapın, tekliften sözleşmeye tüm işlemlerinizi hemen gerçekleştirin. 


Otomatik Katılım Anadolu Hayat Emeklilik ile herkese iyi gelecek. 


Kurumlara Özel <)n | ime 


ü OTOMATİK KATILIM 


Kurumlara Ozel 
“Online Otomatik Katılım” sayfamızla kurumunuz için zaman kaybetmeden teklif alıp hemen sözleşme oluşturabilirsiniz. 


BİLGİ AL HEMEN KATIL 


Online 


OTOMATİK KATILIM 
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Türkiye İş Bankası kuruluşudur. 
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TEŞEKKÜRLER! 


TEKNOLOJİ İLE DOLU DOLU GEÇEN 10 YILIN ARDINDAN, LOG BİR KİLOMETRE TAŞINI DAHA GERİDE BIRAKIYOR. BU UZUN YOLCULUKTAKİ PAHA BİÇİLMEZ DESTEĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. 


10 yıldır teknoloji dünyasına yön veren LOG Dergisi'nin başarılarının devamını diliyorum. 
Dr. Soner CANKO Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü 


Türkiye'de teknoloji ve yaşam kültürü ile ilgili haberleri kaliteli ve özel içeriğiyle bizlere sunan LOG Dergisi'nin 
10. yılını kutlarım. 
Esra Koç Bosch Türkiye ve Orta Doğu Kurumsal İletişim Direktörü 


“Güncel teknolojiyi kaliteli içeriklerle okurlarıyla buluşturan LOG'u, teknoloji dünyasının bir üyesi olarak beğeniyle takip ediyoruz. Teknoloji tutkunları kadar sektörümüz için de değer yaratan LOG ailesinin 10'uncu yılını kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.” 

Burçin Civan Conon Eurasia Kurumsal ve Pazarlama İletişimi Müdürü 


Kaliteli ve özgün içerikleriyle teknoloji ve otomobil dünyası için önemli bir renber olan LOG Dergisi'nin 
10. yaşını kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. 
Gonca Sofuoğlu Temiz / 0/0 Otosan Kurumsal İletişim Müdürü 


On yıl önceki ilk sayısından bu yana yenilikçi ruhu ve heyecanı eksilmeyen LOG Dergisi'ni kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. 
Özlem Öz Google Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü 


Bugüne dek sektöre ve HP'ye sunduğunuz destek için teşekkür eder, 10 yıldır sürdürdüğünüz başarıdan dolayı tebrik ederiz. Nice 10 yıllara! 
Filiz Akdede ” /ürkiye Genel Müdürü 


Teknoloji alanındaki gelişmeleri keyifle takip etmemizi sağlayan LOG ailesinin 10. yaşını kutlar, başarılarınızın devamını dileriz. 
Batuhan Başal //( Türkiye Ulke Müdürü 


Tüketicileri "deneyim" ile yönlendirerek Türkiye teknoloji basınına farklı bir soluk getiren LOG'a başarılarla dolu nice 10 yıllar dilerim! 
Kevin Wang /0nor ürkiye Başkanı 


HUAWE| Mobile Türkiye olarak, 10 yıldır çizgisini bozmadan yoluna devam eden Türkiye'nin en önemli teknoloji yayınlarından LOG'u kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. 
Seth Wang HUAW/E!/ Mobile Türkiye Ülke Müdürü 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Bir teknoloji dergisi olmanın ötesine geçip ufuk açıcı bir yaşam kültürü dergisi olarak başarıyla yayın hayatını sürdüren LOG nice 10 yıllar dileriz. 
Aysun Karabıyık Sarıkaya / 600v0 /ürkiye Pozarlama Direktörü 


Teknoloji haberciliğinde Türkiye'nin en önemli yayınlarından olan LOG Dergisi'nin başarı dolu 10 yılını kutluyor, LOG ekibini şahsım ve LG Türkiye adına tebrik ediyorum. 
Gül Cabı /G Alecironics Türkiye Marka Pazarlama Bölüm Başkanı 


Teknoloji ve bilişim dünyasına ışık tutan nitelikli haberleri, okuyucu ve takipçilerine yol gösteren içerikleriyle yayın hayatında 10 yılı geride bırakan LOG'u gönülden kutluyor, Logitech Türkiye Ailesi olarak sektörümüze katkılarının artarak devam etmesini diliyoruz. 
Mustafa Uyar / ogitech Türkiye Ulke Müdürü 


Dijital dünyanın haberlerini okuyuculara en hızlı şekilde ulaştıran LOG Dergisi'nin 10. yılını Mercedes-Benz Türk olarak kutlar, daha nice başarılı yıllar dileriz. 
Şükrü Bekdikhan Wercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi 


Türkiye'nin en çok okunan teknoloji dergilerinden LOG'un 10'uncu yaşını kutlar, sizi ve derginin okurlarıyla buluşmasına katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarınızı tebrik ederim. 
Selim Eskinazi Porsche Satış ve Pazarlama Müdürü 


Kurulduğu günden itibaren birçok ilke imza atan LOG'un 10. yılını kutluyorum. Başarılarınızın devamı dileğiyle. 
Gökhan Güleç OUva/comm Türkiye Genel Müdürü 


Samsung'un sunduğu en yeni teknolojilerin tanıklarından biri de sizsiniz. Teknoloji dünyası sizlerle güzel. Nice 
10 yıllar dileriz... 
DaeHyun Kim Somsung Electronics Türkiye Başkanı 


Tarafsız, ilkeli, yenilikçi anlayışıyla teknoloji yayıncılığının ilk akla gelen isimlerinden LOG'un 10. yaşını gönülden tebrik ederim. 
Çağla Aral Sony Mobile Türkiye Tüketici Pazarlama Müdürü 


Yayıncılığın giderek zorlaştığı bir dönemde, üstelik “niş” olarak tanımlanacak bir alanda yayın çıkarmak ve bunu 
10 yıl boyunca içeriğinden hiç taviz vermeden sürdürmek olağanüstü bir başarı. Emeği geçen herkesi yürekten 
kutluyoruz. 

Ali Dinçer /P-/ink Ülke Müdür Yardımcısı 


Türkiye'de teknoloji ve teknolojik yaşam kültürü alanında yayınlanan en iyi dergilerden biri olarak başarıyla geride bıraktığınız 10 yılı ve yeni yaşınızı içtenlikle kutluyorum. Teknoloji ve dijitalleşmede dünya ile yarışan ülkemizde, sektörümüzün dünyayla yakından bag kurmasını sağlayan bir dergiye imza attığınız için Sizi ayrıca tebrik ediyorum. Doyurucu haberleri ve dikkat çekici tasarımıyla kendine özgü bir çizgiye sahip olan derginizin, yayın hayatını gelecekte de aynı çizgide devam ettireceğine inanıyor; sizlere “nice 10 yıllar” diliyorum. 

Kaan TERZİOĞLU /1//Xc6// Genel Müdürü 


LOG Dergisi'nin 10. yaşını kutluyor, basılı ve online alandaki başarılarının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürmesini diliyorum. 
Paul Doany /(/X /elekom CEO'su 


Türkiye'nin önde gelen teknoloji ve yaşam kültürü yayınlarından LOG Dergisi'nin 10. yaşını kutluyor; başarılarının devamını diliyorum. 
Engin Aksoy Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı 


Türkiye'nin 3D yazıcı markası Zaxe olarak yayın hayatında 10. yılını geride bırakan, ülkemizin en önemli teknoloji ve yaşam kültürü mecralarından LOG Dergisi'ni kutluyor ve emeği geçen tüm ekibe başarılar diliyoruz. 
Koray Kurhan /0xe Genel Müdürü 
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NOKIA X6 


eni İSİ 
ORTA SEGMENTTEKİ REKABET 


NOKIA-X6 İLE KIZIŞACAK GİBİ 
GÖRÜNÜYOR 


Orta seviyede konumlandırılan Nokia X6, nihayet karşımızda. İnce çerçevelere ve ufak da olsa bir ekran çentiğine sahip olan telefon, genel olarak oldukça şık görünüyor. Teknik detaylara girdiğimiz zaman ise beklentileri aşan özellikler bizleri karşılıyor. 5,8 inç FHD*, 19:9 ekran üzerine kurulan model, gücünü Snapdragon 636 işlemciden alıyor. 

4 GB/ 6 GBRAM ve Adreno 509 GPU 

ile desteklenen model, 32 GB ile 64 GB olmak üzere iki farklı depolama sunuyor. 
Ouick Charge 3.0 destekli 3.060 mAh kapasitesinde bir pili bulunan akıllı telefon, çiftli arka kamerasıyla fark yaratıyor. Burada 16 megapiksel (renkli) * 
5 megapiksellik (siyah beyaz) bir kamera 
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ikilisi tercih edilmiş. Yüz tanıma yapabilen ön kamerası da 16 megapiksel olan Nokia X6, Bothie moduna sahip. Bu sayede 

cihaz hem ön hem de arka kamera ile 

aynı anda fotoğraf çekimi yapabiliyor. 
Kutudan Android 8.1 Oreo ile çıkan 

akıllı telefon, parmak izi sensörünü de arkasında taşıyor. Siyah, koyu mavi ve gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunan X6, üç farklı donanım paketiyle elde edilebiliyor. 6 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza sunan model 256 dolardan satışa çıkarken, 4 GB RAM'li model, 32 GB ve 

64 GB dahili hafızalı olmak üzere ikiye 
ayrılıyor. Bu modellerin yurt dışı fiyatı da sırasıyla 200 dolar ve 235 dolar olarak açıklandı. 


O (e 


19:9 EKRANLA GELEN 
NOKIA X6, MODAYA 
UYARAK KÜÇÜK DE OLSA 
BİR ÇENTİKLE TASARIMINI 
TAMAMLAMIŞ 


Otomatik Katılım Sistemi'nde herkes fark bekliyor, web sitesinden kolay basvuru farkı ile 


“Hızlı Otomatik BES” Vakıf Emeklilik”te 


> 


27 yıllık tecrübesi ile Otomatik BES'te de 

öncü olan Vakıf Emeklilik, sizin için her seyi düsündü. 
Gelin “Hızlı Otomatik BES” ile sözlesmenizi olusturup kullanıcı dostu Otomatik BES Sube ile kolayca ve 

kısa sürede isleminizi tamamlayın. 


https: //www.vakifemeklilik.com.tr 


Ayrıntılı bilgi için: vakifemeklilik.com.tr 


Otomatik BES Bilgilendirme Hattı Vakıf 


geleceğiniz bize emanet 


Ha 
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XIAOMI MI 8 | MI 


BELLEK 


GB 


KAMERA 


Xiaomi şimdiye kadar çıkardığı en dikkat çekici modelleri Xiaomi Mi 8 ve Mi 8 Explorer Edition'ı tanıttı. Tasarım olarak iPhone X'u fazlasıyla andıran cihazların özelliklerinde de benzerlikler bulunuyor. Ön yüzünden fiziksel bir buton taşımayan modeller, buna karşın alt tarafında ufak da olsa bir çerçeve barındırıyor. 
Mi 8 Explorer Edition'ın arka gövdesi ise 

fark yaratıyor. Teknik detaylar telefonların oldukça güçlü birer seçenek olduğunu gözler önüne seriyor. Xiaomi Mi 8 ve Mi 8 Explorer Edition, 6,21 inç boyutunda Full HD* AMOLED ekran üzerine kuruluyor. Telefonlar, güçlerini Snapdragon 845 işlemciden alıyor. Normal versiyonda 6 GB RAM 64 GB / 128 GB / 256 GB depolama yer alırken, Explorer Edition isimli özel versiyonda ise 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama karşımıza çıkıyor. 3.400 mAh'lık 

pil üzerine kurulan modeller, GuickCharge 4* hızlı şarj teknolojisine de destek veriyor. 

12 megapiksel f/1.8 ve 12 megapiksel f/2.4 
olmak üzere çift arka kamerayla gelen telefonlar, Sony sensörler kullanıyor. Çiftli kamera ile kayıpsız zoom sunan Mi 8 ailesi, burada yapay zekadan yararlanabiliyor. 
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farklı isim, tanıdık tasarım 


XIAOMI'NİN MERAKLA BEKLENEN YENİ AMİRAL GEMİSİ MODELLERİ TANIDIK BİR RÜZGARLA GELİYOR 


YAPAY ZEKA İLE iPHONE X 
GİBİ “STUDIO LIGHTNING” 
ÖZELLİĞİ TELEFONUN 
KAMERA YETENEKLERİ 
ARASINDA 


Böylece 200'den fazla sahne otomatik olarak algılanarak otomatik ayarlar sunulabiliyor. 
Önde ise 20 megapiksel çözünürlük f/2.0 
kamera bulunuyor. Mi 8 Explorer Edition versiyonuna ekrana entegre parmak izi sensörü yerleştiren firma, bu modeliyle sektörde bir ilke imza atıyor. Biliyorsunuz iPhone X'un çentiğinde TrueDepth kamera sistemi yer alıyor. Bu kamera sistemi bünyesinde kızılötesi kamera, nokta projektörü, ışık projektörü, ortam ışığı sensörü gibi donanımlar taşıyor. 
İşte buna benzer donanımlar Xiaomi Mi 8 
Explorer Edition'ın çentiğinde de bulunuyor. Bu donanımlar (Kızılötesi kamera ve aydınlatma, yakınlık sensörü ve 20 megapiksel normal ön kamera) sayesinde telefon, aynı iPhone X gibi kişilerin yüzünü üç boyutlu olarak görebiliyor. 
Farklı ışık şartlarında sorunsuz olarak çalıştığı belirtilen sistem, Apple'ın Animoji altyapısının bir benzerini de Mi 8'e getiriyor. Kişilerin 

kendi yüzlerini gövdesi olmayan karakterlere verebildiği sistem, ilginç duruyor. Standart versiyon 421 dolar başlangıç fiyatına, 

Explorer Edition ise 577 dolar satış 

fiyatına sahip. 


XIAOMI MI8 
MODELİ BEYAZ, 
ALTIN, MAVİ 
VE SİYAH 
OLMAK ÜZERE 
FARKLI RENK 
SEÇENEKLERİYLE 
BERABER 
KULLANICILARIN 
BEĞENİSİNE 
SUNULUYOR 


Normal Mi 8'den iPhone X benzeri 3D yüz tanıma sistemi ve ekrana entegre parmak 

izi sensörüyle ayrılan Xiaomi 
Mi 8 Explorer Edition'ın arka gövdesi ne yazık ki göründüğü gibi “gerçekten şeffaf” değil. 
Telefonu şeffaf göstermek için bir tasarım oyununa giden firma, burada bir çıkartma yani özel tasarlanmış bir görsel kullanmış. Arka gövdede görünen donanım dizilimi aslında gerçekten telefonunun altında bulunmuyor. Bu detayı ufak yazılarla ürün sayfasına ekleyen firma, bunların gerçek iç donanımla konum 

| açısından da uyuşmadığını 


Şeffaf görünümlü arka gövde tasarımı 


belirtiyor. Özellikle açıkta 

duran Snapdragon 845 işlemci yüzünden soru işareti oluşturan şeffaf kasa, her şeye rağmen güzel bir detay sunuyor. 
Gerçekten şeffaf kasayı şu an sadece HTC kullanıyor ancak 

o da bir tek NFC antenlerini kullanıcılara gösteriyor. Çok dar alanın olduğu telefonların içinde gerçek bir görsel düzen kurmak neredeyse imkansız olarak nitelendiriliyor. Bu yüzden de 
Xiaomi en mantıklı yolu seçmiş gibi görünüyor. Yakında telefonun içinde gerçekte 

nasıl bir donanım yerleşimi olduğunun ortaya çıkması bekleniyor. 
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Zİ > been / nos 


SPİGEN 


Klasik tasarı 


APPLE'IN KLASİKLEŞEN 
TASARIMLARI iPHONE X KILIRI 
OLARAK YENİDEN VÜCUT 
BULUYOR 


Apple ekosisteminin sıkı kullanıcıları firmanın efsaneleşmiş ürünlerini her zaman ayrı bir noktaya koyuyor. Bunun farkında olan üreticilerinden Spigen, karşımıza gerçekten ilginç duran yeni iPhone X kılıflarını çıkarıyor. Indiegogo üzerinden satışa çıkan ve şimdiye kadar 
54 bin dolarlık bir bağışa ulaşan kılıflar, iki 
farklı tasarım alternatifiyle kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda. Burada ilk olarak iPhone X'u ilk iPhone'a dönüştüren model dikkat çekiyor. Gümüş renkli üst kısım ve siyah alt bölüm, akıllı telefon sektörünü değiştiren modeli güzel şekilde yansıtıyor. Daha çok dikkat çeken diğer kılıf ise direkt olarak yine efsane iMac G3'ten ilham alıyor. Şirketin tasarımı ve renkleriyle halen hafızlarda yer edinen modeli, “zamandan bağımsız” bir tasarım taşıyor. Ciddi bir koruma sunduğu 

görülen kılıf, kablosuz şarj standında da kullanılabiliyor. Bu sayede şarj için kılıf çıkarma zorunluluğu bulunmuyor. Bu da büyük kolaylık anlamına geliyor. Kılıflar, en az 35 dolarlık bağış ile bu aydan itibaren elde edilebiliyor. 
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mla buluşma 


Moto Zen 


“Akılsız” telefon 


Eğer bir telefonda sadece kamera ve iletişime önem veriyorsanız aradığınız model tasarımcı Miguel Harry'nin ortaya çıkardığı Moto Zen olabilir. Moto Zen kızaklı bir tasarımla geliyor. İki yüzü de kullanılabilen telefonun bir yüzünde dokunmatik tuşlar diğerinde ise kamera için ekran yer alıyor. 

Oval tasarıma sahip olan telefonla yapabileceğiniz iki şey var: Birini aramak ya da fotoğraf çekmek. 
Fotoğraf çekmek için kızaklı yapıyı kullanarak telefonu yukarı doğru kaydırmanız gerekiyor. Böylece 

telefon tasarımının içine gizli kamera ortaya çıkıyor. Özelliklerin minimumda tutulmasının sebebi olarak akıllı telefon bağımlılığı gösteriliyor. Kullanıcıların bu bağımlılıktan sıyrılarak kendilerine daha fazla zaman ayırması amaçlanmış. Tabii tasarımcı Harry'nin cihazı ne yazık ki sadece bir konsept. Ancak geçmişte de arama yapmak dışında işlevi olmayan 


telefon modelleri görmüştük... 


Spordan teknolojiye, oyunlardan arabalara ilgi alanınıza göre yüzlerce dergi ve gazete e-dergi'de 


Ücretsiz indir, hemen okumaya başla 


v HEMEN INDIR v 


İN e-dergi Türk Telekom 


Türk Telekom mobil müşterisiyseniz, tarife veya kampanya kapsamında e-dergi kullanım hakkınız bulunuyorsa, Türk Telekom mobil numaranızla üye olup, e-dergi aylık aboneliğinizi ücretsiz başlatabilir ve Türk Telekom mobil internetiniz ile yurt içinde e-dergi mobil uygulamasından limitsiz ve sınırsız yararlanabilirsiniz. Türk Telekom tarife ve paketleri kapsamında e-dergi kullanım hakkı bulunmayan aboneler için güncel fiyat bilgisi ve diğer detaylar için: turktelekom.com'tr 


Zİ > ben / Faran 


ağ 
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FUJIFILM INSTAX SUUMRESS 06 


Dlnsak makine 


FUJIFILM'İN YENİ ŞİPŞAK 
MAKİNESİ TASARIMIYLA DA 
GÖZE ÇARPIYOR 
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Modası bir türlü eskimeyen şipşak fotoğraf makinelerine bir yenisi daha ekleniyor. 
Hem de nostalji tutkunlarını memnun edecek şekilde kare formatta. Fujifilm, tasarımı da kare formundaki yeni analog fotoğraf makinesini tanıttı. Instax Sguare 
506 olarak adlandırılan şipşak makine, 

2,4 inç boyutunda fotoğraf baskısı almaya imkan tanıyor. Instax Sguare 506'nın otomatik pozlama kontrolü özelliği sayesinde çok daha kaliteli fotoğraflar çekmek mümkün. Turuncu, mor ve yeşil olmak üzere üç farklı renk filtresi sunan makinede daha iyi selfie çekimler için selfie modu da bulunuyor. Selfie özelliği netleme ve parlaklığı ayarlayabiliyor. Makinenin, objektifin yanında küçük bir aynaya sahip olduğunu belirtelim. 10 saniye zamanlayıcı ve bir tripod yuvası da makinede sunulan diğer özellikler arasında. Makinede pek tabii diğer çekim modları da etkinleştirilebiliyor. 
Deklanşöre iki kez bastığınızda, 

iki görüntüyü tek bir filme üzerine yerleştirmenize izin veren çift pozlama modunu kullanabilirsiniz. Yakın çekimler için yaklaşık 12 inç kadar yakın bir makro modu ve manzara yakalama için bir manzara modu da var. Beyaz, altın ve gri renk seçenekleribulunan makine, 25 Mayıs'ta satışa sunuldu. Makinenin Amerika'daki satış fiyatı ise yaklaşık 130 dolar. 
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Ha > HABER / FOTOĞRAF-VİDED 


. 


PANASONIC LUMIX 157 


Lumix TS7 olarak adlandırılan makine, suya, toza ve darbelere karşı dayanıklı gövdesiyle dikkat çekiyor. 30 metre su altında rahatlıkla çalışabilen makine, 
2 metre yükseklikten düşse dahi 
çalışmaya devam edebiliyor. 100 kg basınca dayanabilen Lumix TS7, 

-10 derece soğukta da çalışabiliyor. 
28-128 mm lensle birlikte gelen makine 4,6 kat optik yakınlaştırma yapabiliyor. 20,4 MP çözünürlüklü 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BSI-CMOS sensörün tercih edildiği makinede Venus Engine görüntü işlemcisi kullanılıyor. Metal ve kompozit malzemelerin kullanıldığı makinenin 
ISO hassasiyeti maksimumda 6.400'e kadar artırılabiliyor. Makinenin arkasına bakıldığında 1,04 milyon nokta 3 inç TFT LCD ekran göze çarpıyor. Ekstrem sporlarla uğraşanlar tarafından tercih edileceğini söyleceğimiz makinenin yurt dışı satış fiyatı ise 449 dolar. 


4 


MAKİNENİN 
ARKASINA 
BAKILDIĞINDA 
1,04 MİLYON 
NOKTA 3 İNÇ 
TFTLCD 
EKRAN GÖZE 
ÇARPIYOR 
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İT > inen / ForoüRmFvineo 


o) || TU 0 


Her bütçeye 
Uycun 


FUJIFILM'İN BÜTÇE DOSTU 
AYNASIZ FOTOĞRAF MAKİNESİ 
X SERİSİNDEKİ YERİNİ 
ALMAYA HAZIR 


X-Serisi aynasız fotoğraf makinesi ailesinin giriş seviyesine konumlandırılan X-T1100, tasarımsal olarak ailenin 

genel retro çizgisini devam ettiriyor. 
Ancak yapılan ince dokunuşlarla daha modern görünen model, tamamen öne doğru dönebilen bir 3 inç 1.040 nokta dokunmatik LCD ekrana sahip. Altın, 

gri ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunan fotoğraf makinesi, teknik olarak da konumuna göre oldukça iyi detaylara sahip. Modelin temelinde 

24 megapiksel APS-C CMOS sensör yer 
alıyor. Üst modellerdeki gibi X-Trans 

değil Bayer yapısını kullanan bu sensör, şirketin sevilen film simülasyon modlarını bünyesinde barındırıyor. Teknik olarak X-A5 modelini oldukça andıran aynasız fotoğraf makinesi, saniyede 6 kare seri çekim yapabiliyor ve 4K video çekebiliyor. 
Bluetooth LE teknolojisi üzerinden akıllı telefonlara bağlanabilen model, Wi-Fi üzerinden görüntü aktarabiliyor. Tek şarjla gayet iyi görünen 430 fotoğrafın altından 


kalkabilen Fujifilm X-T100, X-T20'den alınan bir OLED elektronik vizöre sahip. 
Her zaman yanında taşıyabileceği uygun fiyatlı bir fotoğraf makinesi isteyenlere hitap eden Fujifilm X-T100, bu ayın ortasında 600 dolar gövde fiyatıyla satışa çıkıyor. Makine Fujinon XC 15-45mm F3.5-5.6 OlS PZ lens ise beraber 699 dolar fiyat etiketine sahip. Modelin Türkiye'de gövde olarak 2.800 TL seviyesinde satılması tahmin ediliyor. 
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Zİ > basin / AKSESUAR 


Adonit Snap 2 


Selfie .“ 
tutkunlarına ÖZel 


Adonit, iPhone kullanıcıları için geliştirdiği stylus kalemi tanıttı. 
Instagram ve Snapchat gibi sosyal medya uygulamalarını kullanan kullanıcılara yönelik geliştirilen Snap 2 isimli kalem, not alma ve çizim yapma gibi işlemler için biçilmiş kaftan. Kalemde dikkat çeken 

bir diğer ayrıntı ise kamera deklanşör tuşuna sahip olması. Bu tuş sayesinde kullanıcılar selfie çekim gerçekleştirmek istediğinde kalemdeki tuşa basarak kolayca fotoğraf çekebiliyor. Adonit 

Snap 2'nin yurt dışı fiyatı ise 35 dolar. 


p> MicroUSB üzerinden şarj edilebilen kalem tam dolu pille 12 saate varan kullanım imkanı sunuyor. 


TP-LINK TL-WR9O2AC 


ben boyu 
T0Uter 


AVUÇ İÇİNE SIĞABİLEN 
ROUTER SEYAHAT 
EDENLERE KOLAYLIK 
SAĞLIYOR 
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TP-Link, sık seyahat edenlere veya yurtta kalan öğrencilere yönelik geliştirdiği cep router'ı (yönlendirici) TL-WR9O2AC'yi satışa sundu. Avuç içine rahatlıkla sığabilen router, minik boyutu sayesinde kolayca her yere taşınabiliyor. Cihaz aynı zamanda yeni nesil kablosuz ağ standardı olan 802.11AC destekli olduğu için, yüksek Wi-Fi hızına sahip. TL-WR9O2AC, klasik bir yönlendirici gibi mevcut bir ağı birden fazla cihaza dağıtmak amacıyla kullanılabiliyor. TP-Link'in yeni cep router'ı TL-WR9O2AC'nin fiyatı 239 TL. 


AKILLITV, OYUN KONSOLU GİBİ 
CİHAZLAR ÜZERİNDE YERALAN 
ETHERNET GİRİŞİNE BAĞLANABİLİYOR 


Ha > / BİYİLEBİLİRTEKNOLOİ 


(m) 4296 


MOBVOI| TICWATCH PRO 


Lili ekran teknolojisi 


FARKLI BİR MODEL ARAYANLARA 
MOBVOJL'NİN ÇİFT EKRANLI AKILLI 
SAATİ ALTERNATİF SUNUYOR 


Mobvoi firmasının yeni akıllı saati TicWatch Pro, bünyesinde iki adet ekran barındırıyor. Bu ekranlar saatin gövdesinde üst üste duruyor ve bu sayede tasarımı bozmuyor. Peki bu iki ekran tam olarak ne işe yarıyor? Üstteki FSTN LCD ekran düşük güç harcaması için tasarlanmış. Saati 

temel olarak standart bir dijital saat gibi gösteren ikinci ekran, buna rağmen birçok konuda bilgi verebiliyor. Bunlar arasında saat, nabız, pil seviyesi, kalori, adım sayısı, mesafe ve tarih gibi detaylar yer alıyor. 
Temel ihtiyaçlara pili harcamadan ulaşmak adına çok akılcı bir yol bulan firma, bu şeffaf ekranın altında ise OLED bir ekran kullanıyor. Esas özellikleri bu dokunmatik ekranda yönetilebilen ürün, Google'ın Wear OS işletim sistemi üzerine kuruluyor. Yani akıllı telefonlara bağlanma ve bildirimleri 


gösterme gibi sorunları olmayan akıllı N bi il 

rl özel el rk vi nn ÇİFTEKRANA SAHİP OLAN ukça şık yuvarlak bir kasası bulunan İVDi 

akıllı saat, “Essential Mode” isimli AKILLI SAAT, KLASIK BİR 

modu da beraberinde getiriyor. Bu mod SAATTEN AKILLI ÖZELLİKLERE 

aktif edildiği zaman Wear OS işletim GEÇİŞ YAPIYOR. OZEL 

sistemi tamamen kapatılıyor. Bu UYGULAMA DESTEĞİ DE 

sayede tam 30 günlük kullanım ömrüne . 

ulaşan saat, 300 dolar satış fiyatına BULUNAN CIHAZ WEAR OS 


sahip. İŞLETİM SİSTEMİYLE ÇALIŞIYOR 


İZİ > bbir / AKSESUAR 


|jimk Bar Google ve JBL ortaklığının meyvesi Link 
Bar, hibrit bir ürün. Televizyonunuza 


m m bağlanarak yüksek kalite ve güçte ses MW İl akıllı verebilen cihaz, Android TV işletim sistemine sahip. Yani bağlandığı televizyonu akıllı hale getiren 


5 soundbar'da Google Assistant desteği 
Ola Lİ bulunuyor. Mikrofonları ile ortamı 


dinleyen ve “Televizyonu" ya da "Şu kanalı 


GOOGLE'DAN TELEVİZYONU aç” gibi komutlara cevap verebilen ürün, 


Android TV için üretilmiş tüm oyun ve 


AKILLANDIRAN HOPARLÖR . uygulamaları çalıştırabiliyor. 


BUNK Will Kail tarafından tasarlanan Bunk harici şarj cihazlarına yenilikçi bir altenatif uu — sunuyor. Birbirinden renkli kılıflara sahip şarj cihazı kılıfın içine mıknatıslanarak telefonunuzu kablosuz olarak şarj 


edebiliyor. Kılıf kullanmak istemeyenler 


ise cihazı direkt olarak telefonlarına 
0 Se yapıştırabiliyor. Herhangi bir kablosuz 
şarj cihazı aracılığıyla şarj olabilen 


Bunk'la aynı anda bir de telefonunuzu di YENİLİKÇİ KONSEPT TASARIM ( Tahlaya Koyduğunuzda Bük, önceliği KILIFA YA DATELEFONA HARİCİ ŞARJ CİHAZLARINI e ik ul YAPIŞMAK İÇİN NEODİMYUM HEDEF ALIYOR belirtelim. MIKNATISLAR KULLANILIYOR 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Zİ > basen / moi 


ONEPLUS 6 


Gentikli tasarım 


ONEPLUS'UN YENİ AMİRAL 
GEMİSİ ONEPLUS 6 GÖRÜNDÜ 


OnePlus firmasının yeni akıllı telefonu OnePlus 6, genel olarak oldukça ince çerçevelere ve şık bir tasarıma sahip. 
Parmak izi sensörünü arka gövdeye konumlandıran cihaz çentikli tasarımla geliyor. Telefon 6,2 inç 2280x1080 piksel AMOLED 

ekran üzerine kuruluyor. Gücünü Snapdragon 845 işlemci ve Andreno 
630 grafik biriminden alan OnePlus 
6,6 GByada8 GBRAMIle elde edilebiliyor. Depolama tarafında 64/128/256 GB seçenekleri 

sunan telefonun pili 3.300 mAh kapasitesinde. Diğer birçok amiral gemisi gibi telefon arkasında çift lensli kamera sistemi taşıyor. Burada 
16 megapiksel ve 20 megapiksellik 
bir kurulum kullanılıyor. Optik ve elektronik olarak görüntü sabitleme yapabilen telefon, 4K çözünürlükte 
60 fps video çekebiliyor. 


gi m 
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IP54 SERTİFİKASINA SAHİP OLAN TELEFON YURT DIŞINDA 529 DOLAR BAŞLANGIÇ 


FİYATIYLA KULLANICILARLA BULUŞUYOR 


Tam şarjla 8 saatlik 


kullanım sunan kulaklık 
10 dakikalık hızlı şarjla 
5 saatlik müzik keyfi 
vadediyor. 


Plus Bullet Wireless 


Kablosuz keyi 


OnePlus 6'ya 3,5 mm kulaklık girişini koyan firma, Bullets Wireless ile kablosuz geleceğe giriş yapıyor. Suya ve toza karşı dayanıklı kulaklık, spor ve egzersiz için oldukça uygun bir gövde yapısına sahip. Kulaklık Google Assistant'a erişimi sağlayabiliyor. 9,2 mm sürücülere sahip olan Bullet Wireless yüksek ses yalıtımı, güç ve berraklık vadediyor. Bluetooth üzerinden yüksek kaliteli ses için aptX desteği bulunan ürün, alüminyum gövdesiyle çok sağlam bir seçenek oluşturuyor. 


LOG / HAZİRAN18 


Sennheiser CX Sport 


onorcu kulaklığı 


Sennheiser, kablosuz kulaklıklarına 

bir yenisini daha ekledi. Tamamen kablosuz kulaklıkların aksine kablolu bir tasarımla gelen kablosuz kulaklık, spor tutkunlarını hedef alıyor. CX Sport olarak adlandırılan kulaklık, CX 6.00BT ve HDT Free modellerinin arasına katılıyor. Parlak sarı renkli gövdesiyle dikkatleri üstüne çekmeyi başaran kulaklık rahat ve sağlam kalmasını sağlamak için dört farklı ergonomik kulak adaptörüyle geliyor. Sennheiser'ın CX Sport kulaklıkları, Bluetooth üzerinden mümkün olan en net ses için Bluetooth 4.2 ve aptX özelliğine sahip. 
Sennheiser CX Sport'un yurt dışı fiyatı ise 130 dolar. 


Sadelikten güç alan akıllı telefon Blloc, benzersiz bir deneyim sunmayı 


amaçlıyor. 5,5 inç boyutunda ekranla gelen cihaz, dikkat dağıtabilecek tüm ögelerden kurtuluyor. Cihazın arayüzü de dikkat dağıtacak tüm elementlerden 


kurtulmuş. İhtiyacınız olan bilgileri ana ekranda gösteren arayüzde uygulamayı açmadan bilgi alabiliyorsunuz. Örneğin Google Haritalar uygulamasında varmanız gereken noktaya uzaklığınızı 


ARAYÜZÜYLE DİKKAT cihazın ekranından görebiliyorsunuz. 
— - i Monochrome tasarımı tercih eden Biloc DAGITAN ÖGELERİ ORTADAN i 


kullanıcılar isterse ekranı tam renkli 


KALDIRAN TELERON.... olarak da kullanabileceklerini belirtiyor. 


BLLOC 
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Ha PAEİEYAT 


MICROSOFT SURFACE HUB 2 
Ofisin azgeçilmez! 


İŞ YERLERİ İÇİN ÜRETİLEN 
SURFACE HUB 2, GELİŞMİŞ BİR 
DENEYİM SUNUYOR 


Microsoft Surface Hub'ın yeni modeli Surface Hub 2, temel olarak devasa bir dokunmatik ekran. 50,5 inç ekran sunan cihaz, 4K* çözünürlük sağlıyor. Dikey ya da yatay konumda kullanılabilen ürün, arayüzünü buna göre ayarlayabiliyor. Özel stylus kalemiyle çizim yapılmasına imkan tanıyan ürün, iş dünyasına odaklanıyor. Surface 

Hub 2, harici bir kamera ile dev bir video konferans penceresi haline getirilebiliyor. Yan yana bağlanarak daha büyük bir ekran halini alabilen ürün, ince çerçeveleriyle bu süreci çok kolay ve etkileyici hale getirebiliyor. 
Windows 10 işletim sistemi üzerine kurulan iş yeri yardımcısı, yerleşik bir parmak izi okuyucuya da sahip. Bu sayede birçok çalışanın kendisine özelleştirebildiği Hub 2, 2019'da satışa çıkacak. İlk versiyonu 

9 bin dolar olan cihazın yeni versiyonunun 
fiyatı şimdilik bilinmiyor. 


AKILLI İŞ YERİ 


l 


m ge 


İŞ YERLERİ İÇİN GELİŞTİRİLEN 
ÜRÜN, AKILLI ÖZELLİKLERİYLE 
VERİMİ ARTIRIYOR 
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Zİ > basen / ven 


RAZER BLADE (2018) 


RAZER'IN YENİ DİZÜSTÜ 
BİLGİSAYARI OYUN TUTKUNLARINI HEYACANLANDIRACAĞA BENZİYOR 


Razer, oyun tutkunlarını heyacanlandıracak yeni dizüstü bilgisayarını tanıttı. Geçtiğimiz 

yıl piyasaya sürülen Razer Blade (2017)'nin güncellenmiş bir versiyonu olan Razer Blade (2018), yeni bir görünüşle karşımıza çıkıyor. Daha ince ekran çerçevelerinin tercih edildiği bilgisayar, daha büyük ekran boyutuyla geliyor. Bir önceki modelde 
14 inçlik ekran boyutu tercih eden 
Razer, yeni modelde 15,6 inçlik ekran kullanıyor. Bilgisayarın sunduğu ekran seçenekleri arasında 60 Hz 1080p, 
144Hz 1080p ve dokunmatik 4K ekran 


Razer Core X 


Donanım destekleyici 


Razer'ın dizüstü bilgisayarlara harici olarak ekran kartı takviyesi yapmaya imkan tanıyan Core aksesuarı yeni modeline kavuştu. Razer Core X, ilk olarak uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Cihaz ekran kartı hariç 299 dolar fiyatla satışa sunuluyor. NVIDIA ve AMD kartlarıyla kullanılabilen ürün, 650W gücünde bir güç kaynağıyla geliyor. Windows yanında Thunderbolt 3 portuna sahip macOS High Sierra 10.13.4 üstü Mac bilgisayarlarla da (iMac dahil) kullanılabilen ürün, oldukça büyük kartları dahi kabul ediyor. 
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yer alıyor. Kullanıcılar tercihlerine göre bilgisayarı istedikleri ekran seçeceğiyle satın alabiliyor. Adobe 
RGB renk spektrumunun yüzde 
100'ünü kapsayan bilgisayarda eski iki tuşlu touchpad'in yerine daha büyük boyutta touchpad kullanılıyor. Intel'in sekizinci nesil Core i7 işlemcisinden 

ve NVIDİA'nın Max-0 mimarisinden güç alan bilgisayarda 16 GB RAM bulunuyor. 256 GB veya 512 GB M.2 
SSD depolama seçeceği haricinde 2 TB depolama ve 32 GB RAM seçeneği de yer alıyor. Razer Blade (2018)'in yurt dışı başlangıç satış fiyatı 1.899 dolar. 


LZ > mn ve 


PORSCHE MISSION E 


bürevimiz elekirik! 


ELEKTRİKLİ SÜRÜŞ, 
E-PERFORMANS, GELECEĞİN SPOR 
OTOMOBİLİ; PORSCHE TARZI... 


| MAKSİMUMHIZ 


7 >250KM/H- 


GE» 


GÜÇ 
> 440 KW (> 600 HP) 


MENZİL 
>500 KM 


SİSTEM VOLTAJI 
800V 


ŞARJ SÜRESİ 980 
< 15 DK 
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Porsche, Mission E ile geleceğe doğru bir sonraki adımını atıyor. Peki; nabız yükselten spor otomobil deneyimi sıfır emisyonla bir araya gelebilir mi? Bu sorunun cevabını alabilmek için Stuttgart'ta gerçekleşen Porsche E-performans etkinliğine özel davetle katıldık. Etkinlik dahilinde Porsche Dijital'in CEO'su Thilo Koslowski markanın elektrikli geleceği ve satışa sunulacağı tarih için geri sayıma başlayan Mission E hakkında birçok soruyu yanıtladı. 

Söz konusu Porsche ise gelecek misyonuna 


bakıldığında da görebileceğimiz tek şey var; spor otomobiller. Ancak marka; sürdürülebilir mobilite, dijitalleşme ve şehirleşme eğilimlerini de göz ardı etmiyor. Mission E 

ile Porsche geleceğe doğru bir sonraki adımı atıyor. Markanın E-mobilite vizyonunu simgelen Mission E, tamamen elektrikli bir spor otomobil. Tasarımı ve teknolojisiyle geleceğin spor otomobili Mission E, dört kapı ve dört koltukla birlikte geliyor; üstelik sadece 
1300 mm! Misson E'yi yakından görme, 
dokunabilme fırsatını bulan dünyadaki şanslı 


kişilerdeniz. Tasarımıyla ilgili söylenecek şey çok. 
Gelecekten gelmiş gözüken Mission E, kesinlikle bu sınıftaki en yakışıklı otomobil. Porsche DNA'sı en ufak detaylarında dahi gözleniyor. 
İçten yanmalı motor yok, egzoz yok, şanzıman tüneli yok ancak hala gerçek bir Porsche! Önden bakıldığında Porsche 918 Spyder etkileri açıkça görülüyor. Ancak en çok dikkati çeken destek sistemleri için entegre sensörlere sahip Matrix LED far üniteleri. Arkadan bakıldığında da Mission E'nin gerçek bir Porsche olduğunu uzaktan dahi anlamak mümkün. 


Arkadan bakıldığında da Mission E konsept çalışmasının bir Porsche olduğu anında görülebilir. Arka kısmın tasarımı, sofistike 

siyah cam kaplamalı bir kesintisiz aydınlatma şeridini, akıcı temayı sürdüren fonksiyonel unsurlarla bir araya getiriyor. Tavan arkaya doğru kavisle eğilerek, çıkıntılı arka çamurlukları daha belirginleştiriyor. Otomobille ilgili ilginç detaylardan bir diğeri de sanal yan aynaları. 
Henüz geleceğe tam olarak hazır olmadığımız için olabilir ancak yerini kameraların aldığı 
gerçek aynaların yokluğu hissediliyor. 440 

kW (600 beygir) bir motordan güç alan otomobil, saatte maksimum 250 kilometre hıza ulaşabiliyor. 3,5 saniyede saatte 100 kilometre hıza laşabilen Mission E, tam şarj edildiğinde yaklaşık 500 kilometre yol kat edebiliyor. 
Bünyesinde barındırdığı 800 V şarj sistemi sayesinde otomobilde kullanılan pil 15 dakikada yüzde 80 şarj oranına ulaşıyor. Otomobilin dış kısmında yer alan ekran üzerinden de şarjla ilgili bilgilere ulaşmak mümkün. Şu an henüz netlik kazanmasa da Porsche Mission E ile en dikkat çeken nokta fiyatı olacak. Tesla modellerinden çok daha gelişmiş özelliklere sahip Mission E, resmi bir açıklama olmamakla birlikte Türkiye'de vergi avantajıyla 120 bin euro civarı bir fiyatla satışa sunulabilir. 


MISSIONE AR 
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Rekabette önde 


Porsche'nin tamamen elektrikli ilk otomobil modeli olacak 

Mission E, şirket için büyük önem arz ediyor. Yapılan resmi açıklamaya göre 2019 yılında yollara çıkacak olan araç üzerinde tam 1.400 kişi çalışıyor. Çok büyük ümit beslenen araç, elektrikli otomobil departmanının başındaki yetkili isimlerin yaptığı açıklamalara 

göre Tesla Model S'den daha performanslı olacak. Model S'in 

O'dan 100 km/s hıza 3 saniyeden kısa sürede çıkabildiği hatırlatan Porsche Satış ve Pazarlama Yöneticisi Matthias Kirchgâssner, 

ilginç olarak otomobilin bunu ancak üst üste iki kez yapabildiğini belirtiyor. Üçüncü kalkış denemesinde Model S'in aynı performansı sağlayamadığını belirten Kirchgâssner, Mission E ile böyle bir şeyin yaşanmayacağının altını çiziyor. Porsche sürücülerinin performans konusunda rahat olacaklarını belirten Kirchgâssner, aracın gücünü yüksek hızda da koruyabileceğini açıklamasına ekliyor. Bu noktada uzun sürüşlerde dahi sorun olmayacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Açıklanan fiyat aralığıyla potansiyel Tesla Model S alıcılarını ciddi anlamda etkileyebileceği gözlemlenen Mission E'nin elini en çok güçlendirenlerden biri hızlı şarj teknolojisi olacak. Bu hızlı şarj 
teknolojisi Porsche'nin Le Mans yarışlarında kendisini temsil eden 919 
Hybrid'de yer verdiği teknolojiden faydalanarak geliştiriliyor. 


M 


MATTHIAS KIRCHGÂSSNER'İN 
AÇIKLAMALARINA GÖRE MISSIONE, 
TESLA MODEL S İLE OLAN REKABETTE 
GEREK PERFORMANSI GEREK HIZLI ŞARJ TEKNOLOJİSİYLE BİR ADIM ÖNDE 
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PORSCHE 
Rakamlarla 2017 


Faaliyet sonucu Gelir 


İşletme kârı 
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PORSCHE YENİ BİR 

TESLİMAT REKORU DAHA 

KIRDI. 27.942 ADETLİK 

TESLİMATLA YENİ 

PANAMERA MODELLERİ 

BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE 

YÜZDE 83'LÜK SATIŞ 

ARTIŞI GÖSTERİYOR. 

7 — — SATIŞLARI BİR ÖNCEKİ 

/ NN YILA GÖRE YÜZDE 2 

ARTIŞLA 97 BİN ADEDİN 
ÜZERİNE ÇIKAN MACAN, 
EN ÇOK SATAN PORSCHE 
MODELİ OLMA UNVANINI 
KORUYOR. 


Panamera 
127,942 


*/83 


PORSCHE PANAMERA TURBO S E-HYBRID SPORT TURISMO 


beleceöin öncüsü 


SIUTTGARIMTA GERÇEKLEŞEN PORSCHE E-PERFORMANS ETKİNLİĞİNDE ELEKTRİKLİ GELECEĞİN ÖNCÜ HİBRİT MODELLERİNİ DE TEST ETME FIRSATI BULDUK 


E-Performans etkinliği dahilinde Porsche'nin elektrikli geleceği, yeni nesil teknolojilerle donatılmış fabrikası ve Mission E hakkında detaylı bilgi alırken, aynı zamanda oldukça keyifli bir test sürüşü yapma imkanı da bulduk. Hibrit Panamera modellerinin yer aldığı test sürüşünde bizim gözdemiz Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo oldu. Stuttgart'ta gerek doğa harikası rotanın gerek Alman otobanlarının da keyfini yaşayarak yaklaşık 4 saatlik keyifli bir test sürüşü yaptık. Twin-turbo destekli 4,0 litrelik V8 içten yanmalı (550 beygir) ve elektrik motorunun kombinasyonuyla 
680 beygir güç ve 850 Nm torkla karşımıza 
çıkan Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo, performans ve yakıt tüketim değerleriyle kelimenin tam anlamıyla göz dolduruyor. Yapısı gereği aynı zamanda bir aile otomobili de olan aracın 441'lik koltuk ayarı sayesinde 425 litrelik bagaj hacmi 1.295 litreye kadar artırılabiliyor. 
Dört tekerlekten çekişli altyapıyla gelen Turbo S E-Hybrid versiyonunun paylaşılan performans değerlerine baktığımızda O'dan 100 km'ye hızlanmasını sadece 

3,4 saniyede tamamlayabildiğini görüyoruz. Maksimum 310 km/5 hıza erişebilen modelin etkileyici olan bu değerleri tüketimdeyse zirve yapıyor. 

141 kWh'lık lityum-iyon bataryasının 

da etkisiyle yüz kilometredeki ortalama 


tüketim değeri sadece 3.0 litre olan Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo, tamamen elektrikli modda 49 kilometrelik menzil vadediyor. Aracın bataryalarınıysa bağlantı noktalarına göre 2,5 ile 6 saat aralığında tamamen dolu hale getirmek mümkün. 


TEKNOLOJİ USSU 

Kokpite bakıldığında premium tasarım ve yüksek malzeme kalitesinin ardından ilk dikkati çeken yüksek çözünürlüklü 12 inç dokunmatik ekran oluyor. Bilgi ve eğlence kontrollerinin yanı sıra klima ayarlamaları da dokunmatik ekran üzerinden yapılabiliyor. Araca biner binmez saniyeler içinde akıllı telefonumuzu eşleştirip tüm özellikleri deneyimle fırsatı da bulduk. 
Connect Plus modülüne sahip otomobilde bir LTE telefon modülünün yanı sıra bir de SIM kart okuyucu yer alıyor. Aynı zamanda otomobilde yer alan kablosuz erişim noktası sayesinde Wi-Fi bağlantısını mobil cihazlarınız ile paylaştırmak da mümkün. 
Porsche Car Connect ile akıllı telefon veya Apple Watch kullanarak araç verilerini edinebiliyor ve belirli araç fonksiyonlarını uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. 
Uygulamanın diğer bir özelliği olan Porsche Vehicle Tracking System (PVTS), hırsızlık algılama fonksiyonunu da içeriyor ve aracın çalınması durumunda, Avrupa'nın birçok yerinde konum tespitine olanak sağlıyor. 
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Zİ > bunun / AKSESUAR 
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Dünyanın ilk kompakt dijital metresi 


KOMPAKT DİJİTAL METRE ROLLOVA, GÜNLÜK BİR SORUNA ÇOK PRATİK BİR ÇÖZÜM SUNUYOR. 
CEBİNİZDE TAŞIYABİLECEĞİNİZ METRE ÖLÇÜM DERDİNİ DE BİTİRİYOR 


Kickstarter'da destek aramaya başlayan Rollova, dünyanın ilk kompakt dijital metresi olarak lanse ediliyor. Cepte taşınabilecek kadar ufak bir gövdesi olan ürün, bünyesinde bir şerit taşımıyor. Ürün bunu yerine yüzeyde kaydırma yaparak ölçüm gerçekleştiriyor. Çevresi tekerlek gibi tasarlanan yuvarlak gövdeli Rollova, ölçüm detaylarını ise bünyesindeki ufak OLED ekranda (1,2 inç) gösteriyor. 
Gücünü iki adet CR1632 pilden 

alan “kayıt yetenekli” yeni nesil 

metre, 10 metreye kadar ölçüm gerçekleştirilebiliyor. Paslanmaz çelik, plastik ve silikon lastik malzemelerden bir araya getirilen ürün, bekleme modunda tam 2 yıl pil ömrü sunabiliyor. Ürünün yanında oldukça şık bir taşıma kılıfı veriliyor. Projede belirlenen 25 bin dolar hedefini tam 
74 bin dolara çıkaran ürün, beklediği 
ilginin de fazlasını yakalamış durumda. 
Büyük bir eksiği kapattığı görülen metre, yapılacak en az 49 dolar 

bağış ile 2018 Eylül ayında elde edilebiliyor. 
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FARKLI BİRİMLERDE ÖLÇÜM YAPABİLİYOR OLMASIYLA ÇOK KULLANIŞLI OLAN ÜRÜN, YAPISI GEREĞİ KAVİSLİ YÜZEYLER İÇİN DE HARİKA BİR SEÇENEK OLUŞTURUYOR 


İZ > nun / kosan 
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ŞİMDİLİK UZUN SÜRE 
HAVADA KALAMAYAN ROBOT 


ÜZERİNDEKİ ÇALIŞMALAR 


rohot in 


BAĞIMSIZ MİKRO ROBOT 
ROBOFLY, YETENEKLERİYLE 
ŞAŞIRTIYOR 


Washington Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen RoboFly, kablosuz olarak görev yapıyor. Üzerinde çok ufak bir fotovoltaik hücre yer alan hava 

aracı, buraya yansıtılan lazer ile güç alabiliyor. Bu fotovoltaik hücre gelen lazeri 7 volt elektriğe dönüştürüyor, dahili devre ise bunu 240 volta dönüştürerek kanatların hareket etmesine imkan tanıyor. Çalışmaları devam eden robot için şu an lazerin fotovoltaik hücreyi sürekli olarak takip edebileceği bir altyapı kuruluyor. Bu sayede robotun daha uzun uçabilmesi hedefleniyor. 


Ra BAM MAT 


Freepark Bireysel 


Akıllı park veri hariveri 


Akıllı park yeri bariyeri 
Freepark Bireysel, akıllı telefon uygulamasıyla 


zor anlar yaşayan araç kullanıcıları, Freepark 
Bireysel uygulaması ile 


kontrol ediliyor ve sensörler sahip oldukları park yerini 


aracılığıyla kişinin aracını 


koruyabiliyor. Ayrıca olası 


tanıyarak açılıp kapanabiliyor. hırsızlık durumlarına karşı da Park yeri sorunu nedeniyle uygulamaya bildirim geliyor. 


77M 


UPS ELEKTRİKLİ KARGO ARACI 


m 
Elektrik dönüşümünün ticari sınıftaki araçlara aktarılma sürecine her geçen gün yeni bir marka katılmaya devam ediyor. 


Dünya çapında faaliyet gösteren UPS'in 


Lİ. m m 
İ yeni hamlesiyse toplu halde gerçekleşiyor. 
Yaklaşık iki yıldır ortak çalışma yürüttüğü M  ARRIVALİle projelendirme aşamalarını 


tamamlayan şirket, farklı boyutlardaki DRONELARLA BİRLİKTE ELEKTRİKLİ | iskiimat araçlarının baslangıcını Du yıl itibarıyla yapacak. İlk adımda OYUNCULARIN PAZAR PAYI adetle hizmete sunulacak olan araçlar, 


YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR tasarımları itibarıyla da oldukça minimal. 
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Pilot program kapsamında ilk olarak Paris ve Londra'da hizmet verecek olan araçlar, bu yılın son çeyreğinde tek seferde 
240 kilometrenin üzerinde menzil kat 
edebilme yetenekleriyle sokaklarda boy gösterecek. Şasi ve gövde panellerinde kullanılan materyallerin tamamı hafif alaşımdan meydana getirilen araçlarda, yaya ve bisiklet algılama gibi binek otomobillerde gördüğümüz pek çok elektronik destek asistanı da standart olacak. 


> / MOTOSİKLET 


BOSCH 


m, p< Düvenli Sürüş 
— gez — > WE. sistemi 


MOTOSİKLET KULLANICILARINA 
ÖZEL “HAVA YASTIĞI” BENZERİ 
SİSTEM 


Motosikletler yol şartlarından oldukça olumsuz şekilde etkileniyor. 
Yoldaki bir kum ya da toprak birikintisi yüzünden özellikle virajda kontrolünü kaybederek düşen 

ve hayatını kaybeden binlerce sürücü bulunuyor. İşte Bosch yeni sistemiyle bunu bitirmek istiyor. 
Geliştirilen teknoloji, temel olarak gaz basıncı üzerine kuruluyor. 
Motosikletin yanına yerleştirilen ufak bir “jet itici sistemi” dahili sensörlerden motorun kaydığını algıladığı an açılarak ters basınç üretiyor. Bu sayede yeniden dengesi sağlanan motosiklet ve sürücüsü, ölümcül bir kazaya neden olabilecek düşüşten kurtuluyor. 
Hava yastığı gibi tek seferlik olduğu belirtilen sistem, kompleks bir 

yapı kullanıyor. Bu yüzden 

sadece üst segment modellerde görmemiz olası. 


M 


SİSTEM MOTOSİKLETİN 
DENGESİNİ 
KAYBETTİĞİNİ 
ANLAYARAK TERS 
BASINÇ ÜRETİP KAZAYI 
ÖNLÜYOR 


/ YENİ 


FORD REEL men vam 


“Dokunaklı” 
manzara 


GÖRME ENGELLİ KİŞİLERİN 
YOLCULUKLARINA ÇOK BÜYÜK 
ANLAM KATACAK SİSTEM UMUT 
VADEDİYOR 
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Ford'un hayatının geri kalanını görme engelli olarak devam ettirmek durumunda olan kişilere, etrafta olup bitenleri anlayabilmeleri adına geliştirdiği Feel 

The View projesinde araçların camlarını akıllı hale getirerek, geliştirilen donanım üzerinden yolcuların elleriyle manzarayı tanımlayabilmesine yardımcı olacak. 
Ford'un yanı sıra GTB ve İtalya merkezli Aeodo ortaklığıyla geliştirilen teknolojinin temelinde, görme engelli alfabesi yani Braille'in mantığı var. Kişilerin dokunarak okumasını sağlayan sistem, bu teknolojiye özel olarak geliştirilmiş ve toplamda 

255 farklı şekilde geri bildirim verebilen 
bir sisteme entegre ediliyor. Özel olarak geliştirilecek yapay zeka sistemiyle de entegre çalışması planlanan özellik sayesinde, aynı zamanda betimlenmekte olan dağ veya bir vadi gibi bölgelerin isimleri ve genel yapıları da sesli olarak araç içinde dile getirilecek. 


Yolcu güvenliği 


Uber, Gerçek Zamanlı Kimlik Tespiti özelliğini tanıttı. Sistem araç içindeki sürücünün uygulamaya kayıtlı sürücüyle aynı kişi olduğundan emin olmak için sürücülerin çevrim içi olmadan önce, kendi fotoğraflarını çekmelerini zorunlu kılıyor. Bu özellik, sürücü hesaplarının yanlış kullanılmasının önüne geçiyor 

ve doğru kişinin direksiyonda olmasını sağlamak için uygulamaya ek bir güvenlik katmanı daha eklemiş oluyor. Şirket ayrıca sürücülerin ve yolcuların iletişim kurma yollarını geliştirecek bir başka özellik olan anonim telefon numarası özelliğini de uygulamasına dahil ettiğini duyurdu. 
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Fütüristik tasarım 


UÇAN TAKSİLERE ÖZEL 
MİNİ HAVALİMANI 
TASARIMLARI 


Gelecek sürücüsüz araçların yanı 

sıra uçan taksilerle de şekilleniyor. 
Bu konuda çalışan en ciddi ve büyük isimlerden Über, süreçte NASA ve Amerika Birleşik Devletleri ordusuyla dahi ortaklıklar kuruyor. Ancak şirket sadece uçan taksilerin kendisi değil onların Skyport isimli merkezlerini de tasarlıyor. Uçan taksileri normalde özel binaların üzerine indirmeyi planlayan firma, esas olarak özelleştirilmiş bu merkezleri kullanmak istiyor. Altı farklı mimarlık firması tarafından hazırlanan tasarımlar, uçan taksilere uygun fütüristik yapıları karşımıza getiriyor. 
Farklı kapasitelerde hazırlanan 

ve bilgisayar ortamında şehirlerin ortasına konulan Skyport'lar, özellikle ana yollar üzerinde karşımıza çıkıyor. 
Bu şekilde aktarmalı ulaşımı daha kolay hale getirmek isteyen firma, bilim kurgu filmlerini adeta gerçeğe dönüştürüyor. 


Ra BAHT ATI 


NASA KRUSTIY NASAnınyeni teknolojisi KRUSTY Buna karşın yapılan testlerde elektrik (Kilopower Reactor Using Stirling üretebilen KRUSTY, uzay için çok büyük Technology) için NASA, Amerika önem arz ediyor. Mars ya da Ay üzerine 


Lİ Ta 
Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı kurulacak uzay istasyonları için kilit rol ile ortak çalışıyor. İçinde yer alan üstlenen mini nükleer reaktör, göreve “Uranyum-235” çekirdeği sayesinde başlamadan önce birçok teste daha 


KRUSTY tam 10 yıl boyunca 10 kilowatt sokulacak. Uzayın tahmin edilemez 


UZAYDAKİ ENERJİ SORUNUNU elektrik üretebiliyor. Oldukça ufak ve zorlu olması nedeniyle her türlü R ici i o boyutlu olduğu için taşıması yani potansiyel sorunu burada çözmek ÇÖZMEK İÇİN NASA YENİ uzaya götürmesi kolay olan bu güç isteyen araştırmacılar, proje için çok 


REAKTÖRÜNÜ TEST EDİYOR . kaynağı, henüz prototip aşamasında. umutlu görünüyor. 


p Ea) 
“VEALING THE HEART OF Mİ 


NASA Insight 


Mars'a kesil 


e E Mars'a yönelik araştırmalar genellikle dış yüzey ile sınırlı kalıyor. NASA bunu yeni uzay aracı ile değiştirmek istiyor. Başarıyla yola 


e  “ çıkan InSight, gezegenin içini araştıracak ko a ? özel donanımlar taşıyor. InSight, üzerindeki — N ” bir kol ile Mars yüzeyine konulacak ve üzeri —EE— Sİ ve özel korumayla kapatılacak sismometre, 


yer hareketlerini sürekli olarak kaydedecek. 
Aynı zamanda zemin altına yönelik ısı kaydı da gerçekleştirecek araç, gezegenleri ve kendisinin oluşumuna yönelik kilit verileri Dünya'ya geri gönderecek. Herhangi bir sorun olmazsa 6 ay sonra Mars'a ulaşacak uzay aracı, uzun vadeli bir araştırma sürecine giriyor. 
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AOLLS-RUYLE GULLNAN 


Tacın en değerli taşı 


SINIFINDAKİ LÜKS STANDARTLARINI YENİ BİR NOKTAYA ÇEKEN CULLINAN ARTIK YOLCULUĞA HAZIR 


Jin 
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ASTON MARTIN V12 VANTAGE V600 


Sevindiren dönüş 


İNGİLİZ MARKANIN 90'LI YILLARDAKİ HIZ İMZASI SINIRLI ÜRETİM ADEDİYLE KULLANICILARA SUNULACAK 


Tarihi boyunca performans odaklı modellerle Aston Martin, o dönem en hızlı model 


karşımıza çıkan Aston Martin, kendisini etiketini beraberinde servis etti. Saatte 

dönem dönem tanımlayacak bazı imza 321 km/5 limitlerine erişen marka, 20 yıl 

otomobiller üretti. Günümüzde mücevher sonra V600 imzasını sınırlı üretim yeni 

niteliği gören DB serisinin ilk jenerasyonları, bir seriyle geri döndürüyor. Modellerden NAZ 

bu anlamda akla gelen öncelikli toplamda 14 adet üretecek olan marka, ri seçeneklerden biri. Lakin Vantage'ın rolü de dağılımı yedi adet coupe yedi adet ARAÇLARDA, GOVDE bahsetmekte olduğumuz bu zaman çizgisi roadster şeklinde yapıyor. Motor kısmına PANELLERİNDEN KOKPİTE üzerinde asla küçümsenmemesi gereken baktığımızdaysa 600 PS güç üreten 

seviyelerde. 1998 yılında V600 adını verdiği 6,0 litrelik V12 makinenin 7 ileri manuel KADAR TAMAMEN KARBON özel bir Vantage versiyonunu piyasaya sunan O şanzımanla kombin edildiğini görüyoruz. FİBER ALAŞIM HAKIM 


EŞ 


NN 
>, 0 
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Karşımıza çıkardığı son iki modelinde hep ürün maksimum hız performansıyla büyüklerini 
| | gamının en tepe noktasına oynayan Lotus, bu kez aratmayacak nitelikte. 85.000 sterlinlik 
fiyat/performans eğrisinde beğeni kazanacak fiyatıyla kardeşlerinden neredeyse 25.000 
Exige Sport 410'u karşımıza çıkarıyor. 3,5 litrelik birim daha ucuz olan Exige Sport 410, Lotus'un SE p n ek motoru 410 beygir güç 420 Nm tork üreten son zamanlarda karşımıza çıkardığı en mantıklı model, 3,3 saniyelik 0-100 km ve 290 km/S'lik seçenek konumunda. 
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- Tacın en değerli taşı 


İKİ YILDIR BEKLEDİĞİMİZ ROLLS-ROYCE CULLINAN, SINIFININ EN TEKNOLOJİK VE LÜKS MODELİ OLARAK NİTELENDİRİLİYOR 


İlk olarak Phantom'da kullanılan alüminyum beş noktalı geometri eşlik ediyor. 

temel üzerine kurulan modelin kaputunun 2.660 kilogram ağırlığında olan modelin 

altında 6,75 litre hacimli V12 motor yer alıyor. 5.341 milimetre uzunluğunda olduğunu da 

563 beygir güç ve 850 Nm tork üreten bu belirtmek gerekiyor. Adını kraliyet tacında 
motorla maksimumda 250 km/s hıza erişebildiği yer alan mücevherden alan Cullinan, bunun açıklanan Cullinan'ın ortalama yakıt tüketimi için hakkını ultra lüks deri döşeme ve bolca ahşap 
100 kilometrede 15 litre civarları ön görülmekte. kaplamalı iç dünyasıyla fazlasıyla veriyor. Gece, 
Yepyeni bir dört tekerlekten çekiş sistemiyle panoramik ve kuş bakışı parçalarda desteklenen yola çıkan Cullinan'da, sönümleme süreleri Rolls-Royce Cullinan 325.000 dolarlık başlangıç artırılan süspansiyon yapısına arka taraftaki fiyatıyla alıcı bulacak. 
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BOSCH DİZEL EMİSYON 


TEKNOLOJİSİ 


Tartışma yaratan 
“devrim” 


BEŞ YILLIK BİR 
ÇALIŞMANIN 
ARDINDAN 
GÜNÜMÜZ 
İTİBARIYLA 
KULLANIMA 
HAZIR HALE 
GELEN SİSTEM, 
ZAMANININ 
ÇOK ÖTESİNDE 
VERİMLİLİK 
DEĞERİNE SAHİP 
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Sabah uyanıp dünyada neler oluyor diye girdiğimiz haber kaynaklarında; elektrikli otomobiller, otonom sürüş, robotik üretim gibi konuların ciddi anlamda ön plana çıkışı artık göz ardı edilemeyecek seviyede. 
Hemen her üreticinin ayak uydurma konusunda AR-GE çalışmaları yürüttüğü bu sürecin otomobil odaklı kısmında da kaynayan bir kazan söz konusu. 
Yerel hükümetler dizel hatta benzinli motor yasaklarını konuşup, planlamalarını duyururken; otomobil üreticileri de 2020 itibarıyla genel kapsamda başlayacak olan elektrik dönüşümüne hazırlık gerçekleştiriyor. Hızlı şarj altyapıları ve menzil değeri iyileştirilmiş grafen tabanlı katı yapılı batarya teknolojilerinin gelişimine karşılıksa, bazı markaların içten yanmalı motorlara olan ümidi hala devam ediyor. Dünyanın en büyük tedarikçilerinden biri olan Bosch da Mercedes ve Mazda gibi, köklü markaların içten yanmalı motor üzerindeki bu ısrarını doğru çıkaracak nitelikte, devrim olarak lanse ettiği yeni bir sistemi devreye sokmaya hazırlanıyor. LOG olarak bizim de katıldığımız özel etkinlik kapsamında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bosch Türkiye ve Orta Doğu başkanı Steven Young'ın, “dizel geri döndü” ibaresini hiç çekinmeden kullanması, bu noktada altı çizilmesi gereken önemli noktalardan biri. 2013'ten beri geliştirildiği açıklanan bu sistem, NOx yani azot oksit emisyonlarını önemli ölçüde düşürmek üzerine kurulu. Açıklanan verilere göre, Bosch mühendislerinin elde ettiği rakamlar 2020 için hedeflenen seviyenin bile yaklaşık onda birine denk. 


BOSCH “DİZEL GELECEĞİN 
AYRILMAZ BİR PARÇASI 
OLMAYA DEVAM EDECEK.” 
AÇIKLAMALARIYLA DA DİKKAT 
ÇEKİYOR 


Beş yıllık AR-GE sürecinin sonunda her türlü dış dünya koşullarında gerçekleştirilen test sonuçlarının araya gelmesiyle ortaya çıkan sonuç, sadece 

13 miligram azot oksit olarak teknik tabloya yansıyor. 
Bosh'un bir kit olarak nitelendirebileceğimiz parçalar üzerinden geliştirdiği sistemin temel noktası egzoz gazının sıcaklığını kontrol etmek üzerine kurulu. Geliştirilen özel yazılım üzerinden yanma sonucunda ortaya çıkan gazı katalizör içinde milisaniyeler üzerinden yapılan hesaplarla sürekli kontrol eden yapı, sıcaklığın daima 200 derece civarında olmasından görevli. Mühendislerin yaptığı çalışmalar doğrultusunda 200 derecenin üzerine çıkıldıkça emisyon oranlarının artış gösterdiğini gözlemlenmesi, şu anda değerlendirmesini yaptığımız teknolojinin çıkış noktasını oluşturuyor aslında. Bosch sistemin duyurusuyla birlikte meraklılarına biz güzel haber daha vererek, günümüz itibarıyla kullanıma hazır olduğunu 

ve tedarik konusunda herhangi bir sıkıntının yaşanmadığının da altını çiziyor. Dizel motorun hacmi fark etmeksizin, binek otomobillerin dışında kamyon ve çekici gibi ağır vasıtalara da entegre edilebilmesiyle de büyük avantaj sağlayabileceğini düşündüğümüz sistemin, ayrı bir kit olarak satışa sunulması ise şimdilik pek mümkün gözükmüyor. 
Euro 6 normları ve AdBlue yapısının bir araya geldiği tüm modeller için uyumluluk gösteren bu teknoloji, dizel motor üzerindeki verimlilik sorularına ne denli cevap olacak hep birlikte göreceğiz. 


Dis vi ; 


rlekirik deneyimi 


HİBRİT AİLENİN İLK SUV'U OLARAK KARŞIMIZA ÇIKAN CAYENNE E-HYBRID, SÜRÜŞ KARAKTERİYLE FARK YARATACAK 


Porsche'nin Panamera ile başlattığı E-Hybrid 253 km/S'lik maksimum hız değerini tabloya versiyonları yeni jenerasyon Cayenne ile yazmamıza olanak sağlıyor. Elektrik modunda genişlemeye devam ediyor. İlk olarak kaputun O 44 kilometre menzil ve 133 km/s maksimum altına baktığımızda 3,0 litrelik altı silindirli süratle karşımıza çıkan aracın bataryasını motorun 340 beygir güç, 450 Nm tork 230V'luk kaynak üzerinden 7,5 saatte, özel ürettiğini görüyoruz. Elektrikle birlikte ünite üzerindense 2,5 saatte şarj etmek 

455 beygir güçlük kombinasyon ortaya mümkün. Porsche Cayanne E-Hybrid yurt 
çıkaran üniteler, 4,7 saniyelik 0-100 km ve dışında 79.900 dolarlık fiyatla satışa sunulacak. 


KOKPİT İÇİNDEKİ 
EKRANLARDA E-HYBRID'E 
ÖZEL YAZILIMSAL 
DEĞİŞİMLER YER ALIYOR 


Brabham B162 


Yarışçı ruh 
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Geçtiğimiz yaz oluşumunu yeni gerçekleştirdiği AMR departmanının 

ilk modellerini karşımıza çıkaran Aston Martin, ikinci perdeyi DB11 ile açıyor. Motor bölümünde, 5,2 litre hacimli twin-turbo V12 makinenin geliştirilmiş bir versiyonuna yer veren marka, 639 PS güç ve 700 Nm tork üreten bu üniteyi 8 ileri değerli otomatik şanzımanla kombine ediyor. 334 km/5'lik maksimum sürat ve 3,5 saniyelik 0-100 km değerleriyle bu gücü yere aktaran DB11 AMR'de, sınırlı kaymalı diferansiyel ve adaptif süspansiyon sistemiyle sürüş performansı da bir adım üste çekilmiş durumda. 


Üç kez Formula 1 şampiyonluğu elde eden Jack Brabham'ın kurduğu ve bir dönem Bernie Ecclestone tarafından yönetilen Brabham markası, BT62 modeliyle 25 yılın ardından asfalta dönüyor. Aerodinamik çizgileri ve karbon fiber şasiyle sadece 972 kilogram gibi inanılmaz bir ağırlığa sahip olan model 


AİLENİN YENİ ÜYESİ 175 BİN 
STERLİNLİK BAŞLANGIÇ 
FİYATIYLA ALICI BULACAK 


sürüş dinamikleriyle birlikte genlerini en çok burada hissettiriyor. 5,4 litre hacminde V8 makineyle gelen BT62'nin 
710 beygirlik gücü ve 667 Nm torku 

6 ileri manuel şanzıman üzerinden arka 
tekerleklere aktarılıyor. Toplamda 

70 adet üretilecek aracın fiyatı yaklaşık 
1,4 milyon dolar. 
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MERCEDES AMG GT s ROADSTER < 2018İ 
2 vi ışığına çikti O 
e heyacanlandıracak birt SN çizgisi sunan otomobil, tasarımıyla hayranlık uyandırıyor. GT ve GT C modellerinin. 
arasina konumlandırılan yeni S Roâderer. 


raki 


SPORTİF RUHU PERFORMANSLA 
BULUŞTURAN MERCEDES-BENZ'İN 
YENİ HARİKASI 


tasarımı kadar güçlü performansıyla. da © dikkat çekiyor. 4 litre hacimli:çift turbo V8 motoru bünyesinde barındıran otomobil, 515 beygir güç ve 669 Nm 

tork üreten otomobilin mevcut GT Roadster modelinden 35 beygir daha güçlü olduğunu belirtelim. 7 vitesli ve çift kavramalı şanzıman sisteminin tercih edildiği otomobil saatte 100 kilometre 


KE klor ometre hiza 3, 6 saniyede çıktığını. 
- — “söyleyelim. 2018 Mercedes-AMG GT Si 
5 Roadster'in saatte maksimum ulaştiği 
“hız ise 308 kilometre. Uyarlanabilir. 
- süspansiyon, elektronik kontrollü sınırlı 


kaymalı diferansiyel ve 10mm daha geniş ön lastikler otomobilin sunduğu diğer özellikler arasında. Otomobilin tasarımına bakıldığında, GT S piyasada satılan bir GT'ye benziyor. Dış tasarımdaki sportif ruhu iç mekana da taşıyan otomobilin iç mekanında lüks detaylar göze çarpıyor. 
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Pistten sokafa 


GTI ROZETİ İÇİN BİR REFERANS 
OLAN TCR VERSİYONU, GOLF R'A YAKINLIĞIYLA DİKKAT ÇEKİYOR 


TCR 


Almanya'da geleneksel olarak düzenlenen Wörthersee buluşmasında sahne alan 
Golf GTI TCR, pist odaklı rozeti ve Dünya Binek Otomobil Şampiyonası'ndaki karakteri sokaklara getiriyor. Kaputunun altında diğer üyelerden anımsadığımız 2,0 litrelik turbo makinenin geliştirilmiş bir versiyonuyla gelen model, 290 PS güç ve 
370 Nm torku 7 ileri değerli DSG ile yere 
aktarıyor. Maksimumda 264 km/s hızla TCR versiyonu, GTl'lar arasındaki en hızlı olarak da kenara not ediliyor. Aracın artan limitlerini tamamlayabilmesi adına daha 


“En temiz değişim 


Dışarıda ve içeride makyaj niteliğinde değişimleri beraberinde getiren 

2019 model yıllı Soortage'ın anlatılması 
gereken asıl hikayesi kaputun altında yatıyor. Burada KIA'nın bu zamana kadar ürettiği en çevreci dizel motoru olarak 


nitelendirdiği 1,6 litrelik yeni bir opsiyona da e 


kavuşan Sportage, aynı zamanda 48V'luk mild hybrid sistemiyle desteklenen diğer opsiyona da sahip. 2,0 litre hacminde olan dört silindirli bu dizel motor tutumluluk karakteri ve karbon salınımı boyutunda yüzde 6ileride. Markanın en çevreci 

dizeli olarak nitelendirilen 1,6 litrelik seçenek 113 ve 134 beygirlik iki versiyon ve dört tekerlekten çekişli altyapıyla satın alınabilecek. 
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büyük bir fren sisteminden 

yardım alan Volkswagen mühendisleri, motorun soğutulması adına da iki adet ekstra radyatörü sistemin içine dahil ediyor. Standart olarak 18 inçlik jant setiyle gelen TCR, adaptif şasi kontrolü sayesinde özellikle viraj kabiliyeti olarak kullanıcı deneyimini farklı bir noktaya taşıma iddiasında. 
Fiyat bilgisi henüz paylaşılmayan Volkswagen Golf GTI TCR'nin 

satışları 2018 son çeyrek itibarıyla başlayacak. 


/ YENİ 


Subaru WRX STI... Amerika pazarında 2019 model yılıyla 


birlikte meraklılarıyla buluşmaya hazırlanan Subaru WRX STI, yapılan 


BİT adım ileri ufak performans geliştirmesiyle birlikte turbo beslemeye sahip 2,5 litrelik boxer 


ÜRETİLECEK OLAN SP38, 
SAHİBİNİ DÜNYANIN EN 
ŞANSLISI HİSSETTİRECEK 


motoruyla 310 beygir seviyelerine geliyor. Kaputun altındaki rakamsal değişimlerin yazılımsal güncelleme 


VE yılı 
“biraz da ola” “serinlik” getiren ii 


SADECE BİR ADET 


aslında yeni bir GTO heyecanımızı NEZ bıraktı. Aradan geçen 3 aylık zaman diliminin ardındansa, SP38 isimli sürpriz oyuncuyla tanışma vakti. Concorso d'Eleganza Villa d'Este etkinliğinde sergilenen modeli, Enzo Ferrari'nin elinin değdiği son otomobil 


ve daha dayanıklı yeni pistonlarla destekleyen Subuaru, 6 ileri değerli manuel şanzımandaki iyileştirmeyle de vites geçişleri ve ivmelenme konusunda artık daha seri bir WRX vadediyor. 
Toplamda 500 adet üretilecek Type RA versiyonuna da sahip araçlar 27195 dolarlık başlangıç fiyatıyla sunulacak. 


Me salimen modelin motor balmeyde 
3,9 litrelik sekiz silindirli makinesi 661. 
beygirlik güç üretmeye devam ediyor. 

SP38'in en ayırt edici noktasıysa, ön ve arka yapıyı bütünsel olarak içine alan tasarımından başkası değil. 
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Brabus Adventure 4x4 


Olağanın ötesinde 


Mercedes'in hemen her sınıftaki modeli üzerinde yaptığı geliştirmelerle limitleri zorlayan Brabus'un, G-Serisi'ne karşı 

var olan özel ilgisi kesinlikle göz ardı edilemez. 6550 üzerine geliştirilen yeni proje de bunun en güzel örneklerinden biri olarak karşımızda duruyor. 542 beygir güç ve 800 Nm tork üreten 4,0 litre hacimli biturbo V8 AMG motoruyla 

gelen Brabus Adventure 4x42, O'dan 

100 km'ye 6,7 saniyede çıkabiliyor. 

Proje yaklaşık 540.000 euroluk fiyatıyla alıcı bulacak. 
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Ymm BRABUS 


BRABU5> X GLA >> 
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EKIŞIKLANDIRMA, KORUYUCU PANEL, VİNÇ, 


LASTİKLER VE KARBON DETAYLAR KARAKTERİN TEMEL PARÇALARINI OLUŞTURUYOR 


ee 


Sade celisim 


İLK X-CLASS PROJESİNDE 


SAKİN KALAN BRABUS, 
İKİNCİSİ İÇİN GÜN SAYIYOR 
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Carlex Design başta olmak üzere önemli geliştiricilerin X-Class projelerine eklenen son isim Brabus oldu. Modelin görünüme daha sportif bir hava katma amacıyla yapılan değişimlerin dış kısmında tavan ve tampona entegre edilmiş LED ışıklandırma grubu ilk adımda dikkat çekiyor. 
Izgarasında da ufak değişimlerin yapıldığı projede 20 inçlik özel tasarım jant seti 

ve dörtlü egzoz çıkışları temel anahtarlar arasında. Garaja X 250d versiyonunu 


çeken Brabus ekibi, 2,3 litrelik motorda yapılan değişimlerin getirdiği 21 beygir güç ve 60 Nm'lik tork artışıyla artık 
211 beygir-510 Nm tork değerlerinin 
ortaya çıktığını söylüyor. Tüm bu geliştirmelerin ardından 0-100 km hızlanmasıysa 11,5 saniyelerde gezinmeye devam ediyor. Halihazırda 
X 350d versiyonu için de bir proje hazırladığını açıklayan şirket, kısa süre içinde bunu da karşımıza çıkaracak. 
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2019 model yılıyla birlikte tanıtımı Standart versiyona oranla burada 
gerçekleştirilen BMW M5 Competition, 0,3 saniyelik iyileşmeler yer almakta. 
pek çok kişi için cazip olmayan 8 ileri otomatik şanzımanla satışa geliştirmeleri beraberinde getiriyor. sunulacak olan model, en temel farkını um m Dört tekerlekten çekişli altyapı üzerine altyapısında ortaya koyacak. Burada kurulan model, standart versiyona Aktif M diferansiyel kilidi, anti-roll bar, göre sadece 25 PS'lik ek güç değeri elden geçirilmiş şasi, süspansiyon sistemi içeriyor, 750 Nm'lik tork ise daha geniş ve karbon eklemelerle gelen ağırlık bir bantta yola aktarılmakta. O'dan iyileştirmeleri, sürüş dinamiklerinde UZUN SÜREDİR BEKLENEN. 109 yu A 3,/1 saniyede ka e e ra 110.995 ei BE tamamladığını gördüğümüz 2019 BMW olarlık yurt dışı fiyatıyla satışa sunulaca CO M PETİTON DOKUN UŞU SÜ RUŞ M5 Gun EN 200 km'ye olan ME Competitian'n retim yaz DINAMIKLERİYLE FARK YARATACAK 3 ulaşmasıysa 10,8 saniye sürüyor. dönemi içinde başlayacak. 
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De bim aziz 


“Terah” 
kutlama 


ÖNEMLİ SATIŞ BAŞARISI 
YAKALAYAN LEAF, BUNU İLGİNÇ 
BİR YÖNTEMLE KUTLADI 


Elekirikli s 
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Sınıfında dünyanın en çok satan otomobillerinden biri olan Nissan Leaf, 

çok özel bir versiyona kavuştu. Tokyo'da tanıtılan bu özel versiyonun çıkış noktasıysa, Japonya'daki 100.000 Leaf'in satışını kutlamak. Satışa çıkarılmayacağı açıklanan konsept niteliğindeki model, arka koltukların aşırı yüksek tercih edilmesiyle biraz garip bir karakter ortaya koyuyor. Halihazırda satışta olan Leaf'in tek seferde 500 kilometre menzil kat edebilmesi şüphesiz bu projeye ilham olan kaynağın temeli. 


Volvo'nun ardından, sınıfının önemli isimlerinden DAF'ın katılımıyla gelen CF Electric hamlesi şimdilik daha çok bardağın dolu tarafı üzerinden değerlendirilmesi gereken bir proje. Üzerinde 1/0 kWh'lik bir batarya paketiyle gelen model, 


ARACIN TAVANI DIŞINDA 
HERHANGİ BİR BÖLÜMÜNDE 
DEĞİŞİM GÖZE ÇARPMIYOR 


285 beygir ve 2.000 Nm torkla 40 tona kadar 
çekiş sunabiliyor. 100 kilometre civarında menzil sunmasına karşın, hızlı şarjla 30 dakikada tamamen dolu hale gelebilen CF Electric'in üretimi VDL ortaklığıyla gerçekleştirilecek. 
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JAGUAR I-PACE ETRUPRY 
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Tam veri tam zamanı 


YOL VERSİYONUN ARDINDAN PİST ODAKLI GELİŞTİRİLEN ETROPHY, FORMULA ALTA İNDİ 


YANSIMASI OLARAK ASF 


Jaguar tarihinin ilk elektrikli otomobili olarak mart ayında tüm dünyanın karşısına çıkan I-PACE, önümüzdeki iki aylık süre içinde Türkiye yollarında da boy göstermek için geriye sayıyor. 
Ülkemizde 88.000 euroluk fiyatla alıcı bulacağı açıklanan modelle ilgili meraklı bir bekleyiş devam ederken, bir yandan da pist sınırları içinde ayrı bir heyecan yaşanıyor. Frankfurt Otomobil Fuarı kapsamında tanıtımı gerçekleştirilen 


ge A 4 
pi 5 
f AGUAR 
TROPEY 


eTrophy isimli yarış versiyonunu ilk kez 

ait olduğu yere götüren Jaguar, teknik detaylar konusunda halen ketum. Dışarıda ve içeride yarış standartlarına uyacak şekilde geliştirmelerin yapıldığı model, Formula E'de yarışan otomobille bir araya gelerek markasının geleceğine selam gönderiyor. Jaguar I-PACE elrophy'e dışarıdan bakıldığında standart versiyona oranla çok bariz farkların var olduğunu görebiliyoruz. Başlı başına aracı saran bir 


E TECRÜBESİNİN 


gövde kitiyle kendisini hissettiren bu yapı içinde, agresif ön ve arka tampona devasa arka kanat eşlik ediyor. Altyapı kısmında da yarış dinamiklerine cevap verebilmesi adına süspansiyon geliştirilmesi yapılan modelin kokpiti ise roll cage ve yarış koltuğu gibi parçalarda elden geçiriliyor. 
Standart versiyonuyla 400 PS güce sahip olan I-PACE ile ilgili beklentilerin her geçen gün çeşitlenişi dikkatlerden kaçmıyor. 
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As ANEATIT 


CONTİNENTAL 


Akıllı lastık 


CONTINENTALDAN 
ARIZALARLA İLGİLİ SÜRÜCÜLERİ 
UYARAN AKILLI LASTİK 


id 


CONTINENTAL'IN YENİ 
LASTİĞİ PERFORMANS 
ÖZELLİKLERİNİ 
DEĞİŞEN YOL 
KOŞULLARINA GÖRE 
AYARLAYABİLİYOR 
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Continental, akıllı lastiğiyle gelecekteki lastik teknolojileri hakkındaki detayları şimdiden paylaşıyor. Şirket, gelecekte yol güvenliği 

ve konforu bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor. ContiSense teknolojisi lastik sensörleriyle diş derinliğini ve sıcaklığını ölçerek sürücüyü lastik arızaları konusunda uyarıyor. ContiAdapt ise lastik basıncı ve jant genişliğini yol koşullarına göre ayarlıyor. 
Continental'in yeni konsept lastiği, mevcut durumu sürekli izleyerek, performans özelliklerini değişen yol koşullarına göre ayarlayabiliyor. ContiSense teknolojisinde lastiğe herhangi bir yabancı cisim girdiğinde lastik içinde bir devre kapanarak sürücüye anlık bir uyarı gönderiyor. Şu an için konsept aşamasında olan akıllı lastiğin ne zaman satışa sunulacağı henüz bilinmiyor. 


BOSE SÜSPANSİYON SİSTEMİ 


Devrimsel dönüş 


Premium ses sistemleriyle tanıdığımız Bose'un yaklaşık 30 yıl önce geliştirdiği devrimsel süspansiyon sistemi tekrar gündemde. O dönem “Ses Projesi” olarak isimlendirilen bu teknolojinin temelinde elektromanyetik motor teknolojisinden faydalanan Bose mühendisleri, her biri birbirinden bağımsız yapıda mıknatıs ve özel McPherson çubuklarını kullandı. Bu projeyi hayata geçirmek için kısa sürede 
100 milyon dolarlık destek elde eden 
ClearMotion isimli girişim, en büyük dezavantaj niteliğindeki fazla ağırlık ve büyüklük konusu çözmeye oldukça yakın. 
Bridgestone ve Oualcomm gibi isimlerle yürütülen sürecin meyvelerini kısa süre içinde sokaklarda görebiliriz. 


bd 


SİSTEM, PROAKTİF YAPISI 
SAYESİNDE TÜMSEK VE 
DÖNÜŞLERİ NEREDEYSE HİÇ 
HİSSETTİRMİYOR 


BMW MOTORRAD CONCEPT 9CENTO 


İki felsefe, tek motor 


FARKLI MOTOSİKLET SINIFLARINA İLGİ DUYANLARI BİR ARAYA GETİREN PROJE, GELECEK DÖNEM İÇİN ÖNEMLİ İPUÇLARI BARINDIRIYOR 


BMW Motorrad imzasıyla son yıllarda tanıtılan v7 kullanılabiliyor. Uzun yol felsefesinin önemli başarılı konseptler arasına yazabileceğimiz yansımalarından biri de süspansiyon kısmında. 
9cento, performans ile uzun yol motosiklet Sönümleme yapısının esnek olabilmesi adına felsefesinin ortak noktada buluştuğu bir uzun yaydan faydalanılması konfor anlamında proje. Daha çok tasarımı üzerine inceleme alınmış önlemlerden. Gövde panelleri ağırlıklı yapabileceğimiz projede ilk dikkat çeken olarak güçlendirilmiş plastik ve karbon fiber noktalardan bir tanesi depo. Burada oldukça motosikletle birlikte, projeye özel olarak keskin üç boyutlu bir dile yer veren BMW geliştirilen iki farklı ceketin olması da gerçekten tasarımcıları, yapı olarak touring felsefesinden pek fazla görmediğimiz detaylar arasında. 
faydalandığı için arka tarafa ek depolama İki farklı karakter.düşünülerek tasarlanan bu alanı adına klipslere yer veriyor. Burası bagaj o ceketlerrafine edilmiş deri ve kevlar kumaş dışında artçı için ikincil koltuk olarak da “4 » karışmıileimal ediliyor. 
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CEKETLERİN KORUMA BÖLÜMLERİNİN 3D YAZICIYA ÜRETİLMESİ DİKKAT ÇEKEN DETAYLARDAN 
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— spektral koordinatlar — 


— genel tanımları — 


— renk koordinatları — 


— sarı tonları — 
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EASTPAK eastpak.com * > APPLE WATCH apple.com !*#: POLO RALPH LAUREN ralphlauren.com * . TELEFUNKEN telefunken-elektroakustik.com IBANEZ RG550 GENESİS ibanez.com WESTERN DIGITAL 4 TB HARD DRIVE wdc.com SONY WI SPGOON sony.com 

CHIPOLO chipolo.net (77 YAMAHA RDPOF5 RYDEEN SET yamaha.com 77 TEENAGE ENGİNEERİNG 0D-11 HOPARLÖR teenageengineering.com 

WAKA WAKA SOLAR FENER waka-waka.com (77 FRESHETECH DUŞ HOPARLÖRÜ freshetech.com “7 LEXON CLOVER LAMBA lexonusa.com 

BMW K1600 GRAND AMERICA bmw-motorrad.com “77 FRASER OPTICS 14x40 STEDI-EYE MARINER GÖRÜNTÜ SABİTLEYCİLİ DÜRBÜN fraseroptics.com APPLE iPHONE X DERİ KILIF apple.com 777 PELİCAN 9480 BÖLGE AYDINLATMA SİSTEMİ pelican.com 777 LEXON TYHKOBOOSTER lexonusa.com 

CASIO G-SHOCK gshock.com DJI SPARK dii.com RELOOP RHP-6 reloop.com NIKE DUNK LOW nike.com 

VUZE 360 KAMERA vuze.camera VAUDE vaude.com 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Dünya Kupası özel 


14 HAZİRAN-15 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA RUSYA'DA GERÇEKLEŞECEK 2018 DÜNYA KUPASI 
ÖNCESİ, BU ETKİNLİĞE ÖZEL ÜRÜNLERLE GERİ SAYIMI BAŞLATIYORUZ 


Il 
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FIFA WORLD CUP 


RUSSİA <> 


THE OFFICIAL BOOK 


edebilirsiniz: 


. 18 dolar di 


PLAYER PROFİLES # IN-DEPTH TEAM ANALYSIS © TOURNAMENT PROGRESS CHART 


THE VENUES $ FIFA WORLD CUP“ HISTORY © KEY STAMISTICS $ ACTMON PHOTOGRAPHS 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Yapay zeka desteği 


Honor (0 


EDİTÖRÜN 
SEÇİMİ 
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TÜRKİYE PAZARINA HIZLI BİR GİRİŞ YAPAN HONOR'IN BİR DİĞER MODELİ HONOR 10, HİÇ VAKİT KAYBETMEDEN TEST MERKEZİMİZDEKİ YERİNİ ALDI. ÇENTİKLİ TASARIMI, GÜÇLÜ DONANIMI VE KAMERA YETENEKLERİYLE CİHAZI İNCELEMEYE ALDIK 


Ninsu KAHRAMAN 


Bu ay merakla test merkezimizde ağırlamayı beklediğimiz modellerden biri de Honor 10'du. Karşımızda ince, hafif ve şık bir cihaz bulunuyor. 
Cihaz Hayali Mavi ve Hayali Yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor. Bizim incelediğimiz cihaz Hayali Mavi renk seçeneğine sahipti. 
Açıkçası fazla iddialı olduğunu söylemek mümkün. Hafif bir renk illüzyonu yaratan parlak gövdeyi ise mat mavi kenarlar tamamlıyor. 
Telefonun arkasının çok parmak izi tuttuğunu belirtelim. Ancak 

Honor 10 siz yenisini alana kadar saydam bir kılıfı da kutu içeriğine dahil ediyor. Kulaklık girişini unutmayan cihaz Type C bağlantısı sunuyor. 
Cihazın arkasında çift arka kamera yer alıyor. Parmak izi sensörü ise önde konumlanmış. Çentikli ekranla gelen cihazın bu yüzden alt kısmında ince bir bant yer alıyor. 


ÇENTİKLİ TASARIM 

Honor 10, iPhone X kadar geniş olmasa da mini bir çentikle geliyor. 
Çerçevesiz tasarımı pekiştiren bu detay ise alt tarafta parmak izi sensörü ile kesilmiş. Parmak izi sensörü olmasaydı ve çentik dışında tamamen çerçevesiz olsaydı cihazın daha iyi görüneceğine inanıyoruz. Mini çentik iPhone X'a kıyasla daha az göze batıyor bunu da ekleyelim. 5,84 inç 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FullView ekrana sahip olan cihazın çentiğini kapatmak da mümkün. 
Ayarlardan orayı siyah bant şeklinde kapatabilirsiniz. Böylece sadece operatör adı, saat gibi detaylar orada kalır. Cihazın ekranı canlı renkler sunuyor. Ses performansı açısından da başarılı olan cihaz, multimedya deneyimlerinizi destekleyecek seviyede. Cihazın 2280x1080 piksel çözünürlük sunan ekranının 19:9 en-boy oranına sahip olduğunu da belirtelim. 


KIRIN 970'LE PERFORMANS 

Honor 10'un bünyesinde Huawei'nin en son çıkardığı, en güçlü işlemcisi Kirin 970 yer alıyor. İşlemciye 4 GB RAM ve 64 GB veya 128 GB olmak üzere iki farklı dahili hafıza alternatifi eşlik ediyor. Cihaz çok akıcı ve yüksek performans sunuyor diyebiliriz. PUBG Mobile uygulamasında yüksek grafiklerle incelediğimiz telefon akıcı bir oyun deneyimi sağladı. 
Ekran parlaklığına bağlı olarak bir süre sonra cihazın fazla ısındığını da ekleyelim. Honor 10, parmak izi sensörü ve yüz tanıma özelliklerinin ikisini de barındırıyor. İkisinin de çok hızlı çalıştığını söyleyebiliriz. Sistem yüzünüzü algıladığı anda ya da parmağınızı okuduğu anda milisaniyelik tepkiyle açılıyor. Ancak yüz tanıma sensörünün çok kararlı olduğunu 


söyleyemeyeceğiz. Zaman zaman bizi tanımayı başaramayan sensör özellikle hafif eğik tutuşta sıkıntı çıkardı. Yolda yürürken ya da masanın üzerindeyken, yüzle açmada bazen problemler yaşadık. Ancak dik bir şekilde tutarsanız telefon hızla ekranı açıyor. Telefonun 3.400 mAh kapasiteli pili içinse mükemmel diyemeyeceğiz. Ancak pil Honor SüperŞarj destekli. Cihazın kutu içeriğine dahil olan adaptörü SüperŞarj destekliyor. 
Böylelikle gün içinde şarjınızı tüketseniz dahi 20-30 dakikalık kısa bir şarj molası ile yeniden uzun süre kullanılabilir hale geliyor. 


AKILLI KAMERA 

Honor 10'un belki de en dikkat çekici noktası kamerası. Çünkü cihazın kamerası adeta özelliklerle dolup taşıyor. Sonda söyleyeceğimizi başka söyleyelim, arka kameranın performansı çok başarılı. Cihazın arkasında 
24 megapiksel ve 16 megapiksel olmak üzere çift arka kameraya yer 
alıyor. Kameranın sayısız çekim modu bulunuyor. Artırılmış gerçeklik efektlerinden HDR'a, belge taramasından sanat moduna kadar pek çok çekim modu mevcut. Bizim favorimizse standart çekim modunda yer alan, ekranın üstünden etkinleştirebileceğiniz yapay zeka özelliği. Nesneleri tanıyan kamera fotoğrafa göre optimizasyonu otomatik olarak yapıyor. 
Böylelikler kareler çok daha etkileyici hale geliyor. Kamera yeteneklerinde ise birden fazla farklı cihazın özelliklerine rastgelmedik desek yalan 

olur. Mesela 3D Oluşturucu diye bir çekim modu bulunuyor. Yüzünüzü tarayarak, vücudu grafik yüzü sizin yüzünüz olan animasyon karakterler yaratabiliyorsunuz. Bu özelliğin sonucu ortaya çıkan karakter bizi biraz ürküttü, pek tercih edileceğini sanmıyoruz. Tanıdık bir diğer özellik ise Portre modu. Portre modu bokeh efektinin dışında ekranın hemen altında ışıklandırma seçenekleri sunuyor. Yumuşak, kelebek, bölünmüş, sahne 

ve klasik olmak üzere 5 farklı ışıklandırma var. iPhone X'u fazlasıyla anımsatsa da onun kadar başarılı değil ne yazık ki. Yumuşak ışıklandırma aralarında en sevdiğimiz oldu diyebiliriz ama. Bir de artık her telefonun olmazsa olmazı AR efektler var. Bu modda yer alan efektler yüz yapınızda oynama yapacak kadar gelişmiş değil. Ancak komik Snapchat benzeri efektleri yüzünüze yerleştiriyor. Cihazın düşük ışık performansı için de ortalama diyebiliriz. Video çekimlerde ise 4K çekim yapacaksanız 60 fps desteklemediğini belirtelim. Ancak 1080p çekimler 60 fps'de yapılabiliyor. 
Video çekimlerde telefonun güzellik modunu da kullanabiliyorsunuz. Selfie kamerası da iddialı olan Honor 10 kullanıcılara f/2.0 diyafram açıklığına sahip 24 megapiksellik kamera sunuyor. Ancak arka kameradaki çekim modu bolluğu ön kamerada pek yok. HDR çekim yok örneğin. Yapay 

zeka desteğini de ön kameraya geçince kullanamıyorsunuz. Bu yüzden fotoğraflarınızı başkasının çekmesini isteyebilirsiniz. Ancak Portre modu elbette ön kamerada kullanılabiliyor. Ön kamera da arka kamera kadar başarılı ancak arka kamera bu açıdan bir tık daha yukarıda diyebiliriz. 
Yine düşük ışık koşullarında performansın biraz aşağı çekildiğini belirtelim. 
Ancak Honor 10'un kamerasını bütün olarak ele aldığımızda kullanıcılarını mutlu edeceğini söyleyebiliriz. 


Yapay zeka etkisi 
Cihaz Kirin 970 platformundaki NPU'dan (yapay sinir ağı ünitesi) güç alıyor 


Hızlı şarj 
Hızlı şarj destekleyen cihaz, USB Type C bağlantısına sahip 


Parmak izi 
Ön panelde yer alan parmak izi sensörü ekranı milisaniyeler içinde açıyor 


Kamera yetenekleri 
Yapay zeka modunda kamera ile etkileyici kareleri yakalamak çok daha kolay 


Renkli tasarım 
Dikkat çekici renkleriyle Honor 10 tüm ilgiyi üzerinde toplamayı başarıyor 


Mini çentik 
Cihazın FullView ekranının üzerinde küçük de olsa bir çentik bulunuyor 


EDİTÖR YORUMU TEKNİK ÖZELLİKLER ARTI - EKSİ Honor 10'un arka kamerası yapay Ekran O 


zeka desteğiyle çok etkileyici sonuçlar doğurabiliyor. Diğer cihazlarda yer alan popüler özellikleri de bünyesinde topladığı gözden kaçmıyor elbette. Performansı da başarılı olan cihazın Türkiye fiyatı ise asıl merak konusu bize göre. 


Karşımıza şık ve iddialı bir tasarımla çıkan Honor 10, selfie çekiminden hoşlanan kullanıcılar için biçilmiş kaftan. Yapay zeka özellikleriyle fark yaratan Honor 10'un performans açısından da sıkıntı yaşatmayacağını söyleyebiliriz. 


Son yıllarda adını çok daha fazla duymaya başladığımız Huawei, bunu dikkat çeken yeni modelleriyle birlikte alt markası Honor'a da borçlu. Dikkat çeken tasarım, güncel işlemci ve akıllı kameranın bir araya geldiği Honor 10, hızlı şarj desteğiyle de 


OZAN ÖĞRETMENOĞLU kullanıcısını memnun edecek. 


- 5,84 inç, 2280x1080 piksel 
İşletim sistemi 

- Android 8.1 

- EMUI8. 

İşlemci 

- Kirin 970 

Bellek 

- 4 GBRAM 

64 GB / 128 GB dahili depolama 
Kamera 

- 16 MP 424 MP B/W arka kamera 
- 24 MP ön kamera 
Bağlantılar 

- 802.11 a/b/g/n/ac 

- Bluetooth 4.2 

- NEC 

- USB Type c 

Batarya 

3.400 mAh 

Boyutlar 

: 149,6x71,2x7,// mm 
Ağırlık 

153gr 


Etkileyici kamera yetenekleri, Android 8.1 
üzerine kurulu EMULl 8/1, hızlı şarj 


Yüz tanıma özelliği ve pil performansı daha iyi olabilirdi 
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Te > TEST / İNCELEME 


Multimedya uzmanı 
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EDİTÜRÜN 
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HTC GÜÇLÜ DONANIMI VE İLGİNÇ ÖZELLİKLERİYLE YENİ AMİRAL GEMİSİ U12*'1 KARŞIMIZA ÇIKARDI. TEST MERKEZİMİZİ ZİYARET EDEN CİHAZ BEKLENTİLERİ KARŞILAYABİLDİ Mİ 


DERSİNİZ? 


Ninsu KAHRAMAN 


HTC'nin dört kameralı amiral gemisi detaylı bir inceleme için test merkezimizi nihayet ziyaret etti. İddialı bir modelle karşımıza çıkan 

HTC, UTes ile amiral savaşında yeniden şansını denemeye hazırlanıyor. 
Cihazın arka gövdesi ayna etkisi yaratıyor. Burada yansımanızı rahatlıkla görebiliyorsunuz. Kenarlardan hafif kavisli yapısıyla elde tutmayı kolaylaştıran U12* ne yazık ki parmak izi gizleme konusunda ise pek başarılı değil. Kılıf alternatiflerine şimdiden bakın deriz. Arka kamera çıkıntısı bulunmayan cihaz, parmak izi sensörü konumunu da popüler tercihlerden olan arka kamera altı olarak belirlemiş. U12*'ın çıkıntısız tasarımının çok şık olduğunu da eklemeden geçmeyelim. Cihazın 

ekran ve ses açma tuşları sağ tarafta bulunuyor ancak basmatik tuşlar kullanılmamış. Hafif bir basınçla açılan cinsten. Ekran görüntüsünü ise hemen her cihazda olduğu gibi bu tuşları kullanarak alamıyorsunuz ne yazık ki. Ya cihazın “sıkılabilir” gövdesini kullanmalısınız ya da kısayollara eklemelisiniz. Alışılanın dışına çıktığı için başta pek pratik gelmediğini itiraf edelim. U12*, IP68 standartlarında suya ve toza karşı da dayanıklı bir tasarıma sahip. Pek çok amiral gemisi rakibine karşın çentiksiz ekranla gelen U12*, rakiplerinde olduğu gibi 18:9 en-boy oranını tercih etmiş. 
Cihazın 6 inç boyutundaki ekranı hayli büyük bir alan sunuyor diyebiliriz. 
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2880x1440 piksel çözünürlük sunan ekran parlaklık ve renkler açısından başarılı bir deneyim yaşatıyor. Özellikle multimedya deneyimleri cihazla çok keyifli hale geliyor ancak bunun tek sebebi ekran değil. U12*'ın dahili hoparlörleri HTC BoomSound teknolojisiyle donatılmış. Müzik ve Sinema olmak üzere iki farklı ses modu bulunan hoparlörler temiz ses çıkışları sağlıyor. Müzik deneyimini bir seviye daha yukarı çekmek isterseniz HTC kulaklıkları size yardımcı oluyor. USonic teknolojisine sahip olan cihaz size özel kişisel ses profili oluşturuyor. Bu sayede müzik deneyimi hem kişisel hem de sizin için en uygun ayarlarda yaşanabiliyor. Bu özelliğin sadece kulaklık takılıyken çalıştığını hatırlatalım. Kulaklık girişine veda eden cihazın kulaklığı Type C girişiyle uyumlu. Cihaz bir önceki modelde olduğu gibi “sıkılabilir” gövde ile geliyor. Gövdenin kenarlarından tutup cihazı sıktığınızda atadığınız kısayolları çalıştırabiliyorsunuz. Ekran görüntüsü alma ya da kamera uygulamasını açma gibi... 


PERFORMANS 

U12*'ın performansına geçmeden önce donanımından da bahsedelim. 
Cihaz, Snapdragon 845 işlemci ve 6 GB RAM ile çalışıyor. 64 GB 

ve 128 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunan cihaz 


microSD kart desteğine de sahip. Cihazın performans açısından 


hayli etkileyici olduğunu söyleyebiliriz. Hemen her oyunu ve 


uygulamayı rahatlıkla açabilecek olan U124 Anlulu'da yaptığımız test sonucu ise 256.814 puan alıyor. Bu da onu listede 2. sıraya konumlandırıyor. U12*'ta hissettiğimiz tek sorun belki de ısınmaydı diyebiliriz. Cihazı durmaksızın kurcalayınca fazla ısındığına şahit olduk. Cihazın pili 3.500 mAh kapasite sunuyor ve hızlı şarjı da destekliyor. Bu da elbette bir artı olarak hanesine yansıyor. Pil performansı ise nasıl kullandığınıza bağlı olarak değişiyor elbette ancak bizim testimizde ortalama bir performans sergiledi. Günü rahatlıkla çıkarabileceğinizi belirtelim. Cihazın hem önünde hem de arkasında çift kamera yer alıyor. Arka kameranın hemen altında ise parmak izi sensörü bulunuyor. Parmak izi sensörünün çok hassas ve hızlı çalıştığını söyleyebiliriz. Ancak bizi asıl şaşırtan yüz tanıma özelliği oldu. U12*'ın yüz tanıma özelliği milisaniyelik hızda çalışıyor. 
Baktığınız anda cihazın ekranı açılıyor. Aynı zamanda telefonu 


AK video 


yüzünüzü tam görecek şekilde dik tutmanıza da gerek yok. Eğimli 


tutuşta da ekran açılabiliyor. Hatta telefon masadayken de eğilip baktığınızda yüz tanıma çalışıyor. Bu kadar başarılı bir performans görünce güneş gözlüksüz testi tamamlamak istemedik. İlk olarak gözlüklerimizin aynasız olduğunu belirtelim. Telefon bizi güneş gözlüğü gözümüzdeyken de tanımayı başardı. Android rakipleri içinde 


cihazı öne çıkaran bir detay diyebiliriz. 


KAMERA 


Cihazın arkasında geniş açılı 12 megapiksel çözünürlüklü HTC UltraPixel ve 16 megapiksel telefoto arka kamera yer alıyor. U12*'ın kamerası ile gün ışığında çektiğimiz karelerin başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak düşük ışık koşullarında kamera ne yazık ki beklentilerimizi karşılayamadı. Bu noktada kameradan maksimum verim almak için iyice aydınlatılmış bir yerde olmanız gerekiyor. En 


U124, 4K 60 fps video çekimlerini gelişmiş mikrofonuyla destekliyor 


Dayanıklı 
IP68 standartlarında suya ve toza dayanıklı bir gövdeye sahip 


keyifli özelliklerden biri ise arka planı bulanıklaştırabildiğiniz bokeh 


çekimleri. Gerçek zamanlı bokeh çekimler yapabileceğiniz kamerayla çektiğiniz karelerin bokeh etkisini sonradan da değiştirebiliyorsunuz. 
Bokeh çekim fotoğraflarda fotoğrafın odağını değiştirebilir, bulanıklığın yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz. Bokeh modunun akşam vakti oda ışığında fazlasıyla başarısız olduğunu da ekleyelim. Cihazın önünde ise 8 megapiksel çözünürlüklü çift ön kamera yer alıyor. 
Selfie çekimleri başarılı olan ön kamera da bokeh efektli çekimler yapabiliyor. Aynı zamanda bu modelle beraber HTC, AR efektlerini de cihaza dahil etmiş. Snapchat benzeri efektlerle daha eğlenceli kareler yakalamak mümkün. Ancak bu efektler Snapchat efektleri kadar N gelişmiş değil. Yani yüzünüzü küçültmüyor ancak size kedi kulakları h. 
ekleyebiliyor. Ön kameranın sosyal medya tutkunlarının beklentisini karşılayacak kadar iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak düşük ışık 


koşullarında beklentilerinizi de düşürmeniz gerekiyor. 


Müzik deneyimi 
Hem kulaklıkla hem de kulaklıksız gelişmiş bir ses deneyimi sunuyor 


Canlı ekran 
6 inç boyutundaki çentiksiz ekran 
canlı renkleri beraberinde getiriyor 


Yüz tanıma 


U12*'ın yüz tanıma özelliği hızlı ve etkili bir şekilde çalışıyor 


Bağlantı 
Type C bağlantısıyla gelen cihazda kulaklık girişi yok 


EDİTÖR YORUMU TEKNİK ÖZELLİKLER ARTI - EKSİ HTC U124, yüksek donanımı ile amiral Ekran O 


BİLLUR DALAK 


gemisi yarışına hazır. Bu noktada cihazın Türkiye fiyatı ise büyük önem taşıyor. 
Rakiplerinden eksik yönü bulunmayan U12*, Edge Sense özelliği ile de farklılaşmaya çalışmış dahi diyebiliriz. Çentiksiz tasarımda ısrarcı olanların tercihi olabilir. 


Çerçevesiz ekranlı telefonlara geçiş yaptığımız günümüzde HTC U12*'ta çerçevesiz ekran kullanılmaması bizi üzse de telefon farklı renklerde üretilen tasarımıyla bizi etkilemeyi başardı. U12*, önünde ve arkasında 

yer alan kameralarıyla da başarılı 

performans sergiliyor 


HTC'nin dört kameralı amiral gemisi modeli HTC U12* güçlü performansı, farklı 


N | renk seçenekleri ve başarılı yüz tanıma ) sistemiyle takdir topluyor. Fakat dört 


kameralı bu model düşük ışıklı ortamlarda yapılan çekimlerde beklentilerin altında kalıyor. 


- 6inç, 2880x1440 piksel 

İşletim sistemi 

- Android 8.0 

“ HTC Sense 

İşlemci 

- Snapdragon 845 

Bellek 

- 6GBRAM 

- 64 GB / 128 GB dahili depolama 
Kamera 

- 12 MP geniş açı * 16 MP telefoto arka kamera - 8 MP çift ön kamera 
Bağlantılar 

- 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 & 5 GHz) MU-MIMO ile - Bluetooth 5.0 

“ NEC 

“ USB Type cc 

Batarya 

:3.500 mAh 

Boyutlar 

: 156,6Xx73,9x8,7-9,// mm 
Ağırlık 

: 188 gr 


Güçlü donanım, parmak izi sensörü ve yüz tanıma çok başarılı, ses deneyimi gelişmiş 


Düşük ışık çekimleri daha başarılı olabilirdi 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Herkes için 


general Mobile GM 6 Go 


GENERAL MOBİLE'İN YENİ BÜTÇE DOSTU TELEFONU GM 8 G0, UYGUN FİYATI KADAR EN GÜNCEL ANDROID SÜRÜMÜYLE DE DİKKATLERİ ÜSTÜNE ÇEKMEYİ BAŞARIYOR. MERAKLA BEKLENEN TELEFONU TÜM DETAYLARIYLA MERCEK ALTINA ALDIK 


Emir BOSTANOĞLU 


Kısa bir süre önce incelediğimiz GM 8'in ardından ofisimizde ağırladığımız GM 8 Go, Android Go platformunun dünyadaki ilk üyesi olarak karşımıza çıkıyor. Amiral gemisi telefonların yüksek fiyatları göz önüne alındığında GM 8 Go'nun piyasadaki başarılı giriş seviyesi telefonlarından biri olduğunu belirtmek istiyoruz. Mevcut modelden farklı olarak GM 8 Go, yenilenen Chrome ve Google uygulamalarıyla internet üzerinden data kullanımını azaltarak veri tasarrufu sağlıyor. 
Piyasadaki çoğu üst segment telefon daha Android 8.1 güncellemesine kavuşamamışken GM 8 Go'nun Android 8.1 yüklü gelmesi telefonun en büyük artısı. Gelişmekte olan ülkeler için Android One kapsamında satışa sunulan model, bu sayede kullanıcıların en güncel Android sürümüne hızlı bir şekilde kavuşmasına imkan tanıyor. GM 6 ve 

GM 8 modellerinde başarılı bir çıkış gösteren General Mobile, 

GM 8 Goile hangi hedef kitlesini hedeflediğini paylaşmadan önce telefonun tasarımıyla değerlendirmede bulunalım. 


TASARIM 


GM 8 modeliyle hemen hemen aynı tasarım çizgisine sahip olan telefon, plastik bir gövdeyle geliyor. GM 8'de de kullanılan plastik 


LOG / HAZİRAN18 


malzemesi sayesinde telefonun hafif olduğunu belirtelim. Telefonu elimize alıp kullanmaya başladığımızda premium bir havadan söz etmesek de yine de telefonun tasarımını beğendik. Ön tarafında herhangi bir fiziksel tuşun yer almadığı telefonun sol tarafında 

ses tuşları ve SIM kart girişi, sağ tarafında güç tuşu, alt tarafta microUSB ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor. General Mobile GM 8'de pil değiştirilemiyorken, Go modelinde kolayca pil değişimi yapmak mümkün. Alt kısımda yer alan hoparlörün ses kalitesi ise GM 8 ile aynı seviyede. Keşke GM 8 Go'da daha iyi performans sunan hoparlörler tercih edilseymiş. Kutu içeriğinden çıkan Dolby Audio imzalı kulaklıklar ise yeterli performans sunuyor. Telefonda birçok telefonun aksine FM radyo özelliği de mevcut. Cihazın arkasında yer alan parmak izi sensörü ise gerçekleştirdiğimiz testte bizi tatmin etmeyi başardı. Telefon giriş seviyesine konumlandırıldığı için 

GM 8 Go'da ne yazık ki Full HD veya Ouad HD ekranları göremiyoruz. 
720p çözünürlüğünde ekranın tercih edildiği telefon bu sayede daha uzun kullanım imkanı sunuyor. Yeri gelmişken söyleyelim. Uzun pil ömrüyle dikkat çeken telefonu fazla kullanmamanız ve parlaklığını son seviyeye getirmemeniz durumunda pilinin iki güne kadar 


dayanabileceğini belirtelim. Pek tabii performansa ihtiyaç duyan oyunlar oynadığınızda ve ekran parlaklığını artırdığınızda bu süre kısalıyor. Kutu içeriğinden telefonu çizilmelere karşı korumak için bir arka kapağın da çıktığını söyleyelim. 


PERFORMANS 

GM 6'da dört çekirdekli MediaTek 6737T işlemcisini kullanan General Mobile, GM 8'de 1,4 GHZ hızında çalışan sekiz çekirdekli Snapdragon 
435 işlemci ve 4 GB RAM tercih etmişti. Yeni modelde ise 1,5 GHZ 
hızında çalışan dört çekirdekli MediaTek MT6739 işlemci ve 1 GB RAM bulunuyor. GM 8 Geekbench 4'ün tek çekirdek performansından 498, çok çekirdek performansından ise 1.335 puan almıştı. GM 8 Go ise aynı testten sırasıyla 640 ve 1.735 puan aldığını belirtelim. Telefon oynadığımızda basit tarzda oyunlarda yeterli performans sergilese de aynı başarıyı üç boyutlu oyunlarda gösteremiyor. Telefonda 1 GB RAM'in yer aldığı için çok fazla sekme açmamanızda da performans açısından yarar var. Telefon günlük kullanım için yeterli performansa imza atsa da performans odaklı olmadığının altını çizelim. GM 8 Go'nun kamera performansını mercek altına aldığımızda ise telefonda netleme konusunda sıkıntı yaşadığımızı belirtmek istiyoruz. GM 8 modelinde olduğu gibi telefondaki kameranın hızlı bir kamera performansı sunmadığını söyleyelim. Düşük ışıkta çoğu giriş seviyesi telefonu 

gibi gürültü sorunu sunan telefon ışıklı ortamlarda ise ortalama bir performans sergiliyor. Ön kamerasında çektiğimiz selfie çekimleri 

ise yeterli ışık koşulu sağlandığında başarılı bulduğumuzu belirtelim. 
Güzellik modu sayesinde daha kaliteli fotoğraflar çekmek de mümkün. 
Giriş seviyesine yönelik geliştirildiği için telefonda 4K video kayıt özelliği yer almıyor. Telefon Full HD video kaydına destek veriyor. 


ANDROID GO NE GİBİ DENEYİMLER SUNUYOR? 

Telefonun en dikkat çekici özelliği Android One programı kapsamında kullanıcıların beğenisine sunulması. Kutu içeriğinden Android 8.1 Oreo (Go Edition) yüklü çıkan telefonda varsayılan uygulamalar optimize edildiği için daha az yer kaplıyor. Bu sayede Android Go, 2 kat daha fazla kullanılabilir depolama alanı sunuyor. Google'dan hızlı bir şekilde dosyalar bulmaya ve istenmeyen içeriklerden kurtulmaya yardımcı olan Google Go isimli uygulaması telefondaki yenilikler arasında yer alıyor. Gmail Go uygulaması çevrim içi ve çevrim dışıyken e-postaları kontrol etmeye imkan tanıyor. YouTube Go uygulaması ise videoları temel, standart ve yüksek kalite olmak üzere 3 farklı versiyonda telefona indirmeye yardımcı oluyor. Telefonda Google Fotoğraflar uygulamasında sınırsız bulut depolama alanı ücretsiz olarak sunuluyor. 
Sonuç olarak General Mobile'ın yeni telefonu en güncel Android sürümünü sunması ve uygun fiyatıyla kullanıcıların ilgisini çekmeyi amaçlıyor. Beklentiniz çok fazla yüksek değilse General Mobile 


Hızlandırılmış işletim sistemi 
Android 8.1 Oreo (Go Sürümü), hızlandırılmış yazılımı ile yüksek performans sunuyor 


YouTube Go uygulaması 
Youlube Go uygulaması sayesinde videoları çevrim dışı izlemek de mümkün 


18:9 yeni nesil ekran teknolojisi 
18:9 en boy oranlı ekran yardımıyla ekranda daha fazla içerik görüntülenebiliyor 


Sonsuz depolama alanı 
Telefon, ücretsiz ve sınırsız yüksek kalitede depolama alanı sunuyor 


Parmak izi sensörü 
Telefonun arkasında parmak izi sensörü 


Farklı renk seçenekleri 
Altın sarısı ve uzay grisi olmak üzere iki 


GM 8 Go, sizin için biçilmiş kaftan. farklı renk seçeceğine sahip bulunuyor EDİTÖR YORUMU TEKNİK ÖZELLİKLER ARTI - EKSİ 


GM 8 modeliyle başarılı işlere imza atan İşletim Sistemi General Mobile, Go sürümünde de bu iddiasını sürdürüyor. GM 8 Go, en güncel İşlemci 


Android sürümünü sunması, uygun fiyatı 


- Android 8.1 Oreo (Go Edition) 


© 


En güncel Android sürümünü sunması, uygun fiyat 


- 1,5 GHZ dört çekirdekli Mediatek 


ve Android Go sürümünde sunduğu yeniliklerle piyasadaki başarılı giriş seviyesi telefonlarından biri. 


Akılı telefonların fiyatları giderek artarken General Mobile yeni bütçe dostu modeli GM 8 Goile dikkat çekiyor. Güncel Android sürümü ve depolama alanı kolaylığı gibi özellikler öne çıkmayı başarıyor. Fakat yavaş netleme ve düşük RAM gibi detayları gözden kaçırmamak gerekiyor. 


Temel ihtiyaçları karşılama odaklı yeni bir cihaz almayı düşünenlere opsiyon olmak adına karşımıza çıkan GM 8 Go, 3.500 
mAh bataryayasıyla bu beklentileri tatmin edici pil ömrüyle bir araya getiriyor. 
Kameranınsa gün ışığında yeterli bir 


OZAN ÖĞRETMENOĞLU performansın beklediğini söyleyebiliriz. 


MT6739 işlemci 
Bellek 
-1GBRAM 
- 16 GB Dahili Hafıza 
Ekran 
5,5 inç IPS 
- 720x1440 piksel 
Kamera 
- 13 megapiksel arka kamera 
- 5 megapikselön kamera 
Bağlantılar 
- Wi-Fi, WiFi Direct, hotspot 
- Bluetooth 4.2, A-GPS 
- FMradyo 
:3,5 mm kulaklık girişi 
Pil 
*3.500 mAh 
Boyutlar / Ağırlık 
:150x70,5x8,59 mm 
: 152 gram 


Yavaş netleme, daha yüksek RAM yer alabilirdi 


FİYAT 
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Mantıklı Seçenek 


SuzU D-MAX 


ELDE ETTİĞİ GELİŞTİRMELERLE ESKİSİNDEN ÇOK DAHA CAZİP HALE GELEN ISUZU D-MAX, VARLIĞINI DAHA İYİ HİSSETTİRMEK ADINA HİÇ OLMADIĞI KADAR CÜRETKAR. PEKİ HER MADDEYİ MASAYA 


KOYDUĞUMUZDA ORTAYA ÇIKAN SONUÇ NASIL? 


Ozan ÖĞRETMENOĞLU 


Kullanıcıların vergilerden ötürü kafasını önündeki menüden kaldırmasıyla pickup modellerine olan ilgi arttı. Mercedes'in bile X-Class ile birlikte yeni bir sınıf açtığı bu sınıftaki hareketlilik içinde, test konuğu olarak kendisiyle yaklaşık beş gün gibi bir zaman geçirdiğimiz Isuzu D-MAX, 2002 yılından beri istikrarlı bir şekilde bunu devam ettiriyor. Farklı koşullarda gerçekleştirdiğimiz 
500 kilometreyi bulan yolculuklarsa, bizlere bu oyuncudan neler 
beklememiz gerektiğini net bir şekilde ortaya koydu. 


AVANTAJI “KULLANMAK” 

Stratejik olarak yapılmış en güzel hamlelerden biri D-MAX'in 

1,9 litre hacimli motorla satışa sunuluyor olması. Sınıfındaki diğer rakiplerin hemen hepsinde 2,0 litrenin üzerinde motor olduğunu düşündüğümüzde, Isuzu'nun rekabete 1-0 önde başlamaması için hiçbir neden yok. Tüm versiyonlarda standart olarak sunulan bu yeni ünitede hacim küçülmesine gidilse de, emekli edilen 2,5 litrelik motorun güç anlamında korunması dikkat çekiyor. Motor yaklaşık 

2 ton olan araç ağırlığıyla başa çıkma konusunda da sorun yaratmıyor 


olması, küçülmenin sadece hacim konusunda olduğunun bir göstergesi. 


Teknik detaylar öncesinde öne çıkan son parça çevrecilik kısmında. 
Dizel motorlarda kullanılan ve karbon salınımı konusunda normların karşılanmasında büyük önem arz eden AdBlue, D-MAX'te tamamen devre dışı bırakılmış durumda. Isuzu'nun kendi içinde geliştirdiği 

yeni nesil bir katalitik konvertör ile AdBlue'ya ihtiyaç duymadan Euro6 standartlarını karşılayabiliyor olması, kullanıcıların bu konuda endişelenmesini ve ek maliyetleri de ortadan kaldırıyor. Bizleri teorik olarak 164 PS güç ve 360 Nm torkla karşılayan motor, bu değerlerini 
6 ileri manuel veya otomatik şanzımanlarla yere aktarıyor. 

12,9 saniyelik 0-100 km, 180 km/s'lik maksimum sürat ve 3,5 tonluk çekiş kapasitesi de kağıt üzerinde ön plana çıkıyor. Yükleme kapasitesi olarak 1.200 kilograma kadar destek sunan aracın, düşük motor hacmine rağmen sınıfındaki rakipleriyle aynı seviyelerde gezinmesi 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de dikkatimizden kaçmadı. Rafinelik konusunda biraz daha iyi olabileceğini düşündüğümüz D-MAX, 110 km/'lik hızlardan sonra rüzgar sesini içeri almaya başlıyor. D-MAX'in elini belki de en ciddi şekilde güçlendiren nokta vergi avantajı. 2,0 litrenin altında bırakılan motorla sahibine her yıl yaklaşık 2.000 TL gibi bir motorlu taşıtlar vergisi karı sağlayan araç, uzun vadeye vurulduğunda 5 yıllık garanti süresi boyunca 10.000 TL'lik bir tasarruf vadediyor. 


ARAZİ DİNAMİKLERİ 

Bu sınıftaki modellerden beklentiler, artık zorlu arazi şartlarında 

da keyifli ve konforlu bir deneyim üzerine yoğunlaşıyor. Bu yüzden direksiyonu araziye kırarak maceraya devam ediyoruz. İki ve dört tekerlekten çekişli olarak satın alınabilen Isuzu D-MAX'te bizim 

test ettiğimiz modelde 4x4 modları standart olarak geliyor. Ön süspansiyonu bağımsız geometri üzerine şekillenen aracın arka tarafında eski ama vazgeçilmeyen yaprak yaylar var. Bu yapı Amarok ve L200 gibi rakipleriyle birebir aynı. Söz konusu arazi olduğunda gözümüzün aradığı ikincil nokta ise açılar. Burada 

30 derecelik yaklaşma ve 22,7 derecelik ayrılma açılarıyla karşımıza 
çıkan D-MAX'in ilk bölümde ortalamanın üzerinde bir değere sahip olduğunu söyleyebiliriz. 49 derece gibi başarılı bir yan eğim derecesine sahip olan araç uzaklaşma açısındaysa standartlarda. “Ben biraz ıslanmak istiyorum” diyenlerse 4x4 kontrol ünitesinin desteğiyle 

70 santimetrelik su birikintilerinden geçebiliyor. “Eğim İniş Kontrolü”ne 
yer verilmesi de arazi deneyimindeki önemli bir detay. Biz test kapsamında D-MAX'i kumun hakim olduğu alanda test ettik. Vitesin arka kısmında yer alan diferansiyel modlarının etkilerinin hissedildiği bu deneme sırasında, aldığımız geri dönüşlerse aracın özgürlük arayışlarına verdiği geri tepkileri başarılı kılacak nitelikteydi. 
Zeminle olan bağlantının kontrolü ve herhangi bir saplanma 

anında gücün diğer tekerlere aktarımı kontrollü bir şekilde 

sürüşün devamlılığını sağlıyor. 


DAHA İYİSİ NEDEN OLMASIN? 


Dış tasarım itibarıyla ızgara, kaput, ön tampon, ve ışıklandırma 


grubu elden geçirilen D-MAX bu sayede karakter olarak daha 

güçlü. İçeriye girdiğimizdeyse işin teknolojik kısmı devreye giriyor. 
Direksiyon arkasında yer alan kadranların dışarıda bizi saran sportiflikle bağlantılı oluşu ilk andan itibaren dikkatimizi çekti. 
Ortada yer alan renkli yol bilgisayarının tasarımı da tüm ihtiyaçları karşılıyor ve kesinlikle ucuz hissettirmiyor. Konsolun merkezindeki 
8 inçlik multimedya ekransa bizi biraz düşündürdü. Orta seviye 
tablet olarak nitelendirebileceğimiz Android tabanlı cihazları akıllara getiren bir donanım kullanan Isuzu, burada gereklilikleri karşılıyor. 
Burada özgün bir cihazın kullanılması şüphesiz kullanıcıları daha çok mutlu edecek. Navigasyon entegreli gelen bu ekranın kullanım olarak herhangi bir sorun yaratmadığını da belirtelim. D-MAX'in eşya gözü konusuysa iki yüzü keskin bıçak. Lakin burada “çeşitsizlik” gibi bir durum yok. Bunu, çeşitli ama işlevsellikten biraz uzak olarak 


Tasarım 


değerlendirebiliriz. Isuzu, ikili torpido ve konsol merkezinde kapaklı 


bir alana yer veriyor. Lakin özellikle torpidoların hacim olarak yeterliliği sorgulanacak cinsten. İkincil nokta ise vitesin olduğu bölgede telefon ve cüzdan gibi eşyalarınızı koyacağınız bir alanın yetersizliği. Günümüz şartları gereği eğer sizin de elinizde 5 ile 6 inç arasında büyük ekranlı bir telefonunuz var ise, kokpit içinde kendiniz “Ben bunu nereye koyacağım?” diye düşünürken bulabilirsiniz. 
Malzeme kalitesi boyutunda geldiğimizde ise D-MAX'in kokpitine ağırlıklı olarak sert plastiklerin hakim oluşu gözlerden kaçmıyor. 
Elektrikli ve ısıtmalı ön koltuklarsa malzeme kalitesinin yarattığı 


üzüntüyü kapatacak cinsten. 


ELİMİZDE KALANLAR 


500 kilometre boyunca bize eşlik eden D-MAX ile İstanbul trafiği, 
arazi ve hafif uzun yol gibi her noktayı gezdik. Performans itibarıyla 


Motor 


bize hiçbir alanda problem yaratmayan motorun fabrika verilerine 


yakın tüketim değeri yakalayabildik. 4x4 modunda kumda yaptığımız sürüşte bile 10,7 litrenin üstünü göremedik. Diğer koşulları da eklediğimizde D-MAX ile 10 litre civarında gezinmenin mümkün olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Uzun yoldaysa bu değerin 

9 litrenin de altına inme potansiyeli mevcut. Bu da vergi avantajının 
yanında tutumluluk konusunda da D-MAX'in akla gelebilecek bir seçenek olacağı anlamına geliyor. Bizim kullandığımız donanım paketi olan V-Cross ile 164.900 TL gibi bir fiyatla satışa sunulan aracın teknik altyapı ve özellik olarak günümüz standartlarını fazlasıyla karşıladığını söyleyebiliriz. Eğer otomatik şanzımanla ilgili bir hassasiyetiniz yoksa ise manuel vitesli V-Go ve V-Life paketleri de kesinlikle tercih edilebilecekler arasında. Rakiplerine kıyasla 

sahibine tutumluluk hissiyatı verecek olan Isuzu D-MAX, pickup 


Arazi deneyimi 


Kokpit 


Karakteristik değişimler, D-MAX'i sınıfının en Aracın konsolununun merkezinde Android agresif modellerinden yapıyor 


tabanlı 8 inçlik ekran yer alıyor 


Çekiş kapasitesi 


Vergi avantajı sunan 1,9 litrelik motor 164 PS D-Max, 3,5 ton çekme kapasitesi ve güç 360 Nm tork üretiyor 


yaklaşık 1 tonluk yük desteği sunuyor 


Kontrol modları 


30” yaklaşma ve 22,7" ayrılma açısı sunan Üç kademeli kontrol modları, farklı zeminlerde almayı düşünenlerin göz atması gereken bir seçenek. D-Max 70 cm'lik sudan geçebiliyor aktif bir 4x4 sürüşü sağlıyor EDİTÖR YORUMU TEKNİK ÖZELLİKLER ARTI - EKSİ 


Beraberinde getirdiği uzun vadeli vergi avantajını başarılı sürüş dinamikleriyle tamamlayan Isuzu D-MAX, alıcıların kesinlikle bir kez test etmesi gereken bir seçenek. Otomatik şanzıman zorunluluğu olmayanlar için orta seviye paketlerin zenginliği de dikkatlerden kaçmamalı. 


Pickup sınıfındaki seçenekler arttıkça karar vermek de bir o kadar zorlaşıyor. Isuzu D-MAX uygun fiyatı ve yakıt tüketimiyle dikkat çeken bir fiyat-performans modeli. 
1,9 litre hacimli motoruyla oldukça başarılı sonuçlar veren D-MAX, tasarımıyla da VOLKANYILMAZ (o bizden geçer not alıyor. 


Off-road yetenekleriyle dikkatleri üstüne çekmeyi başaran otomobil, süspansiyon güncellemesi, güçlü motor seçeneği ve heybetli görünüşüyle göze çarpıyor. Şu sıralar pickup satın almayı düşünüyorsanız Isuzu D-MAX'e göz EMİRBOSTANOĞLU atabilirsiniz. 


Motor - Şanzıman 

- 1,9 litre dizel - 6 ileri tork konvertörlü 

: 163 beygir güç - 360 Nm tork 

Performans 

- 12,9 saniyelik 0-100 

- 180 km/s maksimum hız 

3,5 ton çekiş - yaklaşık 1 ton yük taşıma kapasitesi Ortalama tüketim/100km 

- Fabrika verisi: 7,8 litre, Test verisi: 10,2 litre Donanım 

- Elektrikli ve Isıtmalı Aynalar 

“ LED Gündüz ve Stop Farları 

-“ Yan Basamak, Arka Krom Roll Bar 

: Tavan Barı, Bagaj Havuzu 

- Otomatik Klima 

- Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma 

“8inç Dokunmatik Multimedya Ekran 

- Arka Park Sensörü, Geri Görüş Kamerası 

- Hiz Sabitleyici 

- Elektrikli ve Isıtmalı Deri Koltuklar (ön) 

- Yokuş Kalkış Desteği ve Eğim İniş Kontrolü - Elektronik Stabilite Kontrolü 

: Çekiş Kontrol Sistemi, Elektronik Fren Dağılımı - Ön ve Arka Sis Farı 


© 


Vergi avantajı, sürüş dinamikleri, motor 


Malzeme kalitesi daha iyi olabilirdi, arka diferansiyel kilidi olabilirdi, ön park sensörü yok 


FİYAT 


164.900 TL 
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LOG Em 


Bunu mu demek istediniz: 


#en yeni teknoloji #otomobil #test #maker #geek #oyun 


LOG 
Www.İog.com.tr 
Teknoloji ve çevresinde gelişen yaşam kültürü 


LOG | Facebook www.Tacebook.com/logdergisi 


LOG | Twitter Www.twitter.com/logdergisi 


LOG | Youlube WwWww.youtube.com/logdergisi 


YARATICILIK TASARIMLA BULUŞTU 
Stüda 
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BATMOBILE SETİ 


Çocuklarını 
(ENİ GÖZdESİ 


LEGO, Powered Up adını verdiği yeni oyuncak hattını tanıttı. Yeni Batmobile seti uzaktan kumandayla veya uygulama kontrollüyle çalışabiliyor. 
Yeni kodlama arayüzü sayesinde çocukların yaratıcılıklarına katkı sağlayan LEGO seti, çocukların çeşitli hareketler yaratmak için hız, yön, ses ve sürelerini kodlayabilmesine de yardımcı oluyor. Batmobile seti, 

1 Ağustos'ta 160 dolardan satışa 
sunulacak. 


BULUK destek 


SİVRİCE DREAM TURKEY, YOLA 
ÇIKTIĞI GÜNDEN BU YANA ÇOK 
SAYIDA BAŞARI ELDE ETTİ 


Mardin Midyat'ın Sivrice Köyü'ndeki ilköğretim öğrencileri, tüm zorluk ve imkansızlıkları aşarak bir 

başarı hikayesi yazdılar. FL (First LEGO League) European Open Championship'te Yükselen Yıldız Birincilik Ödülü'nü kazanan bu takım, Turkcell'in kurduğu teknoloji laboratuvarı ile yeni başarılara imza atmaya hazırlanıyor. Zeka Küpü projesi kapsamında Mardin'deki çocuklara teknoloji sınıfı ve maker kitler sağlayan Turkcell, robotik alanda 


SİVRİCE DREAM TURKEY 


yeni başarılar yazmaya hazırlanan 


Sivrice Dream'e “Yanınızdayız” 


mesajı verdi. Turkcell, Sivrice'deki 


okulu üç boyutlu yazıcıdan dizüstü 


bilgisayarlara, elektronik devrelerden 


robotik malzemelerine dek 


donatarak, bir Maker laboratuvarı kurdu. Turkcell'in uzman eğitimcileri çocuklara robotik, kodlama ve mobil 


uygulama geliştirme alanlarında 


eğitimler verdi. Son olarak da Mardin 


Midyat Sivrice Ortaokulu'nun FLL 


turnuvasında resmi sponsoru oldu. 
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naratıcılık tasarımla buluştu 


LEGO İLE UYUMLU YÜZEYİYLE FARK YARATAN DOLAP HEM ÇOCUKLARA HEM DE YETİŞKİNLERE 


YEPYENİ BİR OYUN ALANI SUNUYOR BE 


İtalyan tasarımcı firma Nine 
Associati, koleksiyonuna yüzeyi LEGO 


oyuncaklarıyla tamamen uyumlu yeni 


bir mobilya kattı. Tasarımcı Paolo Emilio 


Bellisario'nun geliştirdiği dolap, dış 


yüzeyinde üstlerine LEGO tuğlalarının oturtulabileceği çıkıntılar bulunduruyor. 


Bu yenilikçi fikir sayesinde mobilya, 


LEGO oyuncaklarıyla yüzde 100 
uyumlu bir hale geliyor. Mobilyanın yüzeyi, Corian adı verilen bir maddeden 


oluşuyor. Ayrıca Stüda, alıcılarına 


içlerinden seçmeleri için üç farklı boyut 


ve çok çeşitli renk seçenekleri sunuyor. 


“Kendin yap” türünün popüler oyuncağı 


LEGO'nun dünyada çok fazla meraklısı 


bulunuyor. Tamamen LEGO severleri hedef alan bu mobilya sayesinde 


hem zevkten hem de eğlenceden mizi 


ödün vermemek mümkün. Küçük — 


LEGO'cuların çok seveceği Stüda ayrıca, 


yetişkinler tarafından da rahatlıkla tercih edilebileceğe benziyor. WEE 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TEGV'DEN ÇOCUKLARA 
DİJİTAL EĞİTİMİN 
EĞLENCELİ YOLU 


Dijital çağın geleceği kodlamadan geçiyor. TEGV'in Türkiye'de ilk defa STK düzeyinde Google.org 

ile gerçekleştirilen iş birliği sayesinde çocukların dijital çağı yakalaması amaçlanıyor. Algo 
Dijital platformunu oluşturan ekip çocuklara blok temelli kodlama gibi yeni nesil dijital eğitimleri eğlenceli bir dille aktarıyor. 
Çocuklar algodijital.com sitesinde ücretsiz olarak dijital dünyada buldukları bilgileri eğlenceli bir 


oyunla öğrenirken, TEGV'in etkinlik noktalarındaki bilişim odalarında farklı oyunlar ile dijital dünyayı doğru şekilde anlayabilecek. 

Dijital okuryazarlığı, blok temelli kodlamayı ve algoritmik düşünceyi dünya standartlarında öğreten proje, çocukları bilimsel anlamda da geliştirecek. 6-14 yaş aralığındaki çocuklar, karmaşık problemlerde sonuca ulaşmak için atılacak adımları eğlenceli oyunlar sayesinde planlayarak öğreniyor. 


TEGV GÖNÜLLÜLERİ PRDJENİN EĞİTİMLERİNİ ALARAK ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLIYOR 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FAHRENHELT, 
HEAVYRAIN VE 
BEYOND: TWO SOULS 
İLE KENDİNE HAS 
TARZINI ORTAYA 
KOYARAK BAŞARISINI 
İSPATLAMIŞ 

OLAN GUANTIC 
DREAM, YENİ 

OYUNU DETROLT; 
BECOME HUMAN 

İLE KARŞIMIZDA. 
FİRMANIN 
ALIŞTIĞIMIZ TARZINI 
SÜRDÜREN YAPIM, 
İŞİN FELSEFİK 
TARAFINA BU 

KEZ DAHA FAZLA 
KAFAYI TAKMIŞ GİBİ 
GÖRÜNÜYOR 


Turgut UÇ 
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Önce insan ol 


Detroit; Become Human ” 


Oyunun sorgulamaya çalıştığı konuya fazlasıyla aşinayız. 
Yapay zekaların kontrolü ele alarak kan kusturması, robotların ayaklanması, makinelerin benliklerini keşfetmeleri... Sadece bugün değil, geçmişte de defalarca karşımıza çıkmış konseptler. Son yıllarda bu yönde 

daha da fazla eser üretiliyor çünkü söz konusu geleceğe oldukça yaklaştığımızın işaretleri her gün biraz daha fazla kendisini gösteriyor. Bugün Google Duplex gibi cebimize girmiş yapay zekaların, bizim yerimize restoranı arayıp, gerçeğinden ayırt edilemez bir ses ve tepki şekliyle rezervasyonumuzu gerçekleştirdiği bir dönemin içindeyiz. 
Ne zaman olur kestirmek güç lakin bir noktada bu yapay zekaların benlik kazanacağını, duygular edineceğini, düşünmeye başlayacaklarını tahmin etmek zor değil. Bu korku belki de bizleri bu yönde çok fazla eser üretmeye itiyor. Önemli olan; Detroit: Become Human bu konu hakkında sorulmamış herhangi bir soru sorabiliyor mu o aslında... 


ROBOTLARIN HAK ARAYIŞI 

Androidlerin insan yardımcısı olarak konumlandırıldıkları ancak bunun da ötesine geçerek köle gibi kullanıldıkları bir yakın gelecekteyiz. Kendi yapay zekalarına sahip olan bu androidler, gerek günlük işlerde gerekse de önemli meslek gruplarında aktif bir rol alarak insanların hayatını kolaylaştırıyor. Kimisi bulaşıktır, çamaşırdır ev işlerine koştururken, kimisi ise toplum asayişini sağlamakla sorumlu olabiliyor. Ancak kendilerine bu kadar yetenek ve kişilik vermemize rağmen, bize son derece yakışacak bir şekilde haklarını vermeyi unutuyoruz elbette insanoğlu olarak. İnsan gibi görünen, insan gibi düşünen ve insan gibi yaşayan bu androdiler, ikinci sınıf “insan” muamelesi görüyor. Oyun da büyük pencereden bakıldığında, androdilerin haklarını alma mücadelesine odaklanıyor zaten. Bir şekilde zihinlerindeki perde açılan bazı androidler bir aydınlanma yaşıyor ve içinde bulundukları durumu sorgulamaya başlıyor. Bu sorgulamanın ardından 


AYIN 
OYUNU 


da isyanlar ve ayaklanmalar kendisini gösteriyor. Bu bağlamda oyun; parmak basmak istediği konuları anlatırken 1954 yılında gerçekleşen siyahilerin Sivil 

Haklar Hareketi'ni kendisine örnek aldığını net bir şekilde hissettiriyor. Bu yüzden de Detroit: Become Human'ın ilginç bir “yapay zeka bilinçlenmesi” hikayesi olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Daha önce büyük oranda robotların kontrolü ele geçirerek savaş ilan etmesi düsturuyla anlatılan bu konsepti bir sivil hak arayışı şeklinde ele almak hiç de fena olmayan bir fikir olmuş. Bunun işlenişinde ve bağlanma noktalarında bazı sıkıntıları var ancak klişe bir konuyu elinden geldiğince orijinal bir fikirle anlatmaya çalışması dahi oyunu kıymetli kılıyor bize göre. 


KLASİK OUYANTIC DREAM ANLATIMI 

Oyun üç android karakter üzerinden anlatıyor hikayesini; Connor, Kara ve Markus. Herhangi bir Ouantic Dream oyunu oynadıysanız işlenişin nasıl olduğunu tahmin edebilirsiniz. Oyun boyunca karakterler arasında gidip geliniyor, sürekli olarak kısa bölümlerden oluşan sekanslar işleniyor ve verdiğiniz kararlar üzerinden oyunun gidişatı şekilleniyor. Connor, söz konusu android ayaklanmasını inceleyen dedektiflerden bir tanesi. Android olmasının da desteğiyle, olay yerinde yaşananları gözünde fiziki olarak canlandırabilme gibi yetenekleri bulunuyor. Ancak oyun içinde onu değerli kılan, bir insan partnere sahip olması. 
Android-insan ilişkisinin ne kadar ince bir çizgi üzerinde dans ettiğini görebilmemiz adına en faydalı diyaloglar buradan çıkıyor. Kara ise bir evde bakıcı pozisyonunda bulunuyor ve olaylar kendisi ile birlikte evin küçük çocuğunu sıkıntılı durumlara sürüklüyor. Kara, özellikle androidlerin nasıl köle pozisyonunda görüldüğünü anlamak adına kullanılan bir karakter. Markus ise oyunun düğüm karakteri. Kendisiyle ilgili söyleyebileceğimiz 

pek çok şey, oyunun hikayesini açık edebileceğinden değinmeyeceğiz. Ancak android ayaklanması konusu çoğunlukla Markus üzerinden hayat buluyor... 


Diyalogların tek bir kelime altında seçenek olarak sunulmasını hiç sevmedik. Çoğu zaman söylemek istediğimiz şeylerle hiç alakası olmayan sonuçlar ortaya çıkabiliyor. 


CHOOSE BY PERFORMING sg THE RIGHT MOVEMENT p.L, 54“ 


AN RO! 


Neden bilmiyoruz ancak, hem kamera kontrolü hem de eylemleri aynı çubukla gerçekleştiriyorsunuz. Grim Fandango'dan beri bu kadar zorlanmamıştık hareket ederken. 


Diğer karakterler işin duygusal boyutu için önem taşırken, Connor içeriği de zenginleştiriyor. 
Batman benzeri bir şekilde olay yeri incelemesi yapmak ve davaları çözmek pek güzel. 


GERÇEKTEN ETKİ YARATAN SEÇİMLER 

Elbette bu bir Ouantic Dream oyunu olduğundan ve tanıtımlar boyunca en çok bu konunun üzerinde durulduğundan, seçimlerin ne denli başarılı bir şekilde işlendiğinden bahsetmemiz gerekiyor. Yapılan seçimlerin oyunun gidişatını değiştirmesi konsepti oyuncuları oldukça çeken bir durum. Ancak pek çok oyunda (Telltale sözümüz sana), alınan kararların gidişatı “değiştiriyormuş gibi” görünmesinden öteye gidilemiyor ne yazık ki. İşler dönüp dolaşıp aynı sonuca vardığında, yaptığımız seçimlerin de hiçbir kıymeti kalmıyor haliyle. Burada ise seçimlerin etkisi üzerinde ciddi bir başarı elde edilmiş bizce. Zaten oyun belirli kararlar aldığımız parça parça bölümlerden oluşuyor. Bu kararların etkileri hem o bölüm içinde kendisini gösteriyor, hem de oyunun ilerleyen kısımlarını da ciddi şekilde değiştiriyor. Hatta öyle ki, oyunda bir de “yapılabilecek neler vardı, sen hangisini yaptın” şeması bulunuyor. İstediğiniz zaman açıp bakabildiğiniz bu şema sayesinde ne kadar fazla seçeneğin bulunduğunu ve ihtimallerin ne seviyede dallanıp budaklanabildiğini görebiliyorsunuz. Bu; oyunun içerik zenginliğini anlamamız açısından faydalı olmakla birlikte, oyun keyfini de baltalayan bir tercih olmuş ne yazık ki. Çünkü günün sonunda oyun bir deneyim, kendi kararlarımızla hikayeye yön veriyoruz. Sürekli olarak dönüp; “Ama bunu da yapabilirdin” diye gözümüze sokulması, yaşamakta olduğumuz deneyimi sahiplenmemize engel oluyor. En azından bu şema kapatılabilir olabilirdi sanki ve sorun büyük ölçüde giderilirdi böylelikle... 


TAHMİN EDİLEBİLİR HİKAYE 

Ne yazık ki oyun mükemmel olmaktan oldukça uzak bir seviyede. 

Her ne kadar iyi bir hikayeye ve ilgi çekici bir işlenişe sahip olsa da, 

çok önemli kusurları da barındırıyor bünyesinde. En büyük günahı 

ise, kamera ve eylem görevini aynı çubuğa atamış olması. Yani etrafa bakmak için de, bir aksiyonu gerçekleştirmek için de aynı çubuğu kullanıyorsunuz. Bu da bir şeyi almak isterken tavana bakmanıza, 

hızlı hareket etmeniz gereken durumlarda saçma sapan aksiyonlar gerçekleştirmenize neden oluyor. Yapımcı ekip böylesi bir acemiliği nasıl göstermiş anlamak mümkün değil inanın ki. Oyunun bir başka kusuru; her ne kadar yapay zeka-insan ilişkisini ilginç bir yönden ele alsa da, her şeyi son derece tahmin edilebilir bir şekilde icra etmesi. Oyunun büyük 


Kara, oyunun boğazımızı düğümlemeyi amaçladığı kısımlar için kullanılıyor. Tam bir köle muamelesi görmesi yetmiyormuş gibi, bir de korumaya çalıştığı bir kız çocuğu var yanında. 


bölümünde birazdan ne yaşanacağını ve hatta sonunda nasıl bir noktaya bağlanacağını kestirebiliyorsunuz. Hikayenin bu denli kör göze parmak olması bizim oyun deneyimimizi ciddi ölçüde olumsuz etkiledi ne yazık 

ki. Ama diğer taraftan da teknik anlamda oyunun harikalar yarattığını belirtmemiz gerekiyor. Grafikler mükemmel, yüz animasyonları muazzam, ışıklandırmalar dillere destan... Uzun zamandır PS4 üzerinde oynadığımız en güzel görünen oyunun Detroit: Become Human olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 


DAHA İYİSİNİ BEKLEMİŞTİK 

Şurası bir gerçek ki; kontrolü ele geçiren yapay zeka hikayelerini seviyoruz. Bu yüzden Detroit: Become Human tartışmasız pek çok insan için albenisi yüksek bir oyun olacak. Hele de köleleştirilmiş androidlerin, duygular edinerek sivil haklarını talep etmesi gibi bir yaklaşım söz konusu olduğu düşünülünce. Buna rağmen üzülerek oyunun Ouantic Dream standartlarının altında kaldığını da kabul etmemiz gerekiyor. 


YAPIM - DAĞITIM 


- GUANTIC DREAM 
- SONYINTERACTIVE ENTERTAINMENT 


PLATFORM 


- PSA 


PUANLAMA 
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İÇERİĞİ NE OLURSA 
OLSUN, OYUNCULARIN 
DUYGULARINA 
DOKUNABİLMEYİ 
BAŞARMIŞ OYUNLAR 
BİR ŞEKİLDE DİKKAT 
ÇEKİYOR. KENDİ 
EYLEMLERİMİZ VE 
KARARLARIMIZLA 
OLUŞAN DUYGU 
DEVİNİMLERİ 
ÜZERİMİZDE CİDDİ 
ETKİLER BIRAKIYOR. 
BU İŞİ EN İYİ YAPAN 
FİRMALARDAN 

BİRİ OLAN 11 BIT 
STUDIOS'UN YENİ 
OYUNU FROSTPUNK DA 
BU KONUDA BİR 
İSTİSNA DEĞİL 


Turgut UÇ 
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Kış geldi! 


rosipunk 


CD Projekt gibi taraflı tarafsız herkes tarafından takdir toplamış bir firmada görev almış insanların ayrılarak kurdukları 11 bit Studios'u kitlelere ulaştıran yapım This War of Mine olmuştu. Yapısal özellikleri tamamen bir yana, insanlık tarihinin gördüğü en karanlık olaylardan biri olan Saraybosna Kuşatması'nı konu alması dahi oyunun dikkatleri çekmesine yeterli olmuştu. Ancak bunun da ötesinde; diğer tüm savaş oyunlarının aksine cephede koşturan askerlere değil, savaştan aslında en çok etkilenen kişiler olan sivil halkın yaşadıklarına odaklanmasıyla bam teline dokunmayı başarmıştı. Savaş sırasında insanların hayatta kalabilmek adına neler yapabileceğini, ne denli zor kararlar almak zorunda kaldıklarını, güçlüklere 

göğüs gerip hayatta kalabilseler bile insanlıklarını nasıl kaybedebileceklerini çok sert bir şekilde gözler önüne seriyordu oyun. İşte bu “ton” sayesinde, mekaniksel anlamda bilmediğimiz hiçbir şey ortaya koymamasına rağmen aklımızdan çıkmayan bir oyun olmuştu. 
Frostpunk'ın yapmaya çalıştığı şey de buna çok benzer aslında. 


SOGUKBİR KIŞ AKŞAMI... 

Bu kez çok daha farklı, kurgu bir hikaye var elimizde. 
İnsanlığı hiç de beklemediği bir anda global soğuma vurur ve bunun neticesinde de buzul çağı kapıyı usulca tıklatır. 
Her şeyin bir anda buz kesmesiyle birlikte bildiğimiz şehir düzeni son bularak, yerini kraterler içine kurulmuş yerleşkelere bırakır. Hayatta kalmak için elzem görünen ısıyı sağlamak adına dev jeneratörler inşa edilir ve bu jeneratörlerden bir tanesini de, yalnız başına beklerken küçük bir keşif grubu bulur. Derhal bu bölgeye yerleşme kararı alırlar ve biz de ekibin lideri olarak yönetim sorumluluğunu üstleniriz. Görebileceğiniz gibi yapımcılar bu kez kendi çıkarlarını gözeten bireyler üzerinden 

değil, toplumun refahı üzerinden bir hikaye anlatmaya çalışıyor. Oldukça küçük başlayan yaşam alanımız yeni insanların gelmesi ve zor da olsa yaşanan geliştirmelerle 


birlikte genişledikçe, sorumluluğumuz da aynı hızla büyüme gösteriyor. Bir anda ekip liderinden şehir yöneticisine uzanan bir yolda buluyoruz kendimizi ve bu da insanlar rahat uyuyor mu, karınları tok mu, sıcak bir yuvaya sahipler mi gibi soruların beynimizi kemirmesine neden oluyor. Temelde baktığımız zaman Frostpunk; hayatta kalma mekaniklerine sahip bir şehir kurma oyunu aslında. Ancak nasıl ki This War of Mine duygusal tarafıyla muadillerinden ayrılıyorduysa, aynı şeyi Frostpunk da yapıyor. Diğer tüm şehir kurma oyunlarında da kaynak topluyor ve insanların ihtiyaçlarına uygun binalar inşa ediyorduk. Ancak burada aldığımız her kararın sonuçlarıyla da mücadele etmek durumunda kalıyoruz. Bir kere karşımızda önlenemez bir şekilde gelmekte olan acımasız bir soğuk gerçeği var. Hava giderek daha da fazla soğuyor ve şehrimizi bu gerçeğe uygun inşa etmemiz gerekiyor. Bunun için jeneratörün daima çalıştığından emin olmalıyız. Jeneratörün çalışması için de kömür toplamalıyız. Kömür toplamak için insan gerekli, ozaman soğukta çalışmak zorundalar. 
Hastalanacaklar, ölecekler ve buna rağmen daha da fazla çalışacaklar. Günün sonunda jeneratör çalışmaya devam edecek ancak sıcaklık kaybedilen insanlığı geri getirmeyecek... 


DOGRU BİR CEVAP YOK! 

Oyun; verdiğiniz her kararın bir sonucu olmasını ve sizin de bu sonuçlarla yüzleşmenizi istiyor. Oyun sonunda -150 gibi okurken bile ilikleri donduran bir sıcaklıkla mücadele etmek zorunda kalınacağı için, jeneratör ve şehrin stabil bir sıcaklığa sahip olması son derece önemli. Ancak şehrin ayakta durması için kömüre, oduna, gıdaya ve demire ihtiyacınız var. Bunu kim toplayacak? Elbette insanlar. 
Elinizdeki insan sayısı belli olduğundan dışarıdan gelenlere kapınızı açmak zorunda kalacaksınız. Bu insanlar belki hastalık getirecekler, kelle başı ihtiyaç duyulan barınak da cabası. İçeri almamayı da seçebilirsiniz elbette ancak 


Oyuna başladığınızda yalnızca merkezde bir ısı jeneratörü ve çevresinde birkaç bina oluyor. Ancak 


finale geldiğinizde bu kraterin içini tamamen doldurmuş oluyorsunuz. 


Protest 


Facing stârvatlon 


LET'S TRY TO SORT IT OUT 
WE CAN DO EVEN BETTER 


MAYBE LATER 


Verdiğiniz uzun vadeli kararların yanında, anlık olaylarla da karşılaşacaksınız. Halkınız açlıktan 


kırılırken, kışı çıkarmak için bazılarını ölüme mahkum etmeniz gerekebilecek. 


bu kez de şehrinizdeki insanların kurtuluş için sahip oldukları umut kırıntılarına büyük bir darbe indirmiş olacaksınız. Ayrıca yeterli sayıda insana sahip olmadığınız için madenlerde çocukların da çalışması gerektiğine yönelik bir kanunu çıkarmaya hazırlansanız iyi edersiniz. 
Kısacası; Frostpunk oldukça gri bir oyun. Hiçbir kararınız tamamen doğru değil ve hepsinin sizi üzecek sonuçları bulunuyor. 


İNSANLIĞI YAVAŞ YAVAŞ KAYBETMEK 

Oyunda halkınızın mevcut ruh halini yansıtan Huzursuzluk ve Umut olmak üzere iki adet gösterge bulunuyor. Aldığınız kararlar bu göstergeleri olumlu veya olumsuz anlamda sürekli olarak etkiliyor. 
İnsanların umudunu tamamen kaybetmesine ve huzursuzluğun tavan yapmasına engel olmalısınız. Eylemlerinizin hiçbir zaman tamamen doğru olmayacağını belirtmiştik. Örneğin şehrin dışına ihtiyacınız olan malzemeleri toplamaları ve yeni bölgeler aramaları için keşif birlikleri gönderiyorsunuz. Bu birlikler yolculukları sırasında yardıma ihtiyacı olan kişilere denk gelebiliyor. Şehrin insan gücüne destek olmaları 

için keşif birliğinizin bu insanlara eşlik etmelerini isteyebilirsiniz. 
Ancak bunu yaptığınız taktirde şehrin ihtiyaç duyduğu malzemeleri toparlayamayacaklar. Aksine karar verseniz, bu kez de insanları ölüme terk ettiğiniz için halkınız ciddi anlamda umudunu kaybedecek. 
Kısacası evet, seçeneklerle karşılaştığınızda doğru bir cevap elde edemeyeceksiniz. Hangisinin şehriniz için “daha az kötü” olduğuna karar vermek zorunda kalacaksınız. 


ZOR ANLAR, ZOR KARARLAR GEREKTİRİR 

Ancak ne yaparsanız yapın bir noktada işler raydan çıkacak ve çok ciddi kararlar almak zorunda kalacaksınız. Yayınladığınız kanunlarla kendini gösteren bu ciddi kararlar, sizin nasıl bir yönetici olacağınızı belirleyecek. Oyunun sunduğu imkanlar dahilinde ya dini sömüren 

bir faşist, ya da demir yumruğunu indirmekten çekinmeyen bir diktatör olacaksınız. İnanç, umudunu kaybetmiş olanların göstermelik olarak karnını doyuracak. Huzursuzluk çıkarmak isteyenlerse sırtlarında bekleyen kırbacın korkusundan çekinmeye başlayacak. 

Ve giderek sertleşen kararlarınızın sonuçlarını gördükçe içiniz biraz cız edecek. “Biraz” diyoruz çünkü Frostpunk'ın duygusal etkisi This War of Mine kadar yoğun değil. Burada da çok sert ve üzücü olaylarla 


Pürpost 
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Propaganda Gt 


# SIGNED 


Emin olun bir süre sizler de herkesin mutlu olmasına çabalayan bir yönetim sergileyeceksiniz. 
Ancak soğuk kapıyı çalınca yumruğunuzu masaya vurmak zorunda kalacaksınız. 


Şehir dışına yolladığınız keşif birlikleri büyük önem taşıyor. Hem size ihtiyaçlarınızı buluyorlar, hem de yeni yerler keşfederek teknolojik ilerlemelere imkan sağlıyorlar. 


karşılaşıyorsunuz ancak her şey, kim olduklarını dahi bilmediğiniz halkınızın başına geliyor. Empati kurmanıza neden olabilecek bir karakter bilgisine sahip olmadığınız insanlar, bir noktadan sonra arada kontrol ettiğiniz sayılardan ibaret olup çıkacak. Bu da oyunun dokunmayı amaçladığı bam tellerini ekseriyetle kaçırmak zorunda kalmasına neden olmuş ne yazık ki. 


NE GÜZEL SÜRPRİZ OLDU BÖYLE 

Fakat oyunun o kadar harika bir atmosferi var ki, belki de başka hiçbir şey umrunuzda olmayacak. Grafikler ve sanat yönetimi soğuğu olabilecek en iyi şekilde yansıtırken, müzikler birçok noktada adeta şov yapıyor. 
Özellikle final anlarında, sıcaklık artık önlenemez bir şekilde düşerken müzik öyle bir giriyor ki, transa geçip yalnızca ekranda olup bitenleri izlerken buluyorsunuz kendinizi. Kısacası; Frostpunk beklentilerin çok üzerine çıkan son derece başarılı bir oyun olmuş. “Yoğun” oyunları seven herkese gözümüz kapalı tavsiye ederiz. 


YAPIM - DAĞITIM 


- 11BIT STUDIOS 
- 11BIT STUDIOS 


PLATFORM 


- PC 


PUANLAMA 


FİYAT i il 
50 TL (STEAM) 
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İÇERİĞİ İLE ADETA TÜM 
ZOMBİ KÜLLİYATINA 
SAYGI DURUŞU 
SERGİLEYEN İLK STATE 
OF DECAY OLDUKÇA 
BÜYÜK BİR HAYRAN 
KİTLESİ ELDE ETMİŞTİ. 
THE WALKING DEAD 
SEVDALILARININ 
YAŞAMAYI ARZU 
ETTİKLERİ O TANSİYONU, 
SERİNİN KENDİ İSMİNE 
SAHİP OYUNLARINDAN 
BİLE DAHA İYİ ORTAYA 
KOYMASI ZATEN 
BAŞARIYI GETİRMİŞTİ. 
ŞİMDİ TEK YAPMASI 
GEREKEN, YAPTIĞI 

HER ŞEYİ DAHA İYİ 
YAPABİLMESİ SADECE 


Turgut UÇ 


LOG / HAZİRAN”18 


Hatalı zombiler! 


dilate Di Decay ? 


State of Decay 2'yi oynamaya başladığımız andan itibaren sektörün genel bir problemi zihnimizden bir türlü çıkmadı. Erken erişim kültürünün giderek daha fazla yaygınlaşması ve vaktinde çıkan oyunların dahi sırtını yamalara yaslamaya alışması nedeniyle sürekli olarak tam anlamıyla bitmemiş oyunlarla karşılaşıyoruz. 
Daha önce de birkaç kez dile getirmiş olduğumuz 

gibi; firmaların oyuncuları gönüllü test uzmanı olarak kullanması ve aldıkları geri bildirimlere göre oyunu düzeltmeleri bizce büyük bir saçmalık. Parasını verip satın aldığın oyundan keyif almak isterken, keyif alabilmek adına ulaşması gereken nokta için çabalıyor olmak biraz abesle iştigal. “Zaman içinde çıkacak yamalarla oyun iyi bir hale gelecektir” cümlesini o kadar fazla kurar olduk ki, oyunların sağı solu dökülerek yarım yamalak bir şekilde piyasaya sürülmesi normalleşmeye başladı. State of Decay 2 için de durum bundan farklı değil. Oyunun her yerinden hata fışkırıyor, yapılmak istenen pek çok şeyin yetiştirilemediği belli oluyor 

ve zaman içinde iyi bir hale gelebileceği her yerinden anlaşılıyor. Ve biz bundan çok sıkıldık artık gerçekten... 


ZOMBİDEN BÜYÜK SIKINTILAR 

Lakin gelin biz oyunun olduğu haline odaklanalım. State 

of Decay 2, tıpkı ilk oyunda olduğu gibi postapokaliptik bir dünyada geçiyor. Zombi istilası ile yerle bir olmuş yerleşik hayat düzeni içinde, insanlar ellerinden geldiğince hayatta kalmaya çalışıyor. Ki bu da oyunun türünü ortaya çıkarıyor zaten. State of Decay 2 bir hayatta kalma oyunu. Ancak diğer pek çok hayatta kalma oyununun aksine, bu kez bireysel olarak değil topluluk halinde hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bir güvenli ev inşa ediyor, içine insan topluyor ve “Bugün de ölmedim anne” diye mırıldanarak uykuya dalıyoruz. Nasıl ki The Walking Dead bir zombi hikayesi olmasına rağmen aslında en büyük tehdit ölülerden ziyade yaşayanlarsa, burada da zombilerden daha önemli sıkıntılarınız bulunuyor. Bir kere oyunda başarısız olmanıza 


neden olabilecek en büyük etken yemek ve malzemeler. 
Zombilerden kurtulmaktan daha çok, yeterli ilaç var mı, karınlar doyacak mı, kırılan malzemeler tamir edilebilecek mi bunları düşüneceksiniz. Ve yeterli sayıda ögeye sahip değilseniz, zombi ısırığı olmaksızın başarısız olacaksınız. 
Tüm bu ihtiyaçlar silsilesi nedeniyle, oyunun büyük kısmı eşya aramakla geçiyor. Bunu olumsuz bir özellik olarak söylemiyoruz, eğer popülasyonu zombilerden oluşan bir dünyada azınlık haline geldiyseniz, günübirlik turlarla eşya avcılığına koşturmanız beklenen bir durum olacaktır haliyle. Zombilerle olan mücadeleleriniz de genel anlamda bu sırada kendini gösterecek zaten. Malzeme bulmak için girilmesi hiç akıl karı görünmeyen binalara girecek, ses çıkarması fazlasıyla muhtemel arabaları yağmalayacak ve bu yolculuklarınız sırasında da bol bol zombi pekmezi akıtacaksınız. Ki işin aksiyon kısmı elzem görünmekle birlikte, olmasa daha mı iyi olurdu diye düşünmeden de edemiyoruz... 


İKİLİ MÜCADELEDEN KAÇINMAK 

İlk oyunun dövüş mekanikleri son derece kötüydü hatırlarsanız. Bu oyunla birlikte belirli bir seviyede gelişme gerçekleştirilmiş ancak hala yeterli düzeyde değil. Zombilerle birebir mücadele etmek hem eğlenceli değil, hem akışkan değil hem de faydalı değil. Bam 

güm saldırmaktansa, gizliliği tercih etmek ve ihtiyaçları sessizce gerçekleştirmek çok daha mantıklı. Gerçekliğe daha yakın olması da cabası. Ancak gizlilik de oyunun sorunlarını tamamen kapatmıyor ne yazık ki. Çünkü bir yerden sonra, sürekli gizlenerek ilerlemek inanılmaz sıkıcı bir hal almaya başlıyor ve hiç yapmak gelmiyor içinizden. Sonuçta farklı farklı durumlara ve ortamlara, farklı amaç ve şekillerle gizlice ilerlemiyoruz. Amacımız hep aynı, engeller hep aynı, yaptıklarımız hep aynı... 

Hal böyle olunca da gerek birebir dövüş olsun, gerek gizlenerek ilerlemek olsun, oyunun zombilerle muhatap ettiği kısımlar büyük oranda sıkıcı olmuş ne yazık ki. 


Tartan Mart ( 


Oyunun en keyifli kısmı bize göre güvenli bölgenizi inşa etme kısmı olmuş. Son derece detaylı bir şekilde özelleştirme yapabiliyorsunuz. Sonra zombiler gelip saldırıyor tabii... 


a ” 
ip NEN, UDKO GN. 
/ vam 
KUMA Yk 
KEL MAYİ 


Şu zombi oyunları artık çeşitlilikte biraz yaratıcılığa gitseler iyi olacak. Her oyunda çığlık atan, ölürken patlayan zombi görmekten sıkıldık. Şaşırtın bizi birazcık! 


Bunun istinası olarak diğer insanlarla olan mücadelelerimizi söyleyebiliriz. Onlarla kapışmak belirli oranda daha keyifli bir deneyim sunuyor. 


EVİM EVİM GÜZEL EVİM 


Oyunun belki de en güzel kısmı güvenli evinizi inşa etme kısmı 


olmuş. Size her anlamda düşman bir dünyada, kendinizi “biraz olsun” 


güvende hissedebileceğiniz yegane yer olan bu bölgeyi oldukça detaylı bir şekilde geliştirebiliyorsunuz. Evinizin yapısı, güvenliği 

ve işleyişi tamamen sizin sorumluluğunuz altında. Daha stabil ve yaşanılası bir ortam için evinizi olabildiğince büyütebilirsiniz ancak bu da daha fazla tehlike altında olacağınız anlamına geliyor. Çünkü ne kadar büyürseniz, o kadar fazla ses çıkarıyorsunuz. Jeneratörler sürekli çalışıyor, artan insan sayısı vır vir susmak bilmiyor, tamiratlar kulak çınlatıyor derken zombilere açık büfe hizmeti verdiğinizi resmen ilan ediyorsunuz. Ancak bu durum, olması gerektiği kadar büyük bir tehdit oluşturmuyor. Çünkü ortalama düzeyde bir evi, 

bir avuç insanla birlikte rahatlıkla savunabiliyorsunuz. Bazen sizin olaya dahil olmanıza bile gerek kalmıyor. Bu da böylesi bir oyundan en çok beklediğimiz şey olan tehlike altında olduğumuz hissini yaşamaktan insanı alıkoyuyor. Bunu yaşayabileceğiniz kısım ise, zombiler yetmezmiş gibi bir de ortaya çıkmış olan kan vebası salgını. 
Bu hastalığa sahip zombiler insanlarınıza karşı en büyük tehdidi oluşturuyor. Kurtulmak için zombi kaynayan belirli bölgelere gidip, salgını taşıyan kalbi yok etmelisiniz. Zaten oyunda ilerlemeniz için amaç olarak görülebilecek yegane durum da bu... 


GÖKTEN HATA YAĞIYOR! 

Oyunun içeriğinden ne kadar bahsedersek bahsedelim, oynamak mümkün olmadıktan sonra çok da bir anlamı kalmıyor. State 

of Decay 2, bizim uzun zamandır oynadığımız en kusurlu oyun olabilir. Oyunda hata bulunmuyor, hatanın içinde oyun bulunuyor. 
Deneyiminiz boyunca o kadar çok hata ile karşılaşacaksınız ki, 

bir yerden sonra eliniz istemsiz bir şekilde oyunu silmeye doğru gidecek. Olmadık yerlerde takılacaksınız, etrafta uçuşan şeyler göreceksiniz, var olmayan ama konuşan uhrevi varlıklarla karşılaşacaksınız, kaplamalar canları istediği şekilde görünüp 


Her şeyin üstüne bir de bölgede kan vebası salgını bulunuyor. Salgından kurtulmak için, belirli bölgelerde bulunan hastalıklı kalpleri yok etmeniz gerekmekte. 


Tahmin edebileceğiniz üzere oyunda ateşli silah kullanmak pek akıllıca bir tercih değil. Susturucu dahi kullansanız sesi duyup gelen zombiler oluyor. 


kaybolacaklar ve bunlardan çok daha fazlasıyla uğraşmak zorunda kalacaksınız. Kimi zaman oyunun tamamen çökmesine neden olan sorunlarla da karşılaşmanız oldukça muhtemel. İşte bu nokta; “Yayınlanacak yamalarla birlikte oyun çok daha iyi bir hale gelecektir” dememiz gereken yer oluyor ancak inanın diyecek yerlerimiz ağrıyor doğrusu. Elimizde olan ürün bu ve State of Decay 2 bu şekilde oynanmayı bizce hak etmiyor. 


UZAK DURMAK EN İYİSİ 

İnkar edecek değiliz, oyunu oynamak pek çok açıdan oldukça eğlenceli. 
Belirli bir noktaya kadar zombilerle mücadele etmek, üzerlerinden arabayla geçmek, özenle kurduğumuz yerleşkemizi korumak keyifli. 
Ancak bir noktadan sonra oyun oldukça sıkıcı bir hal alıyor ve zaten oyunun kendisi hataları sağ olsun o noktaya kadar ulaşmanıza dahi izin vermiyor. İlk oyunun müptelası olduysanız bunu da seveceksinizdir ancak onun dışında şu haliyle kimseye tavsiye etmiyoruz ne yazık ki... 


Ri YAPIM - DAĞITIM 


- UNDEAD LABS 
* MİCROSOFT STUDIOS 


PLATFORM 


- PC, XBOX ONE 


PUANLAMA 
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JURASSIC WORLD'DE 
YAŞANAN TEHLİKELİ 
MACERANIN 
ARDINDAN GEÇEN 

4 YILDA 
DİNOZORLARI 
BAŞKA BİR TEHLİKE 
BEKLEMEKTEDİR. 
İŞİN GERÇEK 
YÜZÜ İSE ÇOK 
DAHA SONRA, 
OWEN GRADY'NİN 
ÖNDERLİĞİNDE 
ORTAYA ÇIKACAKTIR 


Ninsu KAHRAMAN 
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Beklenmedik tehlike 


Jurassic World: Fallen Kinedom 


2015'te yayınlanan Jurassic World'de yaşanan olayların 4 yıl sonrasında geçen Jurassic World: Fallen Kingdom'da hikayenin asıl yüzünü görüyoruz. Geçtiğimiz filmde parkın bulunduğu Isla Nublar, insanlar tarafından terk edilmiş ve bölge dinozorlara bırakılmıştı. Ancak parktaki aktif volkanın oradaki yaşamı tehdit ettiği belirlenince parktaki dinozorları kurtarmak için özel bir ekip kuruldu. Elbette bu ekipte Owen Grady (Chris Pratt) de yer alıyor. Onun yetiştirdiği yırtıcılarda Blue'nun hala yaşadığını öğrenen Grady, tehlikeli göreve atılıyor. T. rex'in de yer aldığı filmde 


lan Malcolm 
(Jeff Goldblum) 


Owen Grady 
(Chris Pratt) 


Claire Dearing 
(Bryce Dallas Howard) 


AYIN FİLMLERİ 


Borg / McEnroe 


1980'lerin efsanevi iki tenisçisinin karşı 


yanda ise Amerika'lı John McEnroe'nun nefes kesen Wimbledon macerası spor tutkunlarına hitap ediyor. 


Gösterim Tarihi: 1 Haziran 2018 
Yönetmen: Janus Metz Pedersen Oyuncular: Shia LaBeouf, Sverrir Gudnason, Stellan Skarsgârd 


BORG 
McENROE 


karşıya geldiği büyük çekişme beyaz perdeye taşınıyor. Bir yanda İsveçli Björn Borg, diğer 


oluşturulan kurtarma ekibinin oraya sadece 

11 farklı türü kurtarmaya gönderilmediği ise kısa 
sürede anlaşılıyor. Kandırıldıklarını anlayan ekip, kurtarılan dinozorların açık artırmayla satıldığını ya da farklı deneylere maruz kaldığını keşfediyor. 
Bu hikaye bir sürü dinozor embriyosu ile kaçan park çalışanı bilim insanı Dr. Henry Wu'nun hikayesiyle birleşiyor. Yeni yaratılmış ilginç türlere de şahit olacağımız film 1997 yapımı 

The Lost World: Jurassic Park'ın temellerinden ilerliyor gibi görünüyor. Fallen Kingdom 

8 Haziran'da vizyondaki yerini alacak. 


KÜNYE 


GÖSTERİM TARİHİ 
08 Haziran 2018 


OYUNCULAR 
Chris Pratt, Bryce Dallas 


YÖNETMEN Howard, Jeff Goldblum, 
J.A. Bayona James Cromwell, 
SENARYO BD Wong 

Colin Trevorrow, TÜRÜ 


Derek Connolly Macera, aksiyon 


Ocean's 8 


Danny Ocean'ın kız kardeşi Debbie Ocean'ın şartlı tahliyeyle serbest kalması beraberinde yeni bir soygun planını getirir. Birbirinden yetenekli 7 kadınla ekibini kuran Debbie'nin gözü Daphne Kluger'ın boynunda taşıyacağı mücevherdedir. 


Gösterim Tarihi: 15 Haziran 2018 
Yönetmen: Gary Ross 

Oyuncular: Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling 


SUMMER 201 
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fox-Disney anlaşması 4 


tehlikede 


Geçtiğimiz aralık ayında Disney'in 

Fox'u 52,4 milyar dolara alacağını müjdelemesiyle beraber Marvel hayranlarını da bir heyecan kaplamıştı. 
Çünkü Marvel Sinematik Evreni'nin en önemli hikayeleri bazı karakterlerin yokluğuyla beyaz perdeye yansıtılıyordu. 
Disney'in yolunu tıkayan bu lisans, firmanın Fox'u bünyesine katmasıyla son bulacaktı. O zamandan beri iki firma da anlaşmanın onaylanmasını bekliyordu. 
Ancak olmaması gereken bir şey oldu 

ve araya Comcast girdi. Comcast şirketi satın almak için 60 milyar dolarlık nakit alım teklifinde bulunmaya hazırlanıyor. 
Amerika hükümetinin AT&T'nin Time Warner satın alımını onaylamasını bekleyen Comcast de kendi hamlesini yapacak. Bu da Marvel Sinematik Evreni'nin geleceğini tehlikeye atıyor. 
Fox'un yönetim kurulu eş başkanı Lachlan Murdoch, şirketin Disney ile ilerlemeyi planladığını açıkladı. Ancak yeni bir teklifin neler getireceğini elbette kestirmek kolay değil. Kısacası Marvel Sinematik Evreni'ne dair tüm hayaller bir anda suya düşebilir... 


> 


Fox satın alımıyla beraber pek çok 
Marvel karakterinin sinematik evrene dahil olması sağlanacak. 


İkinci sezona doğru 


60'ların klasik bilim kurgu dizisi Lost 

in Space'i platforma taşıyan Netflix, beklenen müjdeyi de açıkladı. Legendary Television'un yapımcılığını üstlendiği Netflix orijinal yapımı, 2. sezon onayını kaptı. 
Orijinali toplam 83 bölümden oluşan dizinin ilk sezonu 10 bölümden oluşuyor. Macera ise Robinson ailesinin talihsiz bir olayla uzayda yanlış gezegene inmesiyle başlıyor. 
Uzayda kolonileşme için seçilen ailelerden 


biri olan Robinson'lar sabit rotalarıyla beraber uzay yolculuğuna başladıktan kısa süre sonra beklenmedik bir şey oluyor 

ve ailenin uzay mekiği rotadan sapıyor. 
Sarsıntılı bir şekilde bilmedikleri gezegene inen ailenin çektiği zorluk ise daha ilk saniyeden kendini gösteriyor. Hayatta kalma mücadelesini iliklerinize kadar keşfedeceğiniz dizide ilginç karakterler de size eşlik ediyor. 


AYIN ALBÜMÜ 


CHRISTINA AGUILERA 
LIBERATION 


Christina Aguilera 2012'de çıkardığı yedinci stüdyo albümü Lotus'tan sonra verdiği altı yıllık arayı nihayet sonlandırıyor. Ünlü şarkıcının sekizinci stüdyo albümü Liberation, Demi 
Lovato, Keida, Shenseea, Ty Dolla 
Sign ve 2 Chainz gibi isimlerle iş birliği sunuyor. 


9,99 TL (iTunes) 


HAZİRAN AJANDASI 


RESİTAL 


Müzik tutkunlarını mest edecek bir performans gecesi. 


Joseph Moog 
12 Haziran / Sakıp Sabancı Müzesi the Seed 


İSTANBUL 
KÜLTÜR 
SANAT 
VAKFI 


25.İSTANBUL 


CAZ FESTİVALİ 
25th ISTANBUL JAZZ 


26 HAZİRAN JUNE - 17 TEMMUZ JULY 
2018 li 


FESTİVAL 


25. İstanbul Caz Festivali etkileyici bir programla caz severleri bir araya getiriyor. 


25. İstanbul Caz Festivali 
26 Haziran - 17 Temmuz / İstanbul 


KONSER 


Milky Chance, hayranlarıyla İstanbul'da buluşmaya hazırlanıyor. 


Milky Chance 
27 Haziran / Zorlu Center 
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> Tüm sorularınız için 0216 290 70 69 numaralı ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK telefonu arayabilir, atmabagisla(dtegv.org adresine BAKANLIĞI Me. > : 
mail gönderebilir veya atmabagisla.org 


maa ir - a Pm m mv TUBISAD adresini ziyaret edebilirsiniz. 
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N VT-MAN BİR KEZ DAA EYA 


RDEDE BOY GÖSTERECEK. BİP 


Ge > GEFK / YAKIN PLAN 


BİTİRİMİKİLİ 


Ant-Man ve Wasp 


MARVEL SİNEMATİK EVRENİ'NİN BELKİ DE EN DİKKAT ÇEKMEYEN VE PEK DE UMURSANMAYAN KAHRAMANI GERİ DÖNÜYOR. HEM DE BİR YARDIMCIYLA! 


KEİ LOG / HAZİRAN18 


Nisan ayında vizyona giren Avengers: Infinity War sonrası hayranlar derin 

bir yasa bürünmüştü. Infinity War'un ardından Marvel Sinematik Evreni'nde karşımıza çıkacak ilk film ise Ant-Man and the Wasp olacak. 6 Temmuz'da vizyona girecek olan film öncesi ise hafızamızı biraz tazelemek gerekebilir. Her ne kadar filmin çıkışına bir ay olsa da 2015'teki Ant-Man filminin ardından Civil War'da kısa bir rolde karşımıza çıkan karakteri hatırlamanın tam zamanı. Çünkü bu kez kahramanımızın bir de ekürisi oluyor. 


SCOTT LANG KİMDİ? 

Ant-Man filminin asıl kahramanı Scott Lang'di. Dr. Hank Pym'ın ürettiği ve 

bir süre de karısı ile kullandığı özel teknolojiden faydalanan Lang, kostüm ile istediği gibi küçülüp bir karınca boyutuna inebiliyor ve yine istediğinde büyüyebiliyor. İlk filmde Lang'i normal insan boyutlarını aşarken görmemiştik ancak yeni filmde bunu da göreceğiz gibi. 
Eski bir hırsız olan Lang'in Ant-Man'e 


dönüşmesi ise çaresizlikle başlıyor. Bir süredir Pym'ın göz hapsinde olan Lang önce Pym tarafından oyuna getiriliyor daha sonra da Ant-Man'e dönüşüyor. İlk filmdeki bir diğer detay ise Hydra'nın bu teknolojiyi satın almak istemesiydi. 
Ana kötümüz Yellowjacket'i yenerek tehlikeyi ortadan kaldıran Ant-Man'in kahramanlık hikayesi de tam olarak böyle başlıyor. 


YENİ FİLMİN YILDIZI WASP 

İlk filmin ek sahnelerinde Pym'ın karısıyla geliştirdiği Wasp kostümünün prototipini görmüştük. Pym, kızı Hope'u Wasp'a dönüştürecek o prototipi ise yeni filmde tamamlıyor ve karşımıza muhtemelen Avengers 4'te de göreceğimiz Wasp çıkıyor. Ant-Man'den farklı olarak Wasp aynı zamanda uçabiliyor çünkü kanatları da bulunuyor. 
Hem Wasp'ın hem de Ant-Man'in karıncaları kontrol edebildiğini de ekleyelim. İkilinin yeni filmde bir araya gelişi ise zaman dilimi olarak Infinity 


War öncesi gibi görünüyor. Bu yüzden bu filmin özellikle sonu ve ek sahneleri önem taşıyor. Özellikle ikilinin Infinity War'da yer almaması, o ara dönem zarfında ne yaptıklarının da merak edilmesine sebep olmuştu. Bu filmle beraber bu soruya da yanıt bulabileceğiz gibi. Zira Ant-Man'i 2016'da Civil War'dan sonra bir daha göremedik... Pym, Hope ve Lang'i yeni bir görev için bir araya getiriyor. Ghost isimli yeni bir düşmanın yer aldığı bu filmde, ana kötümüz bir hayalet gibi duvarların arasından geçebiliyor. Hayli zorlu bir görevi üstlenen kahramanlarımıza ilk filmdeki hırsız takımı da yardım ediyor elbette. Ancak bu görev geçmişteki 

bazı sırları da açık edecek gibi duruyor. 
Wasp'ın Avengers'ın bir parçası olup olmayacağı ise bu filmle beraber ortaya çıkacak. Infinity War'un duygusal ve 

şok edici sonunun ardından Ant-Man 

and the Wasp'ın daha eğlenceli ve 

esprili yapısıyla Marvel Sinematik 

Evreni üzerindeki yası da dağıtacağına inanıyoruz. 


PAUL RUDD, FİLMDE SCOTT LANG'İ CANLANDIRMAK İÇİN BİR KEZ DAHA KAMERA KARŞISINA GEÇİYOR. RUOD'A (WASP 
ROLÜNDE EVAMGELINE LILL'T 
EŞLİK EDECEH 
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Westworld j 
Maceraya devam & 


HBO'nun son bombası Westworld nisan ayının son haftasıyla birlikte ekranlara geri döndü. İkinci sezon devam ederken dizinin geleceğine dair önemli bir 

karar alındı. HBO yeni sezona 2 milyon izleyiciyle başlayan Westworld'e 
Üçüncü sezon onayını verdiğini duyurdu. Bu müjdeli gelişmeyi HBO adına Casey Bloys açıkladı. Böylece ilgiyle takip edilen bilim kurgu dizisinin hayranları rahat bir nefes almış 

oldu. Hala ikinci sezon devam 

ettiği için Westworld'ün üçüncü sezonunun ne zaman geleceği 

henüz belli değil. 
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İİ Bi 2 ii Televizyonun en sevilen animasyon zamanın ardından beklentilerimizi İN 

e Belirsizlik serilerinden biri olan Rick and Morty aşan müjdeli haber ortay çıktı. Mi 

ş sonunda yüzümüzü güldüren bir Adult Swim, Rick and Morty'e 

gelişmeyle karşımızda. İlgiyle takip tam 70 bölümlük onay verdi. Rick )— edilen serinin devam etmesine garanti and Morty'nin üç sezonu boyunca A Ya gözüyle bakılırken serinin yaratıcısı sadece 31 bölümü olduğunu göz di NIN JUN Dan Harmon'ın açıklaması herkesi önünde bulundurunca 70 bölümün © 

şaşırtmıştı. Animasyon serinin Adult gerçekten inanılmaz bir rakam olduğu O Swim'den yeni sezon onayı alamamış anlaşılıyor. Dan Harmon ve , olmasına büyük tepki gösterildi. Justin Roiland'ın çalışmalara hızla Bunun üzerine tarafların bir araya başlaması bekleniyor fakat » geldiği ve neler yapılabileceği üzerine dördüncü sezonun ne zaman görüştüklerini öğrendik. Aradan geçen ekrana geleceği henüz belli değil. a. 
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Rambo 5 

Sylvester Stallone, ölümsüz teması bu kez uyuşturucu rollerinden Rambo için yeniden kartelleri. Stallone'un senaryo kamera karşısına geçmeye üzerinde çalıştığı belirtilirken, hazırlanıyor. Rambo 5 yapımcı koltuğunda ise hayli dedikodularının alevlendiği şu tanıdık bir isim olan Avi Lerner günlerde Stallone'u yeniden yer alıyor. Amerika-Meksika bir Browning M2 arkasında sınırını aşan karakterimiz görür müyüz bilemiyoruz Meksika'nın en tehlikeli 

ancak umarsızca hareket ve ölümcül kartellerinden edilen ve kanın gövdeyi biriyle yüzleşmek zorunda götüreceği yeni bir macerayla kalıyor. 2008'den bu karşılaşmamız işten bile yana göremediğimiz John değil. John Rambo'nun yolu Rambo'nun yeni filmde bu 

ise bu kez Tayland'ın çok tehlikeli kartelin başına ötesinde. Stallone'ın çok küçük gelebilecek en kötü şey olduğu bir ihtimal yönetmenliği de konusunda ise muhtemelen üstlenmek istediği filmin ana hemfikiriz. 


“a © 


Yönetmenliğini Guy Richie'nin üstlendiği çok beğenilen Sherlock Holmes serisi yakında beyaz perdeye geri dönmeye hazırlanıyor. Başrolünde Robert Downey Jr. ve Jude Law/'ın 

yer aldığı seri ilk iki filmin ardından sessizliğe gömülmüştü. Zaman zaman yaşanan gelişmeler de bir sonuca bağlanamamıştı. Sonunda üçüncü filmin vizyon tarihi açıklandı. 
Yapımcılığını Warner Bros'un üstlendiği üçüncü filmin 25 Aralık 2020'de vizyona girmesi bekleniyor. 
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The Simpsons 


Rekora 


doymuyor 


EFSANE ANİMASYON 
AMERİKAN TELEVİZYON 
TARİHİNE GEÇMEYİ BAŞARDI 


NES Classic Edition 
Raflara dönüş 


Nintendo'nun retro serisinin bir parçası olan NES Classic Edition, kompakt gövdesi ve 

60 dolarlık fiyatıyla Kasım 2016'da oyuncularla 
buluşturulmuştu. Beraberinde ön yüklü 

30 klasik NES oyununu getiren mini konsol 
uygun fiyatının da etkisiyle çıktığı hafta tükenmişti. Nintendo'nun yeniden üretip ikinci bir partiyi satışa sunmasını bekleyen oyunseverler ise hüsrana uğramıştı. Çünkü mini konsolun üretiminin çok kolay olmadığı belirtilmişti. Şimdi konsol nihayet yeniden piyasadaki yerini almaya hazırlanıyor. Konsol 
29 Haziran'da raflara geri dönüyor. 
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Yılların eskitemediği animasyon seri The Simpsons bir kez daha önemli bir rekorla karşımıza çıkıyor. Aslına bakarsanız yayın hayatına 17 Aralık 1989 tarihinde başlayan bu serinin hala devam ediyor olması bile inanılmaz bir başarı. Şimdiye kadar yaptığı tahminlerle sayısız kez gündeme gelen, 

pek çok farklı rekora imza atan ve değindiği konularla dikkat çeken The Simpsons bu kez Amerikan televizyon tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı. Matt Groening tarafından yaratılan dizi kısa bir süre önce 
29. sezonun 18. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Forgive and Regret aslında animasyon serinin 636'ıncı bölümüydü. Amerikan televizyonunun en uzun soluklu dizisi 


olarak anılan Gunsmoke ise tam 635 bölüm boyunca ekrana gelmişti. İşte Forgive and Regret ile birlikte The Simpsons, Amerikan televizyonunda önemli bir rekor kırmış oldu. 
En çok bölüme sahip televizyon dizisi olarak tarihe geçti. Elbette burada altını çizmek lazım, Amerika'da da gündüz kuşağında 

her gün yayınlanıp çok daha fazla bölüme sahip diziler bulunuyor. Fakat bu rekor sadece haftada bir kez akşam saatlerinde yayınlanan yapımları kapsıyor. Amerika'da prime time olarak anılan saatlerde 

636 bölüm boyunca devam eden bir dizi 
olmak neredeyse imkansız. Bu yüzden 

The Simpsons uzun yıllar boyunca bu rekorun sahibi olacak gibi görünüyor. 


Ön yüklü 30 klasik « 
oyunla gelen konsol kompakt gövdesiyle de gönüllerde taht kuruyor. 
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UYGULAMA REHBERİ) 


Oyunlar 


YENİ GÜNCELLEME 
Fortnite 
4. Sezon yeniliklerine göz at 


... s 


Beğendiğimi Tümünü Gör yeni oyunlar 


Kontrast 
Bulmaca 


Bugün Oyunlar Uygulamalar Güncelleme 


UYGULAMA REHBERİ iPhone Uyculamaları 


ili 


Ur > UYGULAMA / İPHONE 


DESTROY ALL INFECTED 


Last Day on Earth: Survival 


Mobil platformlar için geliştirilen en başarılı hayatta kalma oyunlarından biri. Basit kontroller, detaylı grafikler, kapsamlı içerik sunan Last Day on Earth, çevrim içi sunucular üzerinden oynanıyor. 


(GN EZE 


7.0 VE ÜZERİ 


Faraway 3 


İlk iki versiyonuyla büyük 

başarı yakalayan Faraway 

yeni versiyonuyla karşımızda. 
Bulmacaları çözüp hapsedildiğiniz yerlerden kaçmaya çalışıyorsunuz. 
Beyninizi zorlayacağından emin olabilirsiniz. 


298,4 MB 
7.0 VE ÜZERİ 


Ücretsiz 


Horizon 


Ketchapp tarafından geliştirilen eğlenceli bir yarış oyunu. 
Toplam 100 görev sunan oyunda gizli olanlar dahil 

40 uzay gemisi bulunuyor. 
Ekstra özellikler içeren abonelik de sunuluyor. 


ER LOG / HAZİRANT18 


SketchAR 


Lens Distortions 


iOS platformu için geliştirilen en son efekt uygulamalarından. 


Sadece tek bir konuya, ışık efektlerine odaklanan Lens Distortions uygulaması bunu en iyi şekilde yapmayı hedefliyor. Açıkçası başarıyor da. Bir iki dokunuşla harika sonuçlar elde edebilirsiniz. 


161,8 MB 
9.0 VE ÜZERİ 


© 


Ücretsiz 
K Back Weekly Goal < Special Exercises 

Today's Goal 

Learn 7 New Words 

e 
Progress See History Listening 

Exercises 
1. Week 


May 
13 14 15 16 17 18 19 


O» 


GOAL REMAINS Vocabulary Speaking 


Exercise 


U U 
Ü pey 
“ /4 
- Day Ci 
5 words have been learned yet 


2 words left for reaching 
your goal 


LangBox - Language Learning 

Alper Şenyurt tarafından geliştirilen bir İngilizce öğrenme uygulaması. İngilizce öğrenmek veya geliştirmek için kullanabileceğiniz uygulama sıkıcı olmayan yöntemler sunuyor. Haftalık hedefler sayesinde motivasyonunuzu korumanızı sağlamaya yardımcı oluyor. Mutlaka deneyin. 


10.0 VE ÜZERİ 


© 


Ücretsiz 


Artırılmış gerçeklik teknolojisi sessiz sedasız gelişmeye ve yayılmaya devam ediyor. Apple'ın yazılım desteği sonrasında bu platformda geliştirilen artırılmış gerçeklik uygulamalarının sayısı da 

gitgide artıyor. SketchAR, artırılmış gerçeklik teknolojisini çizime yardımcı olmak amacıyla kullanıyor. Uygulamayı kullanarak ister duvar/tuval ister kağıda çizim yapmak üzere ayar yapabiliyorsunuz. 
Adım adım çizim dersleri içeren SketchAR, akıllı telefonunuzun kamerasını kullanarak ekranda size yardımcı olacak görüntüler oluşturuyor. Kağıda çizim yapacaksanız ortamın iyi aydınlatılmış olmasına ve 


kağıdı hareket etmemek üzere sabitlemeye özen göstermelisiniz. Eğer telefon veya tableti önünüzde duracak şekilde bir standa sabitlerseniz çok daha rahat hareket edebilirsiniz. Endişeye gerek yok, bu gibi ipuçları ve kullanım yönergelerini uygulama size adım adım gösteriyor. 

Çizim yeteneğinizi artırmak veya çizmeye sıfırdan başlamak için ideal. 


9.0 VE ÜZERİ 


Ücretsiz 


RANE' - Minimalist Weather 


Minimalist bir yaklaşımla geliştirilen oldukça şık ve sade bir hava durumu uygulaması. Hava sıcaklığı, bulut durumu, rüzgar, gün doğum ve batımı, nem, yağış tahmini gibi ihtiyaç duyabileceğiniz tüm detayları sunuyor. Yedi gün ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Abonelik gayet ucuz. 


Ücretsiz 


Metadata 


2.2 1/100 


Obscura 2 


Profesyonel bir fotoğraf düzenleme uygulaması olan Obscura ikinci versiyonuyla karşımızda. RAW, JPEG, Live ve derinlik formatlarının yanı sıra yüksek çözünürlükte düşük dosya boyutu sunan HEIC formatında çekim yapmayı sağlayan uygulama tüm profesyonel araçlara sahip. 


11.0 VE ÜZERİ 


22,99TL 
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Sarah Anderson 
Check my thrift shop find 


Hey! Look at what i found at the thrift shop! Ws 


Sign Out 


InPrivate 


EB“ Microsoft e imi 


Exe gağo 


Microsoft Edge 


Microsoft'un en son internet tarayıcısı Edge resmi versiyonuyla Android platformunda. Masaüstü ile mobil arasında anında geçiş, gizli pencere, OR kod okuyucu gibi özellikler sunan tarayıcı oldukça başarılı. Ayrıca kısayollar dahil tüm veriler otomatik eşleniyor. Mutlaka deneyin. 


4.4 VE ÜZERİ 


TUNE RESULTS 
FORZATUNE NE ERE 


TIRE PRESSURE 


MEW TUNE 
SAVED TUMES 


DRIVER TRAİNİNG 


CASTER 


ANTI-ROLL BARS 


Forzalune 7 


Forza Motorsport 7 oyununda daha hızlı sürmek istiyorsanız bu uygulama tam size göre. Hassas ayarlar arasında deliye dönmemeniz için geliştirilen Forzalune 7, aracınızın için optimum ayarları yapmanızı kolaylaştırıyor. Tek yapmanız ayarları belirleyip ileri düğmesine basmak. 


4.4 VE ÜZERİ 


Email Pro 


Akıllı telefonunuzun standart e-posta uygulamasından memnun değilseniz 


için geliştirilen Email Pro uygulaması 


ve kullanışlı bir grafik arayüz sunan uygulama, basit parmak hareketleriyle uygulanan kısayollar sayesinde rahat bir kullanım sunuyor. Aralarında Gmail, Yahoo Mail, Outlook ve Yandex Mail'in bulunduğu popüler tüm e-posta servislerini destekliyor. Otomatik ayar özelliği sayesinde hemen her hesabi zahmetsizce kurabiliyorsunuz. Sıra dışı özellikleri de mevcut. Örneğin günlük 


Orchidaceae e“ 
Bi Anacamptis ag 
(Bameoud) R.M.Bateman, Pridgeon 
EZ EMW.Chas 


Anacamptis coriophora (L.) 
R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase 


Anacamptis laxiflora (Lam.) 
1 n& 


PlantNet Plant Identification 


Fransız araştırma organizasyonları tarafından geliştirilen bir botanik uygulaması. Görsel tanımlama algoritması sayesinde kamerayı kullanarak çiçek veya yaprağının fotoğrafını çektiğiniz bitkinin türünü öğrenebiliyorsunuz. 
Ayrıca bir sosyal ağ da sunuyor. 


KM «o ve üzeri 
<a 


> 
Ücretsiz. 


Find Yemen 


Blank Map Ouiz 


Coğrafya bilginizi eğlenceli bir şekilde artırmak istiyorsanız bu uygulamayı çok seveceksiniz. Adından da anlaşılacağı üzere size etiketleri olmayan boş dünya haritasını görüntülüyor. Ardından teker teker ülkeleri sorarak haritadaki yerini bulmanızı istiyor. 


4.4 VE ÜZERİ 


twitter.com/logdergisi 


işte iyi bir alternatif. Android platformu 


tüm özellikleriyle oldukça başarılı. Sade 


St *- MAN 


güncelleme özelliğiyle çevrim dışı çalışmasını sağlayabilir, uyarı seslerini kişiselleştirebilir, hesap bazlı bildirim ve ses ayarı yapabilirsiniz. 
Email Pro uygulaması gözlerinizi yormamak için gece modu da sunuyor. Üstelik gece modu otomatik olarak aktif hale gelecek şekilde ayarlanabiliyor. Tüm bu özelliklerin yanı 

sıra uygulamayı beğenmezseniz paranızın tamamını 30 gün içinde geri alabiliyorsunuz. 


px 


4.4 VE ÜZERİ 


24 MB 
4.4VE ÜZERİ 


Ücretsiz 


34MB 
41 VE ÜZERİ 


3,99 TL 
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5545 DER$ER. G*İ 
WEEK (Gİ © Ye 


DEĞİŞKEN 
4.0.3 VE ÜZERİ 


Ücretsiz 


© 106 
HAZIRAN 2018 
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İÇERİK DAĞILIMI SAYI 
YUZ YIRMI BIR 

PL AY AYIN ÜRÜNÜ 

HONOR 10 

AYIN OYUNU 


DETROIT: BECOME HUMAN 
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Y41 AYIN SÜRPRİZİ 
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AYIN ETKİNLİĞİ 
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UYGULAMA 
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KAPAK KONUSU 
»Düşük bütçeyle seyahat sanatı 
Uygun fiyata dünyanın dört bir yanını gezmek isteyenler için ipuçlarını AUICK» 


bir araya getiren “travel hacking” akımıyla tanışmaya hazır olun ücretsiz yayınıdır 


PANİK 
BUTONU 


ç GUICK 
YARDIM 


| K7 
e 
KAZA 
YAPTIM, 


Artık tüm asistans hizmetleri, acil durumlarda güvenebileceğiniz Guick mobil uygulamasıyla cebinizde. Uygulamayı indirin, “Fırsatları Yakala” butonuna, ambulans, çekici, çilingir, en yakın eczaneler, anlaşmalı servislere, acil numaralara ve daha bir çok hizmete anında ulaşın. 


GUICK> 


SIiGORTA 


OUICK YARDIM 
0! ©7551 
& 755 


www.guicksigorta.com 


#. Downloadon the | 


GETITON 


i Ouick mobil uygulamasını App Store ve Google Play'den Google Play 


akıllı telefonunuza indirebilirsiniz. 


AppStore | 
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Guick Sigorta 
1 yaşında 


Sigorta sektörünün genç ve dijital markası Ouick birinci yılını tamamladı. Aslında kuruluş çalışmaları ile birlikte bu 3 yıl anlamına geliyor. Özellikle faaliyete geçtikten sonraki süre inanılmaz hızlı geçti. Milyonu aşan poliçe sayısı, sayısız etkinlik ve sponsorluk, sosyal medyada 3 milyonu aşan etkileşim, sayısızı video daha da fazla haber, OBLOG, OSÖZLÜK ve okuduğunuz OMAG. Daha da iyisini hedefliyoruz, bunun için çalışıyoruz. İkinci yılımızda tüm taraflarla daha etkili bir iletişim içinde olacağız. Müşterilerimiz, iş ortaklarımız, sektör ve toplum. Ouick Sigorta'nın kurumsal hedefleri arsında yer alan etkin iletişim sayesinde, daha çok sevilen, sempatik bulunan ve daha da önemlisi itibar sahibi bir kurum olmaya devam edeceğiz. 


AHMET YAŞAR GUICK SİGORTA GENEL MÜDÜRÜ Kuruluş aşamasından itibaren yanımızda olan ve bizim için çok önemli olan tecrübesini ekibe aktaran Ahmet Yaşar Ouick Sigorta Genel Müdürü. Tüm ekibin sevdiği, enerjisi bitmeyen Ahmet Yaşar ile Guick Sigorta'nın daha büyük başarılar yakalayacağını düşünüyorum. 


3 HERMES ÖDÜLÜ 

Ouick Sigorta olarak tüm iletişim süreçlerimizi kurum içinden yönetiyoruz. Bu oldukça yorucu bir süreç ancak karşılığını elde ettiğimiz etkileşim ile alıyoruz. Geçtiğimiz ay ise bununla ilgili güzel bir haber aldık. Ouick Sigorta “Hermes Creative Awards” 
tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 1 Platin, 2 

Altın ödül aldı. İlk ödüllerimizin uluslararası bilinirliği olan bir organizasyondan gelmesi bizleri çok mutlu etti. 


Tatil yaklaşıyor ve bizde içeriğimizi yavaş yavaş bu yönde oluşturuyoruz. Hepimiz ucuz tatil yapmayı isteriz sanırım. Bunu ileri noktalara taşıyan uzmanlar var. Bu sayımızda bunun ilgili güzel bir derlememiz var. İşinize yarayacağını düşünüyorum. 
Bunun dışında keyifle okuyacağınızı diğer içeriklerle sizi 

baş başa bırakıyorum. 


Esen Kalın 


Dr. İsmail KIZILBAY 
Ouick Sigorta Genel Müdür Yardımcısı 


İÇİNDEKİLER 


(e) 
ri 
N 
— 
— 
, 
' 
Ul 


Sosyal medyada. 
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AUICK? 


SiGORTA 


YÖNETİM 
Guick Sigorta adına 
Dr. İsmail Kızılbay 


YAYIN YÖNETİM 
Hybrid Reklam ve Tic. Ltd. Şti. adına 


Genel Yayın Yönetmeni (Sorumlu) 
Volkan Yılmaz 


Haber Müdürü 
Ninsu Kahraman 


Katkısı bulunanlar listesi 
Melis Çalapkulu 

Berk Şenöz 

Ekrem Buğra Büte 

Seda Nur Çınar 

Güney Mermer 

Cenk Ertekin 

Ece Başar 


Yayın Yönetim Adresi 

Hybrid Reklam 

Eski Büyükdere Cd. Maslak İş Merkezi No:37 Kat:5 34398 Maslak/İstanbul 
T: (0212) 256 67 67 

F: (0212) 256 34 33 


Baskı Yeri 

Şan Ofset Matbaacılık 
Hamidiye Mah. Anadolu Cad. 
No: 50 Kağıthane / İstanbul 
T: (0212) 2892424 


Yayın Türü 
Yerel Süreli 
Haziran 2018 - İstanbul 
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Ahmet Yaşar 
Guick Sigorta Genel Müdürü 


OUICK SİGORTA'NIN KURULUŞUNDAN İTİBAREN, MAHER HOLDİNG YÖNETİM KURULU DANIŞMANI OLARAK GÖREV ALAN AHMET YAŞAR, OUICK SİGORTA GENEL MÜDÜRÜ OLARAK ATANDI 


Konuyla ilgili açıklama yapan Ouick Sigorta CEO'su Levent Uluçeçen, Ahmet Yaşar'ın sektörün yakından tanıdığı çok deneyimli 

bir isim olduğunu belirterek, “Sayın Ahmet Yaşar uzun yıllar sektörde en alt kademeden Genel Müdürlük pozisyonuna kadar görev yapmış oldukça tecrübeli bir isim. Bugün Guick Sigorta için önemli bir tarih. Tam 

Tyıl önce bugün ruhsatımızı alarak faaliyete başlamıştık. Böylesi bir tarihte Ahmet Yaşar'ın Genel Müdürlüğünü açıklamak benim için ayrı bir mutluluk. Geride bıraktığımız yıl içinde önemli başarılara imza attık. Bu başarıların Ahmet Yaşar'ın Genel Müdürlüğü ile birlikte daha da ileriye taşınacağından şüphem yok. 
Kendisini tebrik ediyorum ve kurumumuza, sektöre hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 


AHMET YAŞAR ÖZGEÇMİŞ 

1968 yılında doğan Ahmet Yaşar, Ankara 
Atatürk Lisesi ve Gazi Üniversitesi Uluslararası İktisat Bölümü mezunu. 
Öğrencilik yıllarında muhabirlik, gazete temsilciliği ve yerel gazete yayımcılığı 

ile iş hayatına başladı, eş zamanlı olarak üniversite yıllarında 1989 yılında sigorta acenteliği ile girdiği sigorta sektöründe Adana ve Ankara'da Bölge Müdürü, koordinatör ve 2006 yılından sonra İstanbul'da Genel Müdür Yarımcısı ve Genel Müdür olarak, hayat dışı tüm branşlar başta olmak üzere, bölgeler, teknik, hasar, IT, reasürans, iş ve ürün geliştirme tarafında poliçe wording, mevzuat, hasar yönetimi ve tasfiyesi 

ile hayat, BES alanlarında 30 yıla yakın sigortacılık deneyimine ulaştı. Profesyonel iş hayatıyla birlikte, sivil toplum ve mesleki dayanışma faaliyetlerini eş zamanlı sürdürdü, sektörün tüm branş ve alanlarında her türlü pozisyonda sorumluluk aldı. 


Üyelikler: 
- GENÇ SİGORTACILAR DERNEĞİ 
Ankara Şubesi - Yönetim Kurulu Başkanı - SİGORTA TATBİKATÇILARI DERNEĞİ - Yönetim Kurulu Üyesi 
- GALATASARAY SPOR KULÜBÜ - Üye 
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Guick Sigorta'ya 
Amerika'dan 3 ödül 


OUICK SİGORTA GELENEKSEL, AMERİKA PAZARLAMA VE İLETİŞİM PROFESYONELLERİ DERNEĞİ'NİN DESTEKLEDİĞİ “HERMES CREATIVE AWARDS” YARIŞMASINDA 3 ÖDÜL BİRDEN ALDI 


1995 yılından bu yana Pazarlama ve 

İletişim alanında başarılı projeleri ödüllendiren yarışmada Ouick Sigorta, Hermes Creative Awards'ı 1 Platin, 2 Gold ödül ile tamamladı. Guick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, ilk yılda elde edilen başarıların bu türde ödüller ile devam ettiğini belirterek, “Pazarlama ve İletişim ilk yılda ağırlık verdiğimiz, farklılık yaratığımız alanlardan biriydi. Sigortalılarımızdan, acentelerimizden, iş ortaklarımızdan son derece olumlu tepkiler alıyorduk. Bu ödüller 


Keli aka Mİ 


ile çalışmalarımızın uluslararası ölçekte beğenildiğini görüyoruz. Özellikle çevrim içi satış sayfamızın aldığı “Sigorta Satışında En İyi Müşteri Deneyimi” ödülü bizim için çok önemli. Bu alanda büyük ödülü aldık. 
Aslında bu ilk katıldığımız yarışma idi ve bunun devamı gelecek” dedi. 


Guick Sigorta, Pazarlama ve İletişim'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Kızılbay ise sigorta sektöründe farklı bir iletişim tarzı oluşturduklarını belirterek, 


“Sürekli tekrarlanan aynı mesajlar, bir mesaj olmaktan çıkar, bir etki yaratmaz, sizi bir yere götürmez. Bu anlamda alışılmışın dışında bir iletişim planı uyguladık. Daha anlaşılır, hedeflediği kitle ile aynı dili konuşan, sempati ve merak uyandıran bir üslup tercih ettik. Bu yaklaşımı belki de 

en çok çevrim içi satış sayfamızda 

dikkate aldık ve Platin ödül oradan geldi. 
Üniversite öğrencilerine, müşterilerimize ve acentelerimize dağıttığımız bez çantalar ise Gold ödül aldı. Üniversitelerde uyguladığımız, Teoriden pratiğe atlayış serbest isimli sosyal sorumluluk projemiz ise, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi dalında Gold ödül aldı. Aslında bu düzeyde ödül alacak en az 4-5 çalışmamız daha vardı ancak yoğunluktan başvurularını yapamadık. dedi. 


Çevrim içi satış sayfasının sürekli olarak yenilendiğini, düzenli olarak iyileştirmeler yapıldığını söyleyen Ouick Sigorta, Dijital Kanallardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey, “Çevrim içi satış kanalımızın, “Sigorta Satışında En İyi Müşteri Deneyim' dalında büyük ödül alması bizleri çok mutlu etti. Teknolojiyi de en iyi şekilde kullanarak tüm dijital kanallarımızda en iyi müşteri deneyimini sağlamak için sürekli çalışıyoruz ve iyileştirmeler yapıyoruz. En önem verdiğimiz konuda, çalışmalarımızın böylesi bir ödül ile karşılık bulması harika. Halen istediğimiz ve hayal ettiğimiz noktada değiliz ve çalışmaya devam ediyoruz. 
Sitemizin bu alanda referans olacak düzeyde olması bizim için çok önemli” dedi. 1995 yılından bu yana verilen Hermes Ödüllerine bugüne kadar 100 farklı ülkeden 
200 binin üzerinde başvuru yapıldı. 


GUICK SİGORTA, PAZARLAMA 
VE İLETİŞİM'DEN SORUMLU 
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 

OR. İSMAİL KIZILBAY 
“GELECEK YIL DAHA FAZLA 
ÖDÜL İLE KARŞINIZA 
ÇIKACAĞIZ.” DEDİ 
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Sosyal medya üzerinden ticaret yapacaklara tavsiyeler 


SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI ÜZERİNDEN E-TİCARET YAPAN KÜÇÜK ÖLÇEKLİ GİRİŞİMLERİN SAYISI BİR HAYLİ FAZLA. SİZ DE BU YOLA KOYULMAK İSTİYORSANIZ TAVSİYELERİMİZE KULAK VERMENİZDE FAYDA VAR 


ECE BAŞAR 


© $ HAZİRAN 2018 


Sosyal medya platformlarının gittikçe artan kullanıcı sayısı e-ticaretin de genişlemesine fırsat veriyor. Bu sayede birçok kişi hobisini kazanca dönüştürme hayaliyle sosyal medya üzerinden satış yapıyor. Siz de bu kervana katılmak isteyenlerdenseniz tavsiyelerimize kulak verin. Aktif kullanıcı sayısı 500 milyona yaklaşan Instagram'da kıyafetten bijuteriye, ayakkabıdan güzellik malzemelerine, el yapımı işlerden antikaya birçok kategoride ticari hesaplar mevcut. Herkesin ortak bir amacı var: Para kazanmak. Bu amaçla yola çıkan her işletme için (ister dijital ortamda, ister geleneksel yöntemlerle satış yapsın) en önemli şey güven kazanmak. Ticarette hataya yer yok! Bu nedenle planlı hareket etmeli ve akıllı davranmalısınız. 


NE YAPACAGINIZA KARAR 
VERMELİSİNİZ 

İşlek bir caddede dükkan açacak kadar büyük bir bütçeye sahip değilseniz sosyal medya üzerinden ticaret yapmak mantıklı olacaktır. Yapacağınız ilk iş, kendinize ticari bir hesap açmak olmalı. 
Ardından hedef kitlenizi belirlemeniz gerekir. Hedeflediğiniz kitlenin alışkanlıklarını bilmeli, hangi sıklıkla sosyal medyayı aktif kullandıklarını ve alışveriş yaptıklarını öğrenmelisiniz. 
Bunlara ek olarak, tabii ki hedef kitlenizin zevkleri konusunda da bilgi edinmelisiniz. Bir sonraki adım sizinle aynı ürünleri satan, rekabet halinde olduğunuz hesapları incelemek. Fakat incelediğiniz hesaplar sadece en çok takip edilenler olmamalı. Takipçi sayısı düşük hesaplara da bakmalı, onların düştükleri hatalara düşmemelisiniz. 


Bu işlemler tamamsa içerik geliştirme konusuna yoğunlaşmalısınız. 
Paylaşılacak her görsel, şablon ya da video, amacına uygun hazırlanmalı. 
Mutlaka profesyonel çekimler yapmalı, düşük kaliteli görsellerden uzak durmalısınız. 


NEYİ, NE SIKLIKTA 
PAYLAŞACAKSINIZ? 

Her gün, çok sayıda ürün paylaşmak takipçilerinizi sıkabilir. Bu nedenle 

ilgi çekici, günün anlam ve önemine dair içerikler geliştirmekte de fayda var. Bunlar anket de olabilir, hediye çekilişleri de... Profilinizi eksiz bir şekilde hazırlamak; online mağazanız için bir isim ve İogo belirlemek, iletişim bilgilerini müşterilere sunmak çok önemli. Bu bilgiler arasına satışını yaptığınız ürünlerin bilgilerini de eklemeyi unutmayın! “Her şey tamam” diyebilmeniz için elinizde 

en az bir haftalık içerik ve görseller hazır bulunmalı. Bu içeriklerin de ilgi çekici ve etkileşim yaratacak türden olması gerekiyor. Beğeni sayısını ve yorumları arttırarak güven inşa etmek mümkün. Unutmayın, markaların tercih edilmelerindeki en önemli etken tüketicilerin markaya sempati duyması. 


Instagram'da hashtag'lerle de arama yapıldığı için içeriklerinizde hashtag kullanmaya özen gösterin. Fakat her kelimeyi de hashtag yapmayın! 


İŞİNİZİ KOLAYLAŞTIRACAK İKİ 
SISTEM: SHOPIER VE İYZİCO 
Shopier ve iyzico, Instagram dahil birçok sosyal medya ortamında satış 


yapmayı kolaylaştıran iki sistem. İlk önce 


Shopier'dan başlayalım... Uygulamayı indirip, ücretsiz üye oluyorsunuz. 


Ardından ürünlerinizi satışa çıkarmak için 


her bir ürüne satış linki oluşturuluyor. 
Satışın gerçekleşmesi için takipçinizin 


linke tıklayıp “satın al” butonuna basması 


yeterli. Kredi ve banka kartı seçenekleri bulunan uygulamada ne alıcı ne de satıcı 


zarar görüyor. Her çarşamba, gerçekleşen 


satışların ücretleri hesabınıza otomatik bir şekilde aktarılıyor. 


Gelelim iyzico'ya... Bu sistem de basit bir şekilde oluşturduğunuz ürün linklerini alıcı ile mesaj yoluyla paylaşmanızı ve kolayca ödeme almanızı sağlıyor. iyzilink 


sayesinde internet siteniz olmadan ve bir 


teknik altyapıya ihtiyaç duymadan satış yapabiliyorsunuz. 


BAF&ZB Pazarlama ve İletişim Ajansı ortaklarından Ahu Dayloğlu'na daha 


başarılı bir e-ticaret hesabının inceliklerini 


sorduk. Ürünlerin tanıtımının nasıl yapılması gerektiği konusunda ipuçları paylaşan Dayıoğlu, ürünlerin hitap ettiği hedef kitle özelinde tanıtım çalışmaları yapılması gerektiğini kaydediyor. 
“Instagram görsel ağırlıklı, Facebook ise 


bilgi ağırlıklı pazarlamaya uygundur.” 
diye ekliyor. Takipçilerle güven vermek için telefon numarası, adres ve şirket bilgileri gibi detayların mutlaka profilde yer alması gerektiğini kaydeden Dayıoğlu, ödemelerin de güvenilir sistemler üzerinden yapılması gerektiğinin altını çiziyor. 
Müşteri ilişkilerinde en önemli noktalardan birinin ise hızlı dönüş yapmak olduğunu söylüyor. Marka iletişim çalışmalarının tümünde sosyal medya hesaplarının açık tutulması gerektiğini kaydeden Dayıoğlu, gizli hesapların genellikle kişisel satış yapan kullanıcılara ait olduğunu belirtiyor. Takipçi sayısını ve satış oranını artırmak için doğru takipçi kitlesi elde edebilmek adına hedef kitleye uygun içerikler üretilmesi gerektiğini de ekliyor. Anahtar kelime ve hashtag'lerin doğru belirlenmesi gerektiğini söylüyor. Son dönemlerde micro-influencer'ların başarısına dikkat çeken Dayıoğlu, kitleye 

uygun şekilde birden fazla micro-influencer'la çalışmanın daha verimli olabileceğini de belirtiyor. 
“Reklam ajansları müşterilerin beklentilerini karşılayabiliyor mu?” 
sorusuna ise şu şekilde cevap veriyor: “Maalesef karşılayamıyor. Teknoloji değişse bile, pazarlamanın temel prensipleri ve tüketici psikolojisi hakkında bilgi sahibi olmadan bu süreci doğru şekilde takip etmek ve yönetmek mümkün değil. Günümüzde sosyal medya hesaplarının önemli bir bölümü hiçbir pazarlama temeline dayanmadan hazırlanıp, paylaşımlar yapılıyor. Bu nedenle bir marka danışmanı ile çalışmak ve marka oluşturmanın temel prensipleri hakkında bilgi edinmek oldukça önemli.” 
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Efendi olmayan giremez! 


TÜRK FUTBOLUNUN HALİ HERKESİN MALUMU. FAKAT TÜM BU ÇARPIKLIKLARA TEPKİ OLARAK, İDEALİST FUTBOLSEVERLERİN KURDUĞU ALTERNATİF BİR LİG VAR: EFENDİ LİG! 


2012 yılında Bağış Erten ve Kaan 

Emre Kurtoğlu tarafından temelleri atılan Efendi Lig galibiyet hırsından çok futboldan keyif almayı, rakibine saygılı olmayı ön planda tutan alternatif bir futbol yapısı. Ayazma, Nevizade 

ve Neurosport futbol takımlarının önderliğinde başlayan Efendi Lig, bugün 
13 iddialı takımın mücadele verdiği 

bir organizasyona dönüştü. Bu yıl beşinci sezonunu kutlayan Efendi Lig, futbola gönül vermiş her meslekten onlarca futbolseveri bir araya getiriyor. 
Efendi Lig'in organizatörü Kaan Emre Kurtoğlu spor sevdalısı bir çevre mühendisi. Mesleğinden arta kalan zamanın büyük bir çoğunluğunu 

Efendi Lig'e ayırıyor. Bu görevi gönüllü olarak yapan Kurtoğlu, ayrıca ligde mücadele eden Nevizade takımının 

bir futbolcusu. Kaan Emre Kurtoğlu, Efendi Lig'in varoluş felsefesini şöyle anlatıyor; “Efendi Lig için başta endüstriyel futbola karşı kurulmuş bir organizasyon algısı oluşmuştu. Aslında Efendi Lig endüstriyel futbola karşı değil, endüstriyel futbolun bizden 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EFENDİ LİG'DE TOP 
KOŞTURAN PEK ÇOK ÜNLÜ 
İSİM DE BULUNUYOR. BU AY 

GERÇEKLEŞECEK OLAN FİNAL 
MAÇIYLA LİG TAMAMLANIYOR 


alıp götürdüğü ruhu geri kazandırma amacıyla kurulmuş bir organizasyon. 
Kurtoğlu, Efendi Lig'in günümüzdeki futbolunun insanı spordan soğutan yapısına alternatif olarak var olduğunu ve tüm bu olumsuzlukları ellerinden geldiğince bertaraf edip güzel insanların futbolun tadına varmasını amaçladıklarını belirtiyor: “Efendi Lig'de takımların sahada ve saha dışında vermek istedikleri mesaj futbolun saf duygularla birlikte dış etkenlerin baskısı altında yönetilmeden, efendice ve centilmence oynanabildiğini göstermek.” 
Efendi Lig maçları İstanbul'un en güzel semtlerinden biri olan Beylerbeyi'nin Boğaz manzaralı futbol mekanı Beylerbeyi 75. Yıl Stadı'nda, pazartesi ve salı akşamları oynanıyor. Saat 20.30, 21.30 ve 22.30'da birbiri ardına başlayan maçlar uzatma dakikalarıyla birlikte gece gece yarısına kadar devam ediyor. 


STATÜNÜN ÇİMENTOSU 
CENTİLMENLİK 

Ana kurallar klasik futbol kurallarıyla bire bir aynı. Maçlar nizami saha 


ölçülerinde 11 kişilik takımlarla oynanıyor. 
Bir orta hakem ve iki yan hakem maçları 
yönetiyor. Ancak maçlar 90 değil, 60 


dakika. Ayrıca takımlar sadece üç oyuncu değil, kadrolarındaki oyuncuları sınırsız kez değiştirebiliyor. Efendi Lig'de üç puanlı sistem yok. Kazanan takıma iki, beraberliğe 1 puan veriliyor. Normal lig sona erip sıralamalar belli olduğunda, ilk 


dört takım sondaki üç takımla A Grubu'nu, 


diğer takımlar B Grubu'nu oluşturuyor. 
Bu gruplar aralarında Play-Off maçları oynuyor. Play-Off maçlarında gruplarını ilk dörtte bitirenler birbirleriyle tek maç üzerinden çeyrek final oynuyor. 
Sonrasında yarı final ve final maçlarıyla Efendi Lig'in şampiyonu belirleniyor. 


EFENDİ LİG'İN ADALETİ ONA 
EMANET 


Efendi Lig'in tüm maçlarını yöneten 


başarılı bir orta hakemi bulunuyor: Halil İbrahim Dinçdağ, 1976 doğumlu ve mücadeleyle dolu bir futbol öyküsü var. 
Futbola Trabzon'un amatör takımlarında başlamış ve 10 yıl top koşturmuş. Ciddi bir sakatlık geçirmiş ancak futboldan kopmak istememiş ve hakemlik kurslarına katılıp 1995 yılında mesleğe giriş yapmış. 2013 yılının Mayıs ayında, Efendi Lig kurucularından Bağış Erten, cinsel yönelimi nedeniyle hakemlikten men edilen Dinçdağ'a Efendi Lig'de çalışma teklifinde bulunmuş. O günden beri Efendi Lig'in orta hakemliğini sürdürüyor. 


EFENDİ LİG ÜNLÜLERİ 

Efendi Lig'de top koşturan, tüm Türkiye'nin tanıyıp sevdiği ünlü isimler de var. Duayen gazeteci ve spor yazarı Ahmet Çakır (Atletico Hybrid), oyuncular 


EFENDİ LİG HAFTANIN İKİ GÜNÜ SAHADA BULUŞUYOR VE EFENDİ REKABETİN 


BİR PARÇASI OLUYOR 


—J 


Kerem Alışık (Sadri Alışık Kültür Merkezi), Cansel Elçin (Sadri Alışık Kültür Merkezi), Nihat Altınkaya (AC Nevizade), ünlü şef Arda Türkmen (AC Nevizade), Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin (Atletico Hybrid), Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir, Gripin grubunun solisti 
Birol Namoğlu (Atletico Hybrid), 
Badem grubunun solisti Mustafa 
Kemal Öztürk (Atletico Hybrid), müzisyen Buğrahan Çayır, karikatürist ve komedyen Alpay Erdem, radyocu 
Kemal Ayça, yazar Doğu Yücel ve Emre Uğurlu... Bu ay müthiş final maçıyla Efendi Lig'in beşinci şampiyonunu belirleyecek. Siz de bu organizasyonun final maçlarını takip etmek isterseniz Boğaz manzaralı Beylerbeyi Stadı ve bu statta ter döken efendi futbolcular sizleri bekliyor. 
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Düşük bütçeyle seyahat etme sanatı 


DEVİR ARTIK DAHA ÇOK ŞEYE SAHİP OLMANIN DEĞİL, DAHA ÇOK TECRÜBE EDİNMENİN DEVRİ. YVEZ KUŞAĞI GEZGİNLERİN RADARINDAKİ AKIM “TRAVEL HACKING” DE İŞTE BU AMACA HİZMET EDİYOR 


GÜNEY MERMER 
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Sosyal medyanın gücünü her geçen gün biraz daha artırmasından 

mıdır bilinmez, gençler seyahat 

edip yepyeni yerler keşfetmeyi, 

yeni tecrübeler yaşamayı artık 

her şeyden daha fazla önemsiyor. 
Hal böyle olunca, daha fazla mal edinmekten ziyade ileride anlatacak daha fazla hikaye biriktirmenin makbul görüldüğü günümüzde herkes “daha fazla” seyahat edebilmenin yollarını arıyor. İşte seyahat endüstrisinin açıklarını bulup, bu açıkları daha fazla seyahat deneyimine dönüştürmeyi amaçlayan “travel hacking” akımı 

bu yüzden dünya çapında dalga dalga yayılıyor. Bugünlerde sıkça duyduğumuz bir kavram olan “travel 


hacking” en kısa anlatımla, minimum 


para harcayarak maksimum seyahat etmek için uygulanan bazı taktikleri içeren bir akım. Bu akım normalde çok daha pahalıya mal olacak bir seyahati ciddi anlamda ucuza getirebiliyor. 


EN MASUM “HACKER"LAR! 
Hem dünyada hem de ülkemizde sayıları hızla artan travel hacker'lar için modern dünyanın en masum hacker'ları dersek abartmış sayılmayız! Çünkü ucuz seyahati amaç edinen bu kişiler hiç kimseye ya da hiçbir kuruma zarar vermeksizin seyahat endüstrisinin açıklarını buluyor ve yoğun araştırmalar sonucunda buldukları 


Mk m A dikin emi ülke 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bu açıklardan faydalanıyor. Düzenli geliri olan beyaz yakalılardan seyahat blogger'ları ve girişimcilere kadar pek çok farklı sosyal sınıftan seyahat sever daha az para harcayarak daha çok yer görme yolunu seçiyor. Çünkü standart bir turist gibi gezmek yerine travel hacker olmak hem kişinin daha çok seyahat ederek daha çok deneyim yaşamasının hem de konfor alanında çıkarak kendi bilişsel esnekliğini arttırmasının yolunu açıyor. Günden güne büyüyen travel hacking kervanına katılmak ise işin en eğlenceli yanı. Özellikle Facebook'ta kurulan kapalı gruplar, deyim yerindeyse bu işin “kurdu” 
olmuş binlerce seyahat tutkununu bir araya getiriyor. 2800 üyeli 
“Travel Hacks Türkiye” ve 15 binden fazla üyeye sahip “Gezgin Fırsatları” gruplarında ücretsiz kampanya kodlarından hava yolu firmalarının gizli fırsatlarına, hatta ücretsiz seyahat armağan eden yarışma duyurularına kadar pek çok şey bulmak mümkün. 


TRAVEL HACKING NASIL 


YAPILIYOR? 

Travel hacking, bir seyahatin A'dan Z'ye tüm unsurlarını daha ucuza getirmenin bütün yollarını kapsıyor. 
Örneğin, uzak bir ülkeye uçak bileti almadan önce hava yolu şirketlerinin özel kampanyalarını öğrenmek için e-posta bültenlerine abone olmak da bir tür travel hacking! Ya da gitmek istediğiniz yere direkt uçmak yerine, farklı hava yolu firmalarında alacağınız bağlantılı uçuşlarla hem 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seyahat bütçenizi rahatlatmak hem de ara duraklarda yeni yerler görmek de travel hacking sayılabilir. Travel hacking elbette yalnızca uçak bileti alırken başvurulan bir yöntem değil. Travel hacking konusunda dünyanın en tanınmış ismi olan Matthew Kepnes'e göre gerçek bir travel hacker gibi seyahat etmek için “paylaşım” ruhuna sahip olmak gerekiyor. 
Yani bireysel düşünmek yerine elindeki kaynakları başkalarının paylaşımına açmak ya da bunun tersini yapmak aslında seyahat giderlerini büyük ölçüde azaltıyor. 


PAYLAŞIMLI KONAKLAMANIN 
GÜCÜ ADINA! 


Ortalama bir seyahatte bütçemizin büyük kısmını otel yani konaklama masraflarına harcıyoruz. Hal böyleyken -bazen sadece uyumak için- kullandığımız otel odasına ayırdığımız para, gittiğimiz yerde daha az deneyim yaşayabilmemize neden oluyor. Bu nedenle paylaşımlı konaklama platformu Couchsurfing dünya çapındaki travel hacker'ların favorisi oldu. Öncelikle bir profil açarak kaydolunan Couchsurfing'te sistem şöyle işliyor: Siz yaşadığınız evi —-dilediğiniz şartları sunarak- ücretsiz ya da cüzi ücretli şekilde konaklamaya açıyorsunuz. 
Şehrinizi ziyaret eden gezginler, sizi Couchsurfing profiliniz aracılığıyla bularak evinizde konaklıyor ve ayrıldıktan sonra siteye ev sahipliğinize ilişkin yorumlar bırakıyor. Site üzerinden ne kadar olumlu değerlendirme alırsanız sizin de seyahatlerinizde paylaşımlı konaklama imkanı bulmanız o kadar kolaylaşıyor. Yine son yıllarda konaklama sektöründe oyunun kurallarını değiştiren AirBnb ise, kullanıcılara evlerini bir otel, 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pansiyon gibi işletme imkanı sunuyor. 
Tüm evin ya da sadece bir odanın kiraya verilebildiği bu platformda ödemeler site üzerinden kredi kartıyla alınıyor. AirBnb özellikle otel odalarına fazla para vermek istemeyen ve dilediği muhitte lokal bir evde kalmak isteyen gezginler tarafından çok fazla kullanılıyor. 


“DAHA ÇOK TASARRUF, DAHA 


ÇOK DENEYİM” 

Özellikle büyük şehirleri keşfederken ya da bir ülkeyi boydan boya gezerken yerel ulaşımla ilgili indirim ve fırsatlar son derece faydalı oluyor. Örneğin Avrupa 

ve Uzak Doğu ülkelerinde çok yaygın kullanılan “Rail Pass” yani kombine tren biletlerinden edinerek her seyahat için ayrı bilet almadan daha çok yer görmek 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mümkün oluyor. Bu kombine tren biletleri arasında en çok bilineni elbette InterRail. 
Herhangi bir yaş sınırı olmaksızın tüm gezginlere açık olan bu sistem, InterRail üyesi 30 ülkeyi trenlerle gezmenizi sağlarken; her bütçeye uygun tam kombine ya da kısıtlı kombine seçenekleri sunuyor. Yine şehir içi ulaşımda kullanılan günlük / haftalık / aylık turist kartları, 

bu anlamda gezginlerin imdadına yetişiyor. Travel hacker'ların en iddialı olduğu konular arasında elbette yemeiçme konusunu ucuza getirmek geliyor. 
Bunun için turistlerin yoğun olarak bulunduğu semtlerde yemek yerine, 

yerel halkın vakit geçirdiği restoranları tercih edebileceğiniz gibi birbirinden leziz sokak yemekleri sunan festival, kermes ve benzeri açık hava pazarlarını da deneyebilirsiniz. 
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FLORALFEST ÜÇ GÜN BOYUNCA KÜÇÜKÇİFTLİK PARK'I RENGARENK BİR HALE GETİRDİ. MİS KOKULU FESTİVALDE HEM HIDIRELLEZ KUTLANDI HEM DE BİRÇOK ATÖLYE DÜZENLENDİ 


BERK ŞENÖZ 


Son yıllarda başta büyük şehirler olmak üzere birçok festival düzenleniyor. Film, müzik, tiyatro gibi sanatın belli dallarına odaklanan festivallerle birlikte artık kahve, çay, kokteyl, güzellik gibi alanlar da organizatörlerin radarına girdi. Festival akımına yeni bir soluk getiren ise mis kokulu festival, FHloralfest oldu. Bu yıl 

ikinci kez düzenlenen festival, Küçükçiftlik Parkt'ta çiçek tutkunlarıyla buluştu. İkincisi düzenlenmesine rağmen Floralfest'e çiçek tutkunlarının ilgisi büyüktü. Bu yıl, baharın habercisi Hıdırellez kutlamalarının da gerçekleştiği Horalfest, çiçek üzerine uzmanlaşmış 70'e yakın butik çiçekçiyi ağırladı. Üç gün boyunca özel bahçe tasarımlarından yenilebilir çiçeklere, kurutulmuş veya canlı çiçeklerden 


tasarlanmış aksesuarlardan hediyelik eşyalara, kısacası çiçeğe dair her şey festivalde kendine yer buldu. Çiçek ve buket trendleri de yakından takip edildi. 


EVLENECEK ÇİFTLERE GELİN 


BUKETİ ATOLYESİ... 

Bu yıl “Kendin Yap” sloganıyla düzenlenen festival, ziyaretçilerine kendi başlarına yapabilecekleri çiçek aranjmanları, canlı çiçeklerden taç yapımı gibi birçok atölye sundu. Yeni evlenecek çiftlerin yakından takip ettiği atölye 

ise gelin buketi tasarımları atölyesi oldu. Canlı müzik performanslarının da gerçekleştiği festivalin ikinci gününde baharın habercisi Hıdırellez, Ahırkapı Roman Orkestrası ile kutlandı. 
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CRAFT'IN İKİ SEZONDUR BİLETLERİ YOK SATAN OYUNU YUTMAK'TA ÜÇ FARKLI KADININ ÖZGÜRLEŞME HİKAYESİNİ, ÜÇ BAŞARILI PERFORMANSLA İZLİYORUZ. ECE DİZDAR, BAŞAK DAŞMAN VE MERVE DİZDAR “BİZ GÜNDELİK HAYATTA DA ÜÇ BENZEMEZİZ!” DİYORLAR 


MELİS ÇALAPKULU 


İki sezondur oynanan ve hala kapalı gişe oynayan Craft Tiyatro'nun başarılı oyunu Yutmak farklı kurgusu ve eleştirmenlerin “oyunculuk şöleni” olarak tanımladığı performanslarıyla dikkatleri çekiyor. 

Biri 21. Afife Jale Yapı Kredi Tiyatro Ödülleri'nde “Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu” olmak üzere iki önemli 

ödülü bu oyunla evine götüren Merve Dizdar ile kendilerini beyaz camdan da takip ettiğimiz Başak Daşman ve Ece Dizdar oyunda tabiri caizse döktürüyor! 
Yutmak'ta bambaşka yaşamlara ve karakterlere sahip üç kadının özgürleşme hikayesini izliyoruz. Merve Dizdar kadın bedeninde dünyaya gelmiş bir erkek olan Sam'i; Ece Dizdar, dünyadaki kötülükleri hazmedemeyerek sonunda kendisini evine ve açlığa mahkum eden Anna'yı; Başak 


© $ HAZİRAN 2018 


Daşman ise yıllarca kendisini adadığı kocası tarafından aldatılıp terk edilen ve sudan çıkmış balığa dönen Rebecca'yı canlandırıyor. 


Yutmak ikinci sezonunu oynuyor ama siz prömiyerdeki heyecanı koruyordunuz. 
Finaldeki sevinciniz, samimiyetiniz... Bu oyunda hem sizi hem de seyirciyi hala etkileyen nedir sizce? 

Merve Dizdar: Oynamaya devam ettikçe yeni hisler keşfediyoruz. Seviyoruz oyunumuzu. Zor bir oyun. His olarak, performans olarak... Bittiğinde finaldeki repliklerle birlikte mutlu oluyoruz. O yüzden seyirciye hep ilk oyunmuş gibi yansıyor olabilir. 

Başak Daşman: Metni çok seviyoruz. 
Gördüğümüz kadarıyla seyirci de öyle... 


Ancak temelde yaptığımız işe duyduğumuz tutku bence. 

Ece Dizdar: Bu oyunun yapısı böyle aslında, bizi uyanık tutuyor. Oyunda hala yeni şeyler buluyor, keşfediyorum. Hala samimi olarak şaşırıyorum oynarken! 


Üç kadının yaşamı üzerinden üç farklı özgürleşme hikayesi izliyoruz. Kaldı ki, izleyici koltuklarında da farklı onlarca hikaye var. Yaşamlar, sorunlar faklı olsa da ortak bir özgürleşme formülü sunuyor mu oyun? 

M.D: Herkesin kendi yolculuğu, kendi özgürleşme hikayesi... Ortak olan ise bence umut. Düşebiliriz, yorulabiliriz ama iş devam etmeye geldiğinde, ozaman umut devreye giriyor. Bence ruhumuzu umutla, inançla, hayallerle beslememiz gerekiyor. 


Ve daha bir sürü güzel hisle... 

B.D: Yargılarımız kadar bağımlı yaşıyoruz. 
Oyun “yargılamamayı öğrenirseniz, özgürlüğü anlarsınız” diyor bence. 

E.D: Bence bir formül ya da önerme sunmuyor. Sadece destek oluyor, ilham veriyor olabilir. 


Oyunu hazırladığınız ve ilk sahnelediğiniz zamanlardaki gündemle şimdiki karşılaştırılınca oyunun hissi, anlattıkları da değişiyor mu sizin için? Sonuçta özgürlük bu topraklarda dönem dönem çok daha anlam kazanan bir kelime... 

E.D: Bana sorarsanız koskoca insanlık tarihinde ne acı yaşandıysa, ne olup bittiyse azıcık form değiştirerek aynısı tekrar tekrar yaşanıyor. Çünkü insan başka türlüsünü diretmiyor. 

B.D: Anlayış, empati ve saygının -son yıllarda özellikle- iyice zor bulunduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Gündem kendini tekrar ediyor aslında bu anlamda. 


Seyircilerin çoğu kadındı. Genelde böyle mi oluyor yoksa tesadüf mü? Kadınların hikayesini kadınlara mı anlatıyoruz? 
M.D: Evet kadın oluyor. Bazen erkekler eşlerinin hatırına geliyormuş gibi hissediyorum (gülüyor). Ama oyunun finalinde işler değişiyor. Kadın, erkek fark etmiyor bence, insanın özgürleşmesi bu. Evet, kadın hikayesi anlatıyoruz ama herkes bir şey hissedebilir. Bir replik, bir his... Erkek kadın fark etmiyor, hayatınızda bir şeyleri değiştirmeniz gerektiğine ikna edebilir sizi. O yüzden oyun herkesin hassas noktalarına dokunabilir. 

E.D: Türkiye'de tiyatro izleyicisi arada çok büyük fark olmamakla birlikte çoğunlukla kadındır. Tesadüf değildir muhtemelen. 
Sadece hikayemizi anlatıyoruz. 

B.D: Ayrıca sahnede üç kadının hikayesini anlatıyoruz ama benim karakterim dışında diğer iki karakter cinsiyetsiz olarak da 


düşünülebilir. İnsana ait dertleri var... Anna, 


dünyaya insanın yaptığı her kötü şeyden bitkin düşmüş; Sam ise ait olmadığı bir bedende doğmuş. 


Sam'in cinsiyeti, Rebeca'nın yüzündeki yara izi, Anna'nın kendini eve kapaması... 


ÜÇ OYUNCUYLA YUTMAK ÜZERİNE KONUŞTUK. OYUNU SON DERECE FARKLI BİR KURGUYLA İŞLEYEN YÖNETMEN İBRAHİM ÇİÇEK DE SORULARIMIZI YANITLADI 


Şekilciliğin türlü hallerinden birkaçı. 
Hepimiz birey olarak sorulduğunda şekilciliğin yanlış olduğunu düşünürken nasıl oluyor da bu şekilciliğin milyonlarca türünü yaratabiliyoruz? 

M.D: İnanın bilmiyorum. Nasıl oluyor, neden oluyor bilmiyorum. Sorsak herkes yanlış olduğunu söyler evet ama değişen bir şey yok. Yargılıyoruz... Bence en kötüsü yargılamak. Bundan kurtulsak çoğu şey değişecek... 

E.D: Suç toplumsaldır. Toplum ayrı bir organizma. 

B.D: Hepimiz şekilciliğin kötü olduğunu söylemiyoruz, bu kelimeyi kullanırken ne kastedildiği hakkında fikri olmayan çok fazla insan var. Bir kısım ise derinliksiz ve içselleştirilmemiş entelektüel birikimle, “şekilcilik kötüdür” diyor ama hayatına sirayet ettiğini görmüyoruz. Geri kalanın ise tamamen etkileşimden doğan bir durumun dışında durup, paçayı 

kurtarma şansları yok. Toplumdan izole yaşamaları gerekir, bu da dönüp aynı yere gelir neticede, hakkında konuşmuyor oluruz. 


Oyunda üç benzemez karakteri canlandırıyorsunuz? Gündelik hayatta kendi benzerliklerinizi konuşuyor musunuz; bize biraz bahseder misiniz? 
B.D: İnsan iletişimi benzerliklerini bulup birbirine tutunmakla başlıyor. 
Farklılıklarını keşfedip sevmeyi becerebiliyorsan ilerliyor. Biz gerçek hayatta da birbirimize pek benzeyen üç kadın değiliz ve bunun keyfini çıkarıyoruz kuliste. 

E.D: Biz gündelik hayatta da üç benzemeziz. Bu kesin! 

M.D: Evet, çok farklıyız. 


Bu oyunun kariyerlerinizdeki yeri nedir? 
E.D: Yutmak bana çok şey öğretti. Daha iyi, daha güçlü yaptı beni, derinlemesine sorguya çekti... Seyirciyle çok samimi şekilde buluştu. Şaşırtmaya devam ediyor 


Yönetmen İbrahim Çiçek: 


beni. Her oyunumun ayrı bir hissi olduğu gibi Yutmak'ın da kendine has özel bir hissi var bende. 

M.D: Bu oyun benim kariyerimin başlangıcıdır. Şimdiye kadar, mezun olduğumdan beri hep tiyatro yaptım ama Yutmak oyunuyla tanındım. Çok önemli ödüller aldım. Çok fazla kişi izledi ve sevdi. Yeri bende çok ayrıdır. 
Hiç unutmayacağım bir oyun ve süreç Yutmak. 


Hangi ödülleri aldınız Merve Hanım? 
M.D: 21. Afife Jale Yapı Kredi Tiyatro Ödülleri'nde “Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu” ödülü ve Direklerarası Tiyatro Ödülleri'nde “Küçük Salon Kadın Oyuncu” Ödülü. 


Başak Hanım önceki röportajlarınızda hikaye kitabı yazdığınızı söylemişsiniz. 
Bitti mi? 

B.D: Evet. Kırk Evin Delisi adı. İthaki Yayınları'dan çıktı. 


Başka neler yapıyorsunuz bu ara? 

B.D: Yazmaya devam ediyorum. Dizi çekiyorum bir yandan, henüz yayına girmedi. Oyuncu koçluğunu yapıyorum. 
E.D: Bu sezon oynadığım Siyah Beyaz 
Aşk dizisinden yeni ayrıldım. Yanı sıra sunuculuk ve dublaj çalışmalarıma devam ediyorum ve kendime vakit ayırıyorum. 
M.D: Ben şu anda Vatanım Sensin dizisinde oynuyorum. 


Yutmak, yani olayları sindirmek konusunu defalarca anlatmışsınız ama bir kere de bu konudaki görüşlerinizi okurlarımızla paylaşır mısınız? 

M.D: Hepimiz birçok şeyi sindirmeye çalışıyoruz. Daha önce de söyledim, yargı bittiğinde ve insanları olduğu gibi kabul etmeye başladığımızda, bu sıkıntıların bir kısmından kurtulacağız. Geriye kalan kısmı da, ruhumuzu iyileştirirsek geçecek. 
Özen gösterirsek, seversek.. 


"ÜÇ KADININ YALNIZLIĞIYLA 
SEYİRCİYİ TANIŞTIRDIM” 


Yönetmen İbrahim Çiçek oyun metninin 32 sayfalık düz yazı olduğunu, yazarın ise metnin başına “İstediğiniz gibi hayal edin!” notunu düştüğünü kaydediyor. Bunun kendi için mükemmel bir serbestlik ve 


yaratma alanı doğurduğunu da ekliyor. 


Bu karamsar hikayenin yönetmen eliyle umut vermeye yöneltilmiş gibi hissettirdiğine ilişkin sorumuza 


cevabı ise şu oluyor: “Kimseye umut verme gibi bir yönelimle yapmadım açıkçası oyunu. İnsanlar bir duyguyu hissederken genelde tanımlanamaz bir yerde duruyor. Hepimiz bir diğerinin duygularını görüp tanıyoruz; tanışıyoruz. Oyunu yaparken ana motivasyonum Anna, Sam ve 
Rebecca'nın yalnızlığıyla seyirciyi tanıştırmaktı.” 
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EĞER EVCİL HAYVANINIZ VARSA TATİL PLANININ BİR PARÇASI ONUN İÇİN KALACAK YER AYARLAMAK OLUYOR. ANCAK NEYSE Kİ BÜYÜK ŞEHİRLERDE EVCİL HAYVANLAR İÇİN GÜZEL İMKANLAR SUNAN OTELLERİN SAYISI DA ARTIYOR. SİZİN İÇİN DERLEDİK 


WeLoveDogzz - Çekmeköy 

Eski beyaz yakalı Fatih Altıkardeş'in ABD'de bir süre yaşadıktan sonra Çekmeköy'de açtığı WeLoveDogzz, üçü süit olmak üzere toplam 35 odaya sahip. Günde üç kez bakıcılar eşliğinde bahçeye çıkarılan misafirlere konaklama hizmetinin yanı sıra yıkama, kuaför ve bakım hizmetleri de sunuluyor. En az dört metrekarelik odalarda konaklayan köpeğinizi 24 saat online olarak izleyebiliyorsunuz. Otelin girişinde bir de pet shop var. Ayrıca köpekler için özel oyuncaklar üreten bir atölyeye sahip olan otelden jütten ipler, meşeden yapılmış doğal oyuncaklar almak mümkün. Temizliğe ekstra önem gösterilen bu otelde her misafirden sonra odalar özel dezenfektanlarla temizleniyor. Köpekler için psikolog ve veteriner hizmetlerinin de 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SEDA NUR ÇINAR 


verildiği tam donanımlı WeLoveDogzz'da sertifikalı eğitmenler tarafından köpeğinize eğitim de aldırabilirsiniz. 
Günlük konaklama fiyatları 95 ila 115 TL arasında değişiyor. 


Tip Top Pet Hotel — Sarıyer 

İstanbul Sarıyer'de bulunan, butik bir köpek oteli olan Tip Top Pet Hotel iki 

ayrı bahçeye sahip müstakil bir villada 
2011 yılından beri hizmet veriyor. Günde en 
az iki kez bahçeye çıkarılan köpekler, açık havada ortalama altı saat geçiriyor. Hava güzelse neredeyse tüm günü bahçede geçiren köpekler dinlenmek ve uyumak için odalarına alınıyor. Evde yaşayan köpekler için ev pansiyonu, bahçede yaşayan köpekler için kennel seçenekleri sunan 


otele kedi ve köpek dışında nadiren de olsa gelen talepler doğrultusunda hamster, ginepig, kaplumbağa, tavşan ve balık da kabul ediliyor. Kedi konaklama ücreti günlük 40 TL iken köpek konaklama 

ücreti 60 TL. 


Pembe Patiler Kedi ve Köpek Oteli — Ankara 

Ankara, Bağlıca'da 2013 yılından bu yana hizmet veren Pembe Patiler Kedi ve Köpek Oteli'nin kurucusu İngilizce öğretmeni Sevgi Böke, projesini hayata geçirmeden önce uluslararası geçerliliği olan eğitmenlik sertifikası CPDT-KA'yı almış. Üç katlı, bahçeli bir villada, kafes sistemi olmadan hizmet veren Pembe Patiler'de 10 güne kadar konaklamanın 


PEMBE PATİLER KEDİ VE 
KÖPEK OTELİ'NDE KAFES 
SİSTEMİ YOK 


günlük ücreti 70 TL. 10 günden bir aya kadar olan konaklamalarda günlük ücret 
60 TL. Aylık konaklamalarda günlük ücret 
40 TL'ye kadar düşerken, günlük kreş 
ücreti de 40 TL. 


Patiköy Kedi ve Köpek Oteli —- Beykoz Yeni Riva Yolu'nda, yerleşimden uzak, orman kenarındaki iki dönümlük arazide yer alan Patiköy Kedi ve Köpek Oteli, üç bölümden oluşuyor. Türkiye'deki lisans eğitimin ardından ABD'de gittiği dil okulu sırasında hayvanlara duyulan saygı ve ilgiliden etkilenen Seda Çınar Yalhı'nın kurduğu otel ısıtmalı, kapalı alanıyla 

kış aylarında da köpeklerin enerjilerini atmasına imkan tanıyor. Ayrıca otelde 
24 saat boyunca kayıt yapan güvenlik 
kameraları bulunuyor. Kısırlaştırılmamış ve bir yaşından büyük erkek kediler otele kabul edilmiyor. Kediler için gecelik konaklama ücreti 50 TL. Köpekler için ise bu fiyat ırka göre 50 ila 90 TL arasında. 


Mutlu Köpek Oteli — Beykoz 

Az sayıda köpeğe özenle bakmak amacıyla kurulan Mutlu Köpek Oteli'nde sertifikalı köpek bakım elemanlarının gözetiminde minik dostunuz misafir ediliyor. 

Sadece mama yerken ve dinlenirken kullanılan mini odaların iç mekanda tasarlandığı otelin tüm odalarında iyon pompalı klimalar bulunuyor. Bakıcıların gözetiminde özgürce oynayan köpekler için günlük kreş hizmeti de sunuluyor. 
Havuzda yüzme imkanı da bulan köpekler odalarında klasik müzik eşliğinde dinlenebiliyor. Büyük ırk 85 TL, orta 

ırk 75 TL, küçük ırk ise 60 TL olarak ücretlendiriliyor. Mutlu Köpek Evi'nin en önemli farklarından biri ise köpeğiniz 

için konaklama süresince travma ve kaza sigortası yapılıyor olması. 


Pet Village Köpek Oteli — Zekeriyaköy Zekeriyaköy'de bulunan Pet Village Köpek 


Oteli'nde arkadaşlarıyla rahatça koşup, oynama imkanı bulan köpekler için kreş, kuaför, transfer ve özel gün kutlama hizmetleri de sunuluyor. Yavru köpekler için Tuvalet ve Temel İtaat Eğitimi de veren Pet Village Köpek Oteli'ndeki kafessiz ortamda köpeklerin evinde hissetmesi 

ve ayrılık stresi yaşaması sağlanıyor. Pet Village Köpek Oteli'nde büyük ırk için günlük fiyatlandırma 90, küçük ırk için ise 
80 TL. 


Pet Palas Kedi ve Köpek Oteli — Beşiktaş “Kedi veya köpeğinizin siz seyahatteyken kafessiz, özgür, huzurlu bir ev ortamında kalmasını istemez misiniz?” sloganıyla yola çıkan Pet Palas Kedi ve Köpek Oteli, İstanbul, Beşiktaş'taki bin metrekarelik alanda hizmet veren iki katlı, geniş bahçeli bir butik otel. Kafes sistemi bulunmayan otelde misafir edilen köpekler günde üç kez tuvalet ihtiyaçları ve günlük enerjilerini atmaları için gezdirilirken misafir kediler de kendi alanlarda serbestçe dolaşıp oyun oynayabiliyor. Köpekler için konaklama ücreti 75 TL, kediler için ise 40 TL. 

Tel: O (532) 512 0187 


Zen Pet Otel — Bakırköy 

Üç katlı, bahçeli bir villa olan Zen Pen Hotel, Bakırköy'de hizmet veriyor. Kamera sistemi sayesinde çevrim içi olarak bilgisayar ya da mobil cihazlardan 7/24 izlenebilen kedi ve köpekler için günlük bakım hizmeti de sunuluyor. Günlük bakım hizmeti kapsamında gün içinde oyun oynayan, sahilde yürüyüşe çıkan, açık havaya doyan köpekler akşam sahiplerine teslim ediliyor. Kuaför hizmetlerinin 

yanı sıra köpeğinizi kendiniz yıkamak isterseniz de Zen Pet Otel tarafından gerekli ekipman sağlanıyor. Tüm gün bakıcı gözetiminde olan kedi ve köpekler günlük olarak veteriner tarafından kontrol ediliyor. 


Abidin Dino Kedi Köpek Oteli — İzmir İzmir-Seferihisar yolunda bulunan Abidin Dino Kedi ve Köpek Oteli minik dostlarınızı sekiz metrekarelik kulübelerde ağırlıyor. 
Köpek eğitmeni ve Kadın Doğum Uzmanı Dr. Filiz Küçük tarafından açılan tesis, İzmir'deki ikinci ruhsatlı pet oteli. Ayrı kafeslerde ağırlanan minik dostlarımız için açık ve kapalı etkinlik alanları da düzenlenmiş. Bu sayede sizden uzak kaldıkları sürede sıkılmıyorlar. Kediler 

için günlük konaklama 30 TL iken, köpekler için ücret 50 ila 70 TL. Kedinizin aylık konaklamasını isterseniz 600 TL, köpekler içinse aylık 1000-1200 TL ödeme yapmanız gerekiyor. 


Luxe Pet Hotel — Beykoz 

Türkiye'nin ilk beş yıldızlı, lüks evcil hayvan tesisi iddiasındaki Luxe Pet 

Hotel, özel tasarlanmış havalandırma ve iklimlendirme sistemi ile kedi ve köpeklere 


eğlenceli ve rahatlatıcı bir konaklama hizmeti sunmayı hedefliyor. 1,6 ila 

2 metrekare odalarının yanı sıra 2 ila 

4 metrekare büyüklüğündeki süit 

odalar da mevcut. Hafif müzikler eşliğinde dinlenen evcil hayvanlar geniş oyun alanlarında bakıcılar eşliğinde oyun oynama, kum havuzunda, çimlerde koşma gibi imkanlara sahip. Kediler için de açık oyun alanı bulunan Luxe Pet Hotel'de kuaför ve spa hizmeti de sağlanıyor. 
Fiyatlar oda boyutuna göre 60, 80 ve 

100 TL olarak değişiyor. 


İstanbul Kedi Pansiyonu - Esenler İstanbul, Esenler'de bulunan İstanbul Kedi Pansiyonu kedinize siz uzaktayken en 

iyi şekilde bakmayı vadediyor. Bağımsız odacıklarda ve ortak bir alanla hizmet veren İstanbul Kedi Pansiyonu dilerseniz evinize gelip kedinizi alıyor, sonrasında da teslim ediyor. Erkek kedilerin kısırlaştırılmış olma şartını arayan pansiyon aynı zamanda tüm aşıların da yapılmış olmasını istiyor. Eğer aşılar eksikse bunlar burada yapılabiliyor. Kediler için günlük konaklama ücreti 40 TL. 


Bobyland - İzmir 

Köpeğiniz için İzmir Güzelbahçe'de konforlu ve mutlu bir ortam sunan Bobyland, 24 kulübeye sahip. Üç farklı boyutta kulübe sunan otel bu sayede farklı ihtiyaç ve bütçelere uygun çözüm sunuyor. Bobyland'de havuz da mevcut. 
Alıştığı ortamdan ayrılıp otele yerleşeceği için minik dostunuzun strese girmemesini isteyen Bobyland, sizden köpeğinizin favori oyuncağını, mamasını ve yattığı battaniye veya örtüsünü de istiyor. 
Köpeğiniz için günlük konaklama fiyatları, odanın büyüklüğüne göre 60, 70 ve 100 TL olarak değişiyor. 


BOBYLAND'İN HAVUZU MİNİK 
DOSTUNUZ İÇİN DE TATİL 
ANLAMINA GELEBİLİR 
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Emre Tuncer çok yönlü bir kişi. Çok farklı dallarda eğitim almış, farklı işlerde çalışmış. 
Uzun yıllar radyo programcılığı yapmış; halkla ilişkiler ve iletişim danışmanlığı gibi görevlerde bulunmuş. Kendi ifadesiyle Türkiye'nin ilk Twitter fenomenlerinden biri olan “Hayat Felsefesi” hesabının da yaratıcısı. 
Tuncer, 2012 yılında radyo programcılığından gelen birikimini sosyal medyadaki varlığıyla birleştirip ilk kitabını yayımlamış. Mayıs 2018'de yayımlanan Aşk Kalbin Duasıdır 

ise yazarın beşinci kitabı. Aşka ve hayat yolculuğuna dair fikirlerini sosyal medyada alışılmış tarzına uygun biçimde kitaba dönüştürüyor Tuncer. Yazarın hikayesini, kitabın nasıl ortaya çıktığını ve nasıl tepkiler aldığını yazarından dinledik. 


Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz biraz? 


Emre Tuncer ben. Daha önce Best Fm'de şov programlarıyla medya alanında çalışmalar 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yaptım. Daha sonra ise sosyal medya ve dijital alanların gelişimi ve oradaki medyatik süreçlerin içinde bulma şansı yakaladım. 
“Hayat Felsefesi” isminde bir Twitter hesabının sahibiyim. Buradan da yola çıkarak aynı isme sahip bir kitapla yazar olarak piyasaya giriş yaptım. Bir yandan da dijital alanlarda da sürekli olarak iş geliştirme, stratejistlik, danışmanlık gibi alanlarda özel çalışmalar gerçekleştiriyorum. Eğitim alanım biraz değişik: Bilgisayar mühendisliği var, kamu yönetimi var, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi var... 


Radyoculuğa nasıl girdiniz? 

Daha önce, ilk serüvenlerimde hep bir konuşayım, bir yerlerde sesim duyulsun merakım vardı. Babam polis olduğu için, gece gelip polis telsizini eve koyduğunda onu alıp “alo merkez, nasıl orda herkes” şakalarını yapmış çocuklardan biriyim. 


“Aşka giden yolcuya yoldaşlık ediyoruz” 


Daha sonra ise bu işin içinde bulunmam gerektiğini düşünerek İstanbul Üniversitesi'nin Radyo İletişim radyosunda bir başlangıç yaptım. Daha sonra Best Fm'le yollarımız kesişti. Onlar da 

çok destek verdiler. Best Fm'de beş 

yıl kadar radyo programı sunma şansı yakaladım. O dönem zaten radyonun bütün alanlarında vardım ve çok şey öğrenme fırsatı buldum. İleriki dönemde de yolumuz Karadeniz Fm'le kesişti. Şimdi de radyo dünyasına renk katan bir program yaptığımızı söyleyebilirim. Normalde radyo standartlarında duymaya alışık olmadığınız bir program gerçekleştiriyoruz. 


Kitap yazma fikri nasıl oluştu peki? 
Sanırım kitaplarla sosyal medyanın birbirinden beslenmesi durumu var. Nasıl gelişti süreç? 

Aslında Hayat Felsefesi kitabı daha 


çok radyo lugatına uygundu fakat 

sosyal medyaya da entegre olsun 

diye bir fenomen ismi ve fenomen yaklaşımıyla yazıldı. Doğal olarak ikisi birbirini taşır hale geldi. Çeşitli alanlarda başka çalışmaların ardından da beşinci kitap olarak Aşk Kalbin Duası'dır çıktı. 
Aslında bu kitap, sosyal medyada 

bizim paylaştığımız ve ardından yayılıp bambaşka platformlarda karşılığını 

bulan cümlelerin, yaklaşımların, fikirlerin birleşimi olarak görülebilir. Çünkü 

bizim cümlelerimiz Leyla ile Mecnun, Kardeş Payı gibi dizilerde zaman zaman kullanılmıştır; yapımcıları tarafından da bilinen bir konudur bu. İster istemez 

bu tarz bir kitabın varlığının da önemli olacağını düşündük. Ayrıca şiirsel denemeler' dediğimiz, ritmik anlatımlarla insanları yormadan, bir hikayenin, 

bir kurgunun, bir önerinin anlatılması şeklinde bir yaklaşımı sergiliyor. Bir yandan şunu da vurgulamaya çalışıyoruz: Aşka giderken aslında yolculuk çok değerli ama aşka giden yolcu daha değerli. Bu şekilde bakıyoruz meseleye. Herkes kendi kimliğine ve kişiliğine göre aşık olur diyoruz. Bu, dini açıdan da böyle, dünyevi açıdan da... Herkes kendi karakterine uygun olarak aşkı yaşıyor. O yüzden Yunus Emre, kendi aşkını anlatırken “Bu dergaha eğri odun giremez.” derken Mevlana ise “Ne olursan ol gel” diyor. 
Nazım Hikmet'ten Cemal Süreya'ya herkes kendine uygun şekilde anlatıyor aşkı. 

Bu yüzden emin olun herkes bu kitabı okuduğunda da, aşka düştüğünde de kendince bu yolu bulacak. Biz de bu yolculukta ona eşlik etmesi için güzel 


bir kitapla, derlemeyle yoldaşlık etmeye çalışıyoruz. 


Klasik anlatı türlerinden bağımsız 

bir anlatım biçiminiz var. Bu kitabı alacak okurlar ne beklemeli? Neyle karşılaşacaklar? 

Farklı bir tarz, farklı bir yaklaşım var bu kitapta. Belkide deneme ve düz yazılarda böyle ritmik bir anlatımı, böyle bir hikaye kurgusunu ilk defa görebilecekleri, okuyabilecekleri bir yaklaşım sergilediğimizi söyleyebilirim. 


Çünkü özellikle kitabın böyle bir tonu olsun, 


insanlar bu tarz ritmik, keyifli, şiirsel bir anlatımın olduğu bir döngüyü okurken yaşayabilsinler istedik. Sadece aşk ve 

aşık üzerine olan bir kitap da değil bu. 
Birçok öğütle, birçok yaklaşımla aslında mutluluğa giden yolda nelere dokunup nelerle yürümemiz gerektiğini de anlatan bir kitap. Sadece aşk üzerine bir romantizm değil yani. Tamamen mutluluğa giden yolda aşkın aslında bir bahane olduğu, buna 

dair tutumların kişiden kişiye değiştiği 

ve kendini mutlu edebilmek adına aşkın 

da bu konuda destekleyici bir yaklaşımı olabileceği, aşk için kendini feda etmen gerekmediği durumunu da anlatan, biraz kişisel gelişimi de öngören bir yaklaşım var kitapta. 


Kitap nasıl tepkiler alıyor peki? 

Sosyal medyada ünlü olmanın getirdiği bir avantaj var tabii. Doğrudan insanlara ulaşabilme ve kitabınızın çıktığını haber verebilme imkanınız var. Ama bunun dışında elbette sadece kendi başınıza sosyal medyadaki varlığınız üzerinden 


' Kara 


tanıtım kampanyası gerçekleştirme gibi bir şansınız da yok. Bu kapsamda birçok ünlü, sağ olsunlar, destek verdi; hem de hiç beklemediğimiz bir şekilde. Normalde tanıtım için ekstra ödemeler, anlaşmalar yapmamız gerekiyorken onlar bu kitabı “Hemen bize de yolla” diyerek paylaşımlar yapmaya başladı. Gülben Ergen, Demet Akalın gibi birçok ünlü doğrudan kitabı paylaştı mesela. Bunlar çok özel, çok güzel şeyler. Onların bu samimiyetiyle takipçilere ulaşıyor olması çok değerli. 
Tepkiler bizim beklediğimizden de çok fazla. Belki de insanların okuduğunda aldıkları o samimiyetten gelen bir 

beğeni de var. Şu anda birçok mağazada doğrudan bütün rafları kaplayabilecek şekilde bir talep gördük. Bu da şunu gösteriyor: Doğru yoldayız. İyi bir şey yapıyoruz. 


Üzerine çalıştığınız başka projeler var mı? 
Bir sonraki romanım tarihi bir aşk romanı olacak. Aşk Kalbin Duasıdır, bu romana açılan bir yol olacak aslında. Konu ve yaklaşım olarak birbirine uygun olmasa da tarihi bir aşk romanına dokunduğumuz an itibarıyla buradaki kitlenin orada da çok güzel bir karşılığı olacaktır. Yeni kitaba bu yüzden de ayrı bir heyecan duyuyoruz. 
Çanakkale Savaşı'ndan Haydarpaşa Garı'nın patlamasına ve Filistin Cephesi'nin düşme sebebine kadar birçok olaya tarihsel olarak dokunan ve bir yandan da tamamıyla aşkı yaşatan bir kitap olacak. 
Senaryo olarak da hazır; film olarak da çıkacak ama filmden önce ben kitap olarak çıkmasını istiyorum. O yüzden yapımcılarla beraber kitabı bekleme aşamasındayız. 


“Eğ 


HASAN ONUR SÜSLER HOBİSİNİ İŞE DÖNÜŞTÜREBİLEN 


KİŞİLERDEN... İŞİNİ TUTKUYLA DA YAPTIĞI İÇİN BALMUMCU'DAKİ VESPA SERVİSİ TAMİRHANE'NİN ÜNÜ KULAKTAN KULAĞA YAYILIYOR 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BERK ŞENÖZ 


Hasan Onur Süsler elektrik mühendisiyken hobi haline getirdiği Vespa tutkusunu dört yıl önce Tamirhane'yi kurarak bu kez işi 

haline getirdi. Bu Vespa servisinin müdavimleri günden güne artınca mekan Vespa tutkunlarının buluşma noktası oldu. Bir grup arkadaşıyla Vespa'larına atlayarak çıktıkları İtalya seyahatini ve Beşiktaş, Balmumcu'daki Tamirhane'yi Hasan Onur Süsler 

ile konuştuk. Üniversiteden mezun olduktan sonra 10 yıl sektörde çalışan Süsler, o dönemki hobisini dört yıl önce işten ayrılarak “işe dönüştürmeyi” başarmış. 


Kafe olarak açılan mekanın bulunduğu yerin önceden servis olduğunu belirten Süsler, bu şekilde hem kafe hem de servis içeren bir dükkan sahibi olma hayalini gerçekleştirdiğini söylüyor. 
Mekanı ise şöyle özetliyor: “Servis, yedek parça, aksesuar. Aynı zamanda, kapısını kapattığınızda yaşam alanına dönüşen bir alan tasarladım.” Yaklaşık 
450 müşterisi bulunduğunu kaydeden 
Süsler bunlardan neredeyse yüzde 20'sinin aktif kullanıcı olduğunu belirtiyor. Servis trafiği çok yoğun olmasa da yaşam alanına dönüşen kafesi sosyalleşmenin kapılarını aralıyor. 


Adeta bir Vespa Club olarak değerlendirilebilecek kafenin 

yeni müşterisi de eksik olmuyor. 
Müşterilerin ne tip sorunlarla geldiğini sorduğumuzda ise şu cevabı veriyor: “Sürekli yeni müşteri geliyor. Yeni 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motosiklet kullanıcılarının, tutkunlarının olması bizi mutlu ediyor. Uzun süredir motor kullanmayı düşünen ama bu düşünceyi hayata geçirmemiş kişiler genelde motosikletli hayatlarına 

Vespa ile başlamayı tercih ediyor. 

Bu kullanıcılar “aynam gevşedi” gibi çok basit sorunlarla da gelebiliyor, motorunu baştan aşağı yenilemek isteyenler de oluyor. Ya da çok ciddi sorunlarla geliyorlar; motorun ciğerine kadar sökülüp tamir edilmesi gerekiyor. 
Ayrıca bize telefonla ulaşan, İstanbul dışındaki müşterilerimiz de var. 
Özellikle İzmir ve Antalya'dan. 

Hepsine de gereken ilgiyi göstermeye gayret ediyorum.” 


Tamirhane'yi 2014 yılında kuran ancak 
2015 yılında tam hizmet vermeye 
başlayan Süsler, kulaktan kulağa pazarlamanın da etkisinin fazla olduğunu kaydediyor. Şubeleşme ya da distribütör teklifleri alınsa da şimdilik servisi büyüterek mevcut butik kimliğini yitirmeye niyeti yok. Ancak Süsler 

bir YouTube kanalı açmayı planlıyor. 
“Yakın zamanda bir YouTube kanalı açma fikrim var. Çünkü gerçekten yanlış yönlendirmelerle insanları motordan uzaklaştırıyorlar. Bakım konusunu ise iki başlıkta incelemek gerek. Biz daha çok modern Vespa'ya yoğunlaştık. 
Çünkü tek ustayla çalışıyoruz. Klasik Vespa konusu ayrı bir lift, ayrı bir mekanik bilgisi gerektiriyor.” diyor. 
Modern Vespa olaraksa 2001 yılında 
çıkan ET4”ler ile başlayıp şu anki 2018 
modellere kadar uzanan otomatik 


şanzıman Vespa'ları tanımlıyor. 

Vespa bakım aralığı Avrupa'da 

5.000 km'de bir olsa da Türkiye şartlarında tavsiye edilen sürenin 3.000 km'de bir olduğunu kaydeden Süsler, “Vespa alımlarında O km'ye oranla, fiyattan dolayı, ikinci el alımlar daha fazla. Bu nedenle bakım periyodunu sıkı tutarak kondisyonunun diri kalmasını sağlıyoruz. Çünkü motorlar oldukça fazla el değiştiriyor. 
El değiştirdikçe servis ve usta da değişiyor. Vespa'dan anlayan usta var, anlamayan usta var. Bu konuda genel motosiklet kullanıcılarının olduğu kadar Vespa kullanıcıların yerleşik bir kültürü olmadığını düşünüyorum. 
Belki bir sonraki nesilde bu kültür daha da yerleşecektir.” diyerek sözlerini sürdürüyor. 


Tamirhane'nin sadece işten fazlası olduğunu ise buranın müdavimi bir grup arkadaş ile 2016 yılında yaptıkları İtalya turu ile gösteriyor. “Son zamanlarda Yunanistan, Slovenya gibi yerlere bazı sürüşler oluyordu. Ama bizimki biraz daha sponsorlu, üzerine çalışılarak gerçekleşmiş bir gezi oldu.” diyen Süsler dört Vespa ile altı kişi seyahat ettiklerini kaydediyor. Yunanistan ve İtalya'nın toplam 13 kentini, 11 günde dolaşıp, yaklaşık 3 bin km yol yapan ekip keyifli bir seyahati geride bırakmış. 
Süsler “Uzun yolculuklar büyük motorlarla çok basit gözükse de Vespa ile bir başarı hikayesine dönüşüyor.” 
diyor. Yolculuğun zorluklarını sorduğumuzda ise şu şekilde cevap 


veriyor: “Mekanik olarak hiçbir sıkıntı yaşamadık, lastiğimiz bile patlamadı. 
Öncesinde motorların yol bakımlarını detaylarıyla yapmamızın çok etkisi oldu. Vespa üzerinde günlük ortalama 
300 km yapıyorsunuz ve bunu 10 gün 
boyunca sürdürüyorsunuz. Tur bitince kendinize gelmeniz de 10 gün sürüyor. 
Ortalama 120 km hızla gidiyorduk ve Vespa'lı olduğumuz için saat başı mola vermemiz gerekiyordu. Ama her gün başka bir şehre gitmek farklı bir duygu. 
Bir ülkeye gidip motor kiralayabilirsiniz ama kendi motorunuzla Roma'daki Aşk Çeşmesi'nin önünde fotoğraf çektirmek yapılması çok zor işmiş gibi geliyor.” 


Uzun yollar için kişisel eşyalar dışında yanınıza almanız gerekenler için ipuçları da paylaşan Süsler, “Çok bilinir şeyler aslında” diyerek söze başlıyor. 
“Küçük patlakları gidermek için lastik şişirme spreyleri var. Küçük patlakları dolduran bir sprey. Onun dışında fitil alınabilir eğer uygulaması biliniyorsa. 
Ben biraz mekanikten anladığım için buji, far ampülü gibi şeyleri değiştirmek için hazırlıklıydım. Yurt dışındaki otobanlarda her kilometrede bir yol yardımı alabileceğiniz yerler var. Benzin işi biraz sıkıntı olabiliyor. Bu nedenle yarım depoya geldiği zaman, ışığın yanmasını beklemeden benzin almak şart. Bunların dışında en önemlisi şey yağmurluk, korumalı mont, eldiven gibi ekipmanlar.” diyerek sözlerine devam eden Süsler, can güvenliğinden kesinlikle taviz vermediklerini de ekliyor. 


Tantuniyle şalgamın 


büyük aşkı 


KARAKÖY'DEKİ BEŞALTI KİRVEM, SOKAK ARASINDAKİ KÜÇÜCÜK MEKANINDA İSTANBUL'UN EN İYİ TANTUNİLERİNDEN BİRİNİ YAPIYOR. MERSİN'DEN GETİRTTİKLERİ KATKISIZ ŞALGAM DA BU EFSANE LEZZETE 


YAKIŞIR NİTELİKTE 


MELIS ÇALAPKULU 


Karaköy'de, İstanbul'un en iyi tantunilerinden birini yapan Beşaltı Kirvem'in sahibi Mehmet Beşaltı'nın Mersinli olduğunu düşünüyorsunuz haliyle. Oysa kendisi Gaziantepli bir lezzet avcısı. 29 yıl önce Karaköy'de kebapçılık yaparak başlamış işe. 

Derken bir gün, bundan tam 16 yıl önce herkesin pek övdüğü tantuniyi denemiş ve denediği yerde hiç beğenmemiş. 
“Ben bunun daha iyisini yaparım.” demiş kendi kendine. Böylece Mumhane Caddesi'ndeki Beşaltı Kirvem'in hikayesi başlamış. Önceleri hem kebap hem tantuni yapıyorlarmış. Ancak tantuni öne çıkınca Mersin'in bu meşhur lezzetinde uzmanlaşmayı tercih etmişler. Şu an sadece tantuni, künefe ve Trabzon sütlacı satıyorlar. 


GÜNDE BEŞ KERE HAŞLAMA 
YAPIYORLAR 

“Peki nedir sizin tantuninizin özelliği?” 
diye soruyoruz. Mehmet Beşaltı, 

işin püf noktasını şöyle anlatıyor: 

“En önemli özelliği etimizin kaliteli 


sinirlerini alıyoruz, dinlendiriyoruz. 
Sonra gün içinde beşer kilo haşlıyor, ancak o bittiğinde yenisini haşlayarak pişiriyoruz. Günde 25 kilo et tüketimimiz var. Beş kere de haşlama yapıyoruz. 
Tabii bunun yanı sıra ustalık, lavaşın 


MEHMET BEŞALTIP'NIN TADI 


olması. Yerli et kullanıyoruz. Bir gram sinir bulamazsınız içinde. Bir de bazı tantuniciler eti toptan pişirip, soğutup dolaba koyar ve oradan kullanır. Biz eti bir gün önceden doğruyoruz, 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DAMAĞINIZDA KALACAK 
TANTUNİSİ, KATKISIZ ŞALGAM 
VE ÜZERİNE ÖZEL SÜTLAÇLA 
ENFES BİR LEZZET SUNUYOR 


kalitesi, baharatların kalitesi de önemli. Ustamız Mersinli. Ama benim yöntemimi kullanır. Biz önce yağı dökeriz tavaya. Yağ yanar. Sonra suyunu dökeriz. Böylece lavaş daha nemli ve lezzetli olur.” Tantuniye 

en çok ne yakışır? Elbette şalgam. 
Mehmet Bey, “Şalgam tantuninin panzehiridir.” diyor. Bu yüzden de Mersin'den, Turnib diye bir markanın şalgamını getiriyorlar. Katkısız ve çok lezzetli bir şalgam bu. 


SUTLAÇ, TRABZONLU 
TEYZEDEN 

Tantuni ve şalgam dışında sırf Trabzon'un meşhur yumurtalı sütlacını yemek için de gelenler var buraya. 
Trabzonlu bir teyze yapıyormuş 

bu sütlacı. Mehmet Bey, “Herkese vermez, bizi kırmadı; haftada iki gün yapıyor bizim için.” diyor. Künefe 

ise Hatay'dan geliyor. Orada pişirip, şerbetini ve fıstığını döküyorlar. 
Lokum gibi, yağsız ve sinirsiz etle hazırlanmış tantuniyi, orijinal lezzette bir şalgamla beraber denemek isterseniz, Karaköy'e yolunuz düştüğünde mutlaka Beşaltı Kirvem'e uğrayın deriz... 

Tel: (0212) 244 03 47 
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Rengarenk, özgür ve cesur 


Japonya'nın harajuku kültürü 


HARAJUKU SOKAK MODASI, JAPONYA'NIN BAŞKENTİ TOKYO'DAN ÇIKAN SAYISIZ İLGİNÇLİKTEN BİRİ. 
ADINI ŞEHRİN AYNI ADLI BİR BÖLGESİNDEN ALAN BU KÜLTÜR, KENDİNİ DİLEDİĞİNCE İFADE ETMEYE VE HER TÜRLÜ TARZI BERABERCE KULLANMAYA DAYALI 


Kat kat, renk renk kıyafetler, abartılı makyajlar, anime ve mangalardan fırlamış gibi görünen insanlar ve alabildiğine gülen yüzleri... Son yıllarda tanınırlığı giderek artan ve popüler kültürün birçok alanını etkileyen Harajuku kültürü, Japonya'nın dünyaya hediye ettiği çok sayıda ilham kaynağından sadece biri. Hiçbir moda kuralını tanımamaya, türleri ve tarzları birbirine karıştırmaya ve kendini özgürce ifade etmeye dayalı bir sokak modası akımı Harajuku. Eklektik bir tarzı, bir renk cümbüşünü ve kat kat giyilmiş kıyafetleri ifade ediyor. Harajuku, esas olarak Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Shibuya bölgesinde bulunan bir semtin adı. Aynı adlı tren istasyonu ile günümüzde büyük giyim mağazalarının bulunduğu Omotesandö Sokağı arasında bulunan mevkiye verilen isim. Ancak Harajuku uzun süredir Japon gençliğinin alternatif moda ve kültür merkezi olarak biliniyor. 


DOĞU VE BATI'NIN KARŞILAŞTIĞI 
AKIM 

Harajuku sokak modasının ortaya çıkışı, 1940'lı yılların sonuna, İkinci Dünya Savaşı sonrası müttefiklerin Japonya'yı işgal ettiği döneme dayanıyor. Savaş sonrasında ülkeyi işgal eden Amerikalılar, Shibuya bölgesine askeri bir merkez inşa edip uzun bir süre burada yaşıyor. Kısa bir süre içinde de Omotesandö Sokağı'nda, ülkede yaşayan Amerikalılara yönelik mağazalar açılıyor. 
Böylece birçok Japon da bu bölgeye taşınıyor. 
Günümüzde Harajuku sokak modası olarak bilinen akımın ilk örnekleri de bu dönemde Japon geleneksel kültürünü Amerikalılara yönelik Batılı kıyafetlerle beraber kullanan Japon gençlerinde görülmeye başlanmış. 
Kısa sürede bağımsız tasarımcıların bu bölgeye taşınmasıyla bölge alternatif kültürün merkezi olmaya başlıyor. Burada yaşayanlar kendilerini “Harajuku tayfası” olara tanımlıyor. Geleneksel moda akımlarının kendilerine dayattığı uyuma, düzgünlüğe ve tutarlılığa dayalı tüm normları yıkıp kendi normlarını oluşturuyor ve diledikleri gibi giyinmeyi bir ifade biçimi haline getiriyorlar. 
1964 Tokyo Olimpiyatları sonrası ülkeye 
birçok turistin gelmesiyle bu akım iyice güçleniyor. Bütün tarzları, renkleri, türleri ve formları bir arada kullanan, özgürce giyinen bir moda akımı ortaya çıkıyor. 


TAMAMEN ÖZGÜN! 

Harajuku moda akımı, genel olarak eklektik bir tarzda kendini ifade etmeye dayanıyor. 
Bunu yaparken de tek kural var: Tamamen özgün olmak. Harajuku tarzında giyinenler bambaşka tarzları bir arada kullanıyor, 

kat kat giyiniyor, mağazalardan aldıkları kıyafetleri kendi zevklerine göre modifiye 


EKREM BUĞRA BÜTE 


ediyor ve göz tırmalıyıcı birçok rengi üst üste, karmakarışık biçimde bir araya getiriyor. 
Fakat Harajuku'nun kendi içinde alt türleri de var. Kimisi Viktorya döneminden kalma “lolita” ya da “Gotik lolita” olarak biliniyor. 
Popüler kültüre ait bir karakter gibi giyinmek anlamına gelen “cosplay”, küçük bir kız çocuğu olarak giyinilen “gyaru” kara surat anlamına gelen “ganguro” Japon geleneksel sanatına dayalı “yamanba” androjen bir görüntü çizilen “visual kei”, sevimli manasına gelen “kawaii” ve tam bir renk cümbüşü olan “decora” bu sonsuz alt türlerden en çok bilinenleri. Çoğu zaman bu alt türler de kendi içinde karmaşık biçimde kullanılıyor. Önemli olan tek şey özgün olmak ve alabildiğine gülümsemek! 


ANA AKIMIN YÜKSELEN İLGİSİ 
Harajuku kültürü esas yükselişini 1980'lerin sonu ve 1990'ların başında yaşadı. Kendini bu kültürde ifade eden gençlerin merkezi olmaya başlayan bölge, ününü giderek artırdı ve uluslararası çapta ün kazandı. 
Omotesandö ve civarındaki bölgelerin pazar günleri trafiğe kapatılan sokakları, 

bu kültüre ait gençlerin bir araya geldiği ve toplu bir sokak defilesi sunduğu etkinliklere ev sahipliği yapmaya başladı. Kimi sosyal bilimcilere göre bu kültür, gençlerin bir 


şekilde ana akıma ve kendilerine dayatılan normatif kodlara isyan etme biçimi oldu. 
Giderek popülerleşen Harajuku kültürünün ülke sınırlarını aşması ve dünyanın dört bir yanında yankılarını sürdürmesiyle birlikte ana akım popüler kültür de bu duruma tepkisiz kalmadı tabii ki. Başta, 2000'lerde Gwen Stefani'nin Harajuku kültüründen ilham alması, bu akıma uygun giyinip Harajuku Girls adlı şarkısıyla aynı adı taşıyan bir turneye çıkması Harajuku'yu popüler kültürün alanına taşıdı. Bu kültürünün doğuşuna tanıklık eden bazı Japonlara 

göre Harajuku'nun bir popüler kültür ürünü haline gelmesi ve büyük medya kuruluşları tarafından ilgiyle takip edilmesi onun ruhuna aykırı bir durumdu; varlık sebebini de ortadan kaldırıyordu. 


ETKİSİ BİTECEĞE BENZEMİYOR 
Günümüzde kültüre adını veren semt, Tokyo'nun moda merkezlerinden biri haline gelmiş durumda. Omotesandö Sokağı'nda neredeyse bütün büyük moda şirketlerinin mağazaları bulunuyor. Kimilerine göre 

ana akım moda normlarına isyan etmek için ortaya çıkmış bir kültürü özünden koparan, ticarileştiren gelişmeler bunlar. 
Harajuku'nun etkisi bitecek ya da unutulacak gibi görünmüyor. 


HARAJUKU MODA AKIMININ İLK ADIMLARI 1940'LI YILLARIN SONUNDA ATILMIŞ 
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